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Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 


fıtrata Rağmen Yaşamak: Stres 


aldığı dünya hayatında sevinçler ve 

başarılar kadar üzüntüler ve başarısızlıklar da yer almaktadır. “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden sadece 'iman ettik’ demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?” (Ankebut, 29/2) ayet-i kerimesi, En Yüce Dosta giden bu dünya hayatında karşılaştığımız çile ve sıkıntıların Yüce Rabbimiz tarafından bizlere lütfedilmiş birer imtihan vesilesi olduğunu hatırlatmaktadır. Doğmadan babasını, en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde annesini, daha sonra da kendisini himaye eden amcasını ve en büyük destekçisi olan hayat arkadaşını kaybeden; doğup büyüdüğü topraklardan hicret etmek zorunda kalan, risalet görevi esnasında maddi-manevi pek çok işkenceye maruz kalmış bulunan, belki de dünya hayatında bir insanın yaşayabileceği en büyük acı olan evlat acısını birçok kere yaşayan Peygamber Efendimiz (s.a.s), dünya hayatında karşılaşacağımız her türlü sıkıntı ve zorluk karşısında nasıl bir tavır sergilememiz gerektiği konusunda bizler için en güzel örnektir. 


S yokuşların, dik yamaçların yer 


Bugün insanoğlu her zamankinden daha fazla yalnızlığa terk edilmiş durumdadır. 
Aile kurumu ciddi yaralar almış, komşuluk ilişkileri oldukça zayıflamış, insanlar birbirine yabancılaşmış ve dahası birbirinden uzaklaşmıştır. Bugün dertlerini paylaşamayan, birbirinden yardım isteyemeyen insanların sayısı hiç de az değildir. Moder- 


nite, sadece Batı toplumlarında değil tüm dünyada yalnızlar ordusu meydana getirmiştir. Sanayileşme ve kapitalizm yalnızlığı daha da derinleştirmiştir. Bu yalnızlar ve birbirine yabancı insanlar toplumunda, sosyal ilişkiler olabildiğince zayıfladığı ve de insanlar bireyselleştiği için artık birbirine yâr olan, birbirinin kapısını çalan insan sayısı giderek azalmaktadır. Dolayısıyla bu durum insan fıtratının ve ruhunun aşırı zorlanması neticesinde ortaya çıkan stres ve depresyona davetiye çıkarmaktadır. 
Oysa toplumu ayakta tutan, hayat neşesidir. Herkesin birbirine koşmaya, birbirine yardım etmeye hazır olmasıdır. Bu da ancak iman ve İslam sayesinde mümkündür. 


Diğer taraftan günümüzde insanlar bir tüketim yarışı içine girmiştir. Bu da lüksü bir ihtiyaç olarak gören bu sebeple de taşıyamayacağı yükü yüklenerek hayatlarını borç batağı içinde devam ettirmek zorunda kalan, hatta yaşadığı stres ve buhranlar yüzünden intiharlara sürüklenen insan tiplerini ortaya çıkarmaktadır. İnsan aslında imajlar peşinde koşarken bu dünyayı sadece bu dünya için yaşadığından farkında olmadan manevi iflasın da eşiğine gelmektedir. 


Ayrıca sigara, alkol, uyuşturucu, internet, alışveriş, eğlence, hedonizm gibi her türlü bağımlılık, insanın iradesini yok ettiği ve insanı başka kuvvetlerin etkisinde zavallı bir canlı hâline getirdiği için toplumda stres artmaktadır. 
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Bütün bunlara bir de insanın ruhunu zenginleştiren, ona gönül huzuru veren, kalbini itminana kavuşturan maneviyat ikliminden uzaklaşma ve hayatı anlamlı kılan yüce değerlerin unutulması eklenince, stres ve depresyon kaçınılmaz olmaktadır. Nitekim stresin en büyük nedeni, varlığı madde, âlemi dünya ve ölümü yok oluş olarak kabul etme düşüncesidir. Allah'ın ruhundan bir nefha taşıyan insanın anlamsızlık ve gayesizlik girdabına düşmesidir, hep kaybetme korkusu taşımasıdır. 
Fıtrata aykırı olarak sergilenen her türlü davranıştır. Kalbin safiyetini bozan masiyet ve günahlardır. 


İslam, iman, ibadet ve ahlak esaslarıyla, bireysel ve toplumsal hayata dönük ilkeleriyle, dünya ile ahiret arasında denge gözeten öğretileriyle bütün insanlık için eşsiz bir huzur ve mutluluk kaynağıdır. 
İman ne büyük nimettir ki, kişiyi dar kalıplara sıkışmış fikir buhranlarından, niyet bozukluklarından, ruhi dengesizliklerden kurtarıp basit dünya hesaplarının dışına çekerek onu dünya ve ebedi âlem için büyük hesapların, ulvi davaların, engin düşüncelerin insanı hâline getirir. İslam ne büyük mutluluktur ki, kişinin konuşmasını hikmetli bir dil ve üsluba; sükütunu tefekküre, çalışmasını ibadete, bakışını ferasete, hayatını nezaket, zarafet ve nezafete dönüştürür. Simasını güler yüzlü, secde izli; dostluklarını vefalı, arkadaşlıklarını çıkarsız ve içten kılar. Dertlerini ve sevinç lerini paylaştıran, sevdiklerini Allah için seven ve onlara gönlünü açan bir insan hâline getirir. 


İbadetler, içine tefekkür boyutu katılarak ve içerdiği anlamlar idrak edilerek layıkıyla eda edildiğinde insana tarifi imkânsız bir gönül huzuru sağlar. İnsanı günah batağına düşmekten korur. Nefisleri ve kalpleri arındırır. Sadece bireylerin değil bir bütün olarak toplumun arınmasına vesile olur. Nitekim bu noktada ibadet, sevgi, bilgi ve birlik mekânı olan camiler, “Bir 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emme-basma tulumba gibi müminleri toplar, onlara huzur ikliminde maneviyat aşısı yaparak yine toplumun içerisine dağıtır.” 
İşte bu yönüyle camiler, stres ve depresyona giden yolları da kapatmaktadır. 


Mümin, dünya hayatının içerisinde ilkbaharın olduğu kadar sonbaharın; yazın olduğu kadar kışın da bulunduğunun farkındadır. Dolayısıyla ilkbahar ve yazdaki doğumun ve neşenin güzelliklerini gördüğü gibi, sonbahar ve kıştaki ölümün ve sararmış yaprakların düşmesindeki hüznün güzelliklerini de görür. Mümin, çile ve sıkıntılarla karşılaştığında hiçbir şüpheye düşmeden ve ümitsizliğe kapılmadan, 


“Hoştur bana senden gelen, 
Ya hilatü yahut kefen, 

Ya gonca gül yahut diken, 
Lütfun da hoş kahrın da hoş.” 


diyerek Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetini gösterir. Yüce Allah'ın “Secde et ve yaklaş!” (Alak, 96/19) emri gereği, huşu içerisinde ibadet ve taate yönelerek daha bir gönülden secdeye kapanır. Yüce Rabbimizin “Bana dua edin ki, duanıza icabet edeyim.” (Mümin, 40/60) ilahi fermanı gereği ellerini Rabbine açar ve dua eder. Böylece kendisini güvende ve değerli hisseder. 
Ümitsizliğin, inancına ters düştüğü bilinciyle karşılaştığı hiçbir zorluk ve sıkıntı karşısında; nefsin bitmek tükenmek bilmeyen arzularına kendisini kaptırmaz ve asla yaratılış gayesini unutmaz. Hayatın zorlukları karşısında karamsarlığa düşmez ve hiçbir zaman Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. 


Son olarak Başkanlığımızın 89. kuruluş yıldönümünü vesilesiyle ülkemizde din hizmetlerinin ve din eğitiminin bugünlere gelmesinde emeği geçen bütün din gönül lüsü kardeşlerime teşekkür ediyor; ebediyete göçenlere Cenab-ı Hak'tan sonsuz rahmetler diliyor; hayatta olanlara da sağlık, mutluluk ve başarılar niyaz ediyorum. M 


editörden 


Dr. Vüksel Salman 
Dini Yayınlar Genel Müdürü 





yal ve kültürel değişimin hız kazandığı 

günümüzde, gündelik hayatımızdaki akışkanlık ve telaş da artmıştır. Bazen işe yetişmek veya işi yetiştirmek, bazen verdiğimiz bir sözü tutmak, bazen de umduklarımıza ulaşamamak veya yalnızlık hâli modern çağın insanını stres ve huzursuzluğa itmektedir. Hayatın hızlı akışına karşın, insanı muhtemel olumsuzluklara karşı koruyacak ve güçlü kılacak bilgi ve maneviyatın günümüzde iyice belirginleşen eksikliği sebebiyle stres ve depresyon neredeyse modern çağın hastalığı olmuştur. 


Ş ehirleşmenin her geçen gün arttığı, sos- 


İslam insanı beden ve ruh bütünlüğü içerisinde ele alır. Bu yüzden bedenen ve ruhen sağlıklı nesiller yetiştirilmesini öğütler. En mükerrem varlık olan insanın kendisiyle ve çevresiyle barışık olmasını ister. Getirdiği ibadet ve ahlak ilkeleriyle mutlu birey ve huzurlu bir toplumu inşa etmeyi amaçlar. 
Gönderdiği ilahi mesajlarla da özünden uzaklaşan, yaratılış gayesini unutan veya dünyevileşmenin ağına düşüp huzursuz olan insana Rabbini hatırlatır. 


Yapılan araştırmalar, güçlü bir inanca ve kişiliğe sahip olan insanların stres ve depresyonla mücadele etmede daha başarılı olduklarını göstermektedir. Çünkü din, getirdiği hükümlerle insanı ruhen beslemekte ve güçlendirmekte, bireye karşılaştığı sorunlarla başa çıkma ve mücadele etme gücü vermektedir. Günlük hayatın akışı içerisinde ifa edilen ibadetler ve yapılan iyilikler ise bu gücü sürekli takviye etmektedir. 


Dini inanç ve pratikten yoksun bireyler ise karşılaştıkları problemlerle mücadele etmede ve çözüm yolları üretmede daha zayıf kalmakta, stres, depresyon vb. etkilerle çareyi sigara, içki ve uyuşturucu kullanımı gibi zararlı 


yollarda aramakta, bazen suçlara yönelmekte, 


neticede toplumun maddi ve manevi biriki- mi hazin bir şekilde heba edilmektedir. 


Stres ve depresyonla nasıl mücadele edilmesi gerektiği alan uzmanlarının işidir. Ancak kişinin iç dünyasına tutulacak projeksiyonların bu konuda önemli olduğu kesindir. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) geleceğin en büyük hastalığı olarak nitelendirdiği stres ve depresyona ilişkin farklı bakış açılarına, İslam'ın bu konudaki koruyucu tedbirlerine ve tavsiyelerine yer verdimiz bu sayıda, gündelik hayatın koşuşturmacası içinde hepimizi bir yönüyle ilgilendirdiğini düşündüğümüz kıymetli değerlendirmeleri istifadenize sunuyoruz. 


Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Stresten Depresyona' isimli yazısında bilimsel veriler ışığında stres ve depresyonun yol açtığı problemler ve çözüm yollarına işaret etti. Doç. Dr. Muammer Cengil, ‘Depresyonu Önlemede Dini İnancın Koruyucu Rolü’ isimli yazısında sağlıklı bir dini inanca sahip bireyin depresyonla mücadele etme sürecine dair bilgileri bizimle paylaştı. Doç. Dr. Halil Altuntaş, ‘Stres ve Önlenmesinde Dini Hayatın Etkisi' isimli yazısında Allah'a inanıp güvenen, İslam'ın tavsiye ettiği ahlaki erdemleri yaşayan kişilerin inançları sayesinde huzuru nasıl yakaladıklarını vurguladı. Aynı zamanda stresle başa çıkmada duanın gücüne değindi. İhsan Kurt, stresin belirtilerini, birey üzerindeki biyolojik ve psikolojik etkilerini, kaynaklarını ve başa çıkma yollarını “İnsan Sıkıntı İçerisinde Yaratılmıştır” başlıklı yazısında bizimle paylaştı. Prof. Dr. Kemal Sayar ile “Stres ve Depresyon üzerine yaptığımız kapsamlı bir söyleşiyi de beğeneceğinizi düşünüyorum. 


Gündem konuları dışında, hazırladığımız her bir bölümü de ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyor, stres ve depresyondan uzak, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. M 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İnsanın erğii degens ve yetersiz görmesi, kötü hissetmesi, zaman zaman herkes için geçerli bir suç ve zayıflık değildir Bu duygular depresyorâ dönüşmüşse tedavi 0fesyonel bir yardımla büyük rahatla de edilebilir 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Kontrol edilemeyen stres, depresyon ve intihara giden kapıyı açar. 


Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) depresyonu geleceğin en büyük sağlık sorunu olarak ilan etti. ABD'de iş gücü kaybına neden olan hastalıklar sıralamasında, kalp hastalıklarından sonra ikinci sırayı depresyon alır. 


Dünyada her gün binden fazla kişi intihar ediyor. İngiltere'de intihar edenler, trafik kazalarında ölenlerden daha fazla. ABD'de her yıl erişkin nüfusun % 10'u depresyon geçiriyor. Her insanın hayatının bir noktasında depresyona girme ihtimali % 20'dir. 
Şu anda Türkiye'de 3,5 milyon insan sözünü ettiğimiz depresyon hastalığına tutulmuş durumdadır. Sağlık ocaklarına başvuran hastaların % 26sının depresyonda olduğu belirlenmiştir. 


Depresyon, zayıflık, acizlik değil bir hastalıktır. Kendisine göre tedavi yöntemleri vardır. 
Asıl önemli olan depresyona giden yolu kesmektir. 


Depresyon nedir? 


Depresyonun tarifini, kendini ele veren, genel verilerinden yola çıkarak yapabiliriz. 
Bunları maddeler hâlinde sıralayalım: 


1. Hoşlandığınız şeylerde azalma ve ilgi kaybı. 


2. Kendini üzgün, hüzünlü hissetme, keyfi yerinde olmama durumu. 


3. Kiloda azalma ya da artışlar. 
4. Uyku bozukluğu ya da aşırı uyku. 


5. Sıkıntı, huzursuz olma, yerinde duramama, kararsızlık. 


6. Kendini yetersiz, değersiz, suç işlemiş gibi hissetme. 


7. Dikkat, düşünce konsantrasyonunda azalma. 


8. Enerjide azalma, yaşlanıyor olma hissi, çalışma güç ve veriminde düşüşler. 


9. Tekrarlayan ölüm düşünceleri. 
10. Cinsel ilgide değişme. 
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Yukarıdaki belirtilerden 2-3 tanesine iki haftadır sahipseniz, depresyonun klinik ölçütlerine göre tedaviniz gerekmektedir. 


Depresyon bir hastalıktır. 


İnsanın kendini değersiz ve yetersiz görmesi, kötü hissetmesi, zaman zaman herkes için geçerlidir. Bu bir suç ve zayıflık değildir. Bu duygular depresyona dönüşmüşse tedavi ve profesyonel bir yardımla büyük rahatlama elde edilebilir. 


Bir örnek: 


S. O. 45 yaşında bir bayan. Başarılı bir iş kadını... 25 yıldır gülemediğini, yaşamaktan zevk almadığını, bunun için de evlenemediğini, işinin dışında hiçbir şeyin kendisini ilgilendirmediğini, tatilden bile bir tat almadan günlerinin geçtiğini söylüyor. Son yıllarda bağırsak şikâyetleri artmış ve işe gitmekten de nefret eder hâle gelmiş. Devamlı bir hâlsizlik ve yatma isteği hissediyor ve yaşamayı gerektirecek hiçbir sebep bulamıyor. 


Hekime başvurdu. Gerekli testler yapıldı. 
Beyin biyoelektrik profili, stres seviyesi ölçüldü. Kendisinde depresyonun bütün bulguları vardı. Yani beyinde elem, keder, neşe ve sevinçle ilgili merkezlerin salgıları bozulmuştu. Gerekli ilaç tedavisine başlandı. 
Altı hafta sonra geldiğinde % 70-80 oranın- da bir iyileşme görüldü. Kendisi “Hayattan zevk almaya başladım. Evimdeki taşların renklerini fark ettim. Gülebiliyorum. Bağırsak şikâyetlerim de düzeldi. Şimdi geçen yıllarıma yanıyorum, aman böyle kalayım.” 
diyordu. 


Başka bir örnek: 


Z. E. 48 yaşında. Başarılı bir iş adamı. Çalışkan, titiz, şefkatli ama çok sinirli. Yakınları, her şeye kızmasına artık dayanamadıklarını söylemişler. En son bir alışveriş merkezinde, “tuvalet kâğıdı acaba 6'lık mı yoksa 12'lik mi olsun” diye tartışıp eşiyle kavga çıkarmış. 
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Hekime başvurdu. Gerekli testler ve ölçümler yapıldı. Stres seviyesi yaş grubuna göre oldukça yüksekti. Muhtemelen beyninde öfkelilik, sinirlilik, şüphecilik, kıskançlıkla ilgili merkezlerin salgıları bozulmuştu. Gerekli tedavi planlandı ve uygulandı. 


1-2 ay sonra eşi ile birlikte geldiler. Eşi; “Doktor bey keşke bu tedaviye 25 yıl önce başlasaydık. Eşim artık sinirlenmiyor, evimize huzur geldi.” diyordu. 


Yukarıdaki iki örnekte görüldüğü gibi yaşam tarzı hâline gelmiş bazı depresyonlar, insanın yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir. Profesyonel bir yardımla böyle uzun vakaların düzelmesi psikiyatri pratiğin- de sık rastlanan gerçeklerdir. Ama asıl olan insanın depresyona girmesini önleyecek tedbirleri almaktır. 


Y. Ö. 35 yaşlarında üç çocuk sahibi bir ev hanımı. Kendisini çocuklarına adamış. 
Duygularını ifade edemiyor. Geniş bir aile ortamında, kayınpeder, elti, görümce beraber yaşıyorlar. Eşi doktor, genellikle eve geç geliyor. Evde konuşma, sohbet ortamı yok. 
Kendi ailesi ise şikâyet dinlemek istemiyor, onu sorunları ile baş başa bırakıyorlar. İntihar etmeyi bile düşünüyor. Bir gün dinleyicilerin problemleri ile ilgilenen bir radyo programına telefon eder. Program sunucusu D. S. ile aralarında özel bir iletişim başlar. 

Y. Ö.yü artık hayata bağlayan tek şey bu konuşmalar olur. Kayınpeder telefon faturalarının birdenbire yükselmesinden şüphelenip iz sürer, Kısa bir süre sonra gerçek anlaşılır. 
Olay patlak verdikten hemen sonra, genç kadın annesinin evine gönderilir ve boşanma davası açılır. 


Bu vakada gördüğümüz durum, genç hanımın depresif durumda iken kişiliğine uymayan şeyler yapması. Karşı tarafın da onu hiç anlamaması. Olay bu noktaya gelmeden eşler birbirlerine biraz zaman ayırsalar böyle kişilik değişimi şeklinde depresyon yaşanmayacak, hatalar yapılmayacaktı. 
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Örtülü depresyon 


Depresyonda temel belirti “elem-keder” hissi yönünde kendini gösteren bir artıştır. 
Örtülü depresyonda ise neşesizlik, durgunluk, elem, bir şeyden zevk almama duygusu fazla gözlemlenmez. Depresyon bu sefer, beden ve organ diliyle ortaya çıkmaktadır. Kronik, gezici ağrılar, yüz ağrıları, baş ağrıları, astım krizi, mide bağırsak bozuklukları, çarpıntılar, baş dönmeleri, tansiyon dengesizlikleri, bulantı ve kusmalar, alerjiler, romatizmalar, unutkanlık, öğrenme güçlükleri, uyku problemleri, iştah, cinsel sorunlar, alkol-uyuşturucu madde kullanımları, saplantılar, takıntılar, kişilik değişimleri depresyonun farklı biçimde tezahürü olabilir. 


Böyle sorunlarda gerekli inceleme ve araştırmalardan sonra hekimler, hastalığın sinirsel olabileceğini hastaya söyler. 


İnsanlar genellikle, “Ben deli miyim?” diye itiraz ederler. Ancak insanın nasıl midesi, karaciğeri hasta olursa, sinir sistemi, ruh yapısı da hasta olabilir. Genç yaşlarda görülen mide kanaması, kalp krizi, beyin kanaması vakaları, böyle yoğun streslerin yaşandığı 

ve organ dili ile ortaya çıktığı durumlarda olabilmektedir. 


Bebeklerde depresyon 


Bebekler kısa süreli anne yoksunluğunda bile depresyon belirtileri gösterirler. 6 ayın sonunda anne bebeğinden birdenbire ayrılırsa; bebekte dindirilemeyen ağlamalar başlar. 
Bebek, kısa bir süre için susar, yanına biri yaklaştığında ağlamaya devam eder. Sustuğunda da yüzünde yorgun ve üzgün bir ifade vardır. Çocuk korku içindedir ve kendisini tehlikede hissetmektedir. 


Eğer bu dönem uzun sürerse, bebeğin iştahı kesilir, zayıflar, fizik gelişmesi durur. Sık sık kusar ve ishal olur. Durgundur, küskündür ve nadiren güler. 





İkinci aydan sonra eğer anne dönmezse içe kapanma dönemi başlar. Duygular küntleşir. Çevresindekilerin yanına yaklaşmasına ilgisiz kalır. Anne üç ay içerisinde dönerse iyileşme başlar. Dönmezse veya anne yerine geçen kararlı, tutarlı bir kişi yoksa -bu durum özellikle yuvalarda görülür. ani ölümler olabilir. 


Çocuk, parmak emme, sallanma gibi bedensel haz kaynaklarına döner. Yalancı zekâ gerilikleri görülür. Beslenme ve bakım iyi olsa da çocuk mutlu olmadığı için gelişemez. Boy ve kilo yönünden geri kalır. Beyin büyüme hormonunu yeterli seviyede salgılayamamaktadır. 


“Bebekte depresyon mu olurmuş?” denilmemeli. Bir bebeği hayata bağlayan annedir. 
Onunla arasında ruhsal bir bağ vardır. Anne- nin kokusu bile çocuk için güven kaynağıdır. 
Çocuk anneye yakınken kendisini güvende hisseder. Şefkatli, yumuşak bir anne kadar 


gündem / diyanet aylık dergi dg» 


çocuğu rahatlatan bir şey yoktur. Hatta çocuk annesinden korksa bile yine onun kollarına atılma arzusu taşır. 


Çocuk, sevgi yatırımını anneye yapmıştır. 
Onu kaybettiği an kendini tehlikede hissedecektir. İnsanoğlu büyüdükçe sevgi yatırımını diğer insanlara, eşyalara, mala, paraya yapar. Ancak bütün bu sevgiler geçicidir, kaybedilebilir, kaybedildiğinde de depresyo- 


na girmek mümkündür. 


Bebeklerde depresyon uzun sürerse, otizm denen bir çeşit çocukluk şizofrenisi ortaya çıkar. Göz teması kuramayan, saldırgan, kendini ısıran, konuşamayan, sürekli sallanan, duygusal olarak ayrı bir dünyada yaşayan çocuklar ortaya çıkar. 


Bir çiçek susuz bırakıldığında veya iyi bakılmadığında nasıl yaşayamazsa insan yavrusu da sevgi ve ilgiden yoksun kaldığında çiçekler gibi solar ve gelişemez. M 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Stres ve Önlenmesinde 
Dini Hayatın Etkisi 


Gerekli gereksiz, sayısız meşguliyetler icat edip hepsinin üstesinden gelmek zorunda olduğumuza kendimizi inandırdık. Ruhumuz ve bedenimiz sürekli 


gerilimler içinde. İşte stres dediğimiz rahatsızlık bu hâlin bir sonucu. 


Doç. Dr. Halil Altuntaş Din İşleri Vüksek Kurulu Üyesi 





Çağdaş dünya şimdiye kadar görülmemiş biçimde meşgul; âdeta başını kaşıyacak vakti yok. Hayatı bir koşuşturma diye tanımlamak mecazi olmaktan çıkıp hakikate dönüşmüştür artık. Küçülen dünya üzerinde hareketlilik nerede ise engel tanımaz hâle geldi. 
Son derece karmaşık bir ilişkiler ağı ortaya çıktı. İnsanda fıtraten var olan mal hırsı ve doyumsuzluk damarı, özel iktisadi felsefeler ve kişilik geliştirme telkinleri ile körüklenip semirtilince ruh kimyamız bozuldu. Dünya hevesi karşısında isteklerin kontrol edilmesi iyice zorlaştı. Kendini oyuna kaptıran çocuk gibi zamanın nasıl geçtiğini anlayamaz olduk. Hayat elimizde bir oyuna dönüşürken bizi de âdeta kendine oyuncak yaptı. Gerekli gereksiz, sayısız meşguliyetler icat edip hepsinin üstesinden gelmek zorunda olduğumuza kendimizi inandırdık. Ruhumuz ve bedeni- 


miz sürekli gerilimler içinde, İşte stres dediği- 


miz rahatsızlık bu hâlin bir sonucu. Gündelik hayatımızda sıkça kullanır olduk bu kelimeyi. Artık “çocuklar bile stres atmaktan bahsediyor.” (Nevzat Tarhan, Mutluluk Psikolojisi, 7. 
Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul 2005, s. 15) 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Bu olumsuz tablonun her parçasının kendi şartları içinde bir şekilde dünyevileşme olgusu ile ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Dünyevileşme, geniş bir bakış açısı ile tanımlandığında varlığı anlamlandırmak noktasında gözün gördüğünden öteye geçememenin sonucudur, denilebilir. Bu noktada her şey madde ve maddi olandan ibaret kalır. Ruhi ve manevi olan, hayatın çok dar bir alanına sıkışıp kalır ya da varlığını tamamen kaybeder. Bu ruh hâli içindeki kişi için, ölümün ve diğer endişelerin sebep olacağı gerginlik, hayatı çok kere çekilmez kılar. Bu çekilmezliği halının altına süpürebilmek uğruna takılan maskeler ve oynanan “rol”ler işi daha da zorlaştırır. Bu durum, “Ancak, insan tarafından kendi cismani varoluşunun tabi olduğu kanunlar hayat kanunu olarak kabul edildiği zaman başa gelir.” (Tolstoy, Hayat Üzerine Düşünceler, Türkçesi; Ahmet Mithat Rifatof, Kaknüs Yay. 7. Baskı, İstanbul, 1999, 5.189) 


Buna karşılık inanca dayalı hayat çok daha “yaşanabilir” bir hayattır. Allah'a iman etmek, O'na güven duymayı da beraberin- 













de getirir. 
Hayat verip yaşatan, darda kalındığında rahmeti ile imdat eden yüce varlığa yönelmek, istekleri ve sıkıntıları O'na arz edebilmek insan için büyük bir huzur kaynağıdır. İnanmış bir yüreğin tüm içtenliği ile “Rabbim!” dediği anda duyduğu sükün, huzur ve güven nice ruhi gerginlikleri çözüp yok eder. İnançsız yüreğin ise tutunacak bir dalı yoktur. Güvenebileceği her şey kendisi gibi sonlu, zayıf ve çaresizdir. Sonucu yokluk olan hayat acı, aşılması imkânsız yokuşlarla dolu, sıkıcı ve bunaltıcı bir hayattır. (Taha, 20/124) Kur'an, dünyevi hırs, zevk ve arzulara odaklanmış, madde ötesini ihmal etmiş böyle bir hayatın oyun ve eğlenceden başka bir şey olmadığını vurgular. (Hadid, 57/20) İman ve onun gereklerinden uzak bir hayatın sıkıntılarla, olumsuzluklarla yüklü olacağına dikkat çeker. (En'am, 6/125) 


“Allah'a, kadere yahut da kâinattaki düze- ne olan inanç, karşılaşılabilecek en kötü 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"Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur" 
(Ra'd, 13/28) 


<S 
Ciar y tecrübelerin 
Y AY vw bile anlamı- 


nın olduğunu 

öğreterek kişinin ümidini kaybetmesi- ne engel olacaktır. Bu durumlarda harekete geçmek için 

gerekli görülen ümit, psikolojik güç kaynağıdır. Çünkü inanç sahibi kişi nihai iradenin iş başında olduğuna gönülden inanmaktadır.” (Filiz Tekin, Stresle Başa Çıkmada Din Eğitiminin Rolü, Basılmamış Doktora Tezi, Konya, 2005, s. 
24) “Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” (Ra'd. 13/28) anlamındaki ayet bu konuda söylenebilecek her şeyin özü ve özeti niteliğindedir. 
Allah'ın kulunu yalnız bırakmayacağı, darda kaldığında onun imdadına yetişeceği inancı iç rahatlığı ve huzur sağlayıcı önemli bir etkiye sahiptir. Firavun'a tebliğ ile görevlendirilmesi üzerine karşılaşacağı zorlukları önceden kestiren Hz. Musa'nın ciddi bir ruhi gerginlik yaşadığı anlaşılıyor. Ancak o bu gibi durumlarda baş vurulacak mercii bilmektedir. Şöyle dua eder: “Rabbim! Gönlüme 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ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” (Taha, 20/25-26) İşte bu noktada, din duygusunun belli başlı yansımalarından olan duayı stresle başa çıkma yolunda önemli bir araç olarak tespit etmek gerekiyor. 


Allah'a inanıp güvenen, dinin öngördüğü ahlaki hayatı yaşayan kimseler strese sebep olan birçok etkeni devre dışı bırakmış olacaklarından ruh sağlıklarını koruma altına 





Fotoğraf: Burhan Çimen 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almış, psikolojik kökenli pek çok hastalıktan kendilerini korumuş olurlar. Biyolojik yapımızın gereği olarak bazı hastalıklara yakalananlar ise ruhi çöküntü içine düşmezler, hayata tutunma çabaları sürer. 


Geleneğimiz içinde, adı konulmamış dünyevileşme eğilimlerine karşı, Allah'a muhtaçlık bilinci içinde O'na bağlanmak anlamındaki “fakr” anlayışı önemli bir yere sahiptir. Fakr bilincindeki insan, dünyaya ve dünyalıklara sadece gereği kadar değer vererek hayatın merkezine ilahi rıza hedefini yerleştirip Allah'a sonsuz bir güvenle bağlanır. Çünkü maddi olana muhtaç olmaktan kurtulup, gerçek ihtiyacımız olan şeyin ilahi rıza olduğunu kavramıştır. Stresin kıskacından kurtulma yolunda bu tür bir hayat algısına çok ihtiyacımız var. Bu ihtiyaç giderilirse ötesi çorap söküğü gibi gelir. Hırslarımız dizginlenir. Mutlak hakimiyet ve mutlak kudret sahibini tanıyıp ona bağlanınca; bütün isteklere bir çekidüzen verilir ve “Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun.” (Yunus Emre) deriz. 


Hayata bu pencereden bakabilmenin ruha vereceği enginlik ve dinginliği tasavvur etmek zor olmasa gerektir. Bu bakış açısını yakalayınca, geçici ve sonlu olanla ebedi ve sonsuz olanın farkını kavramış olacağımız için stres üreten pek çok etken bize yabancılaşacak, ölüm olgusu bile gerçek anlamını bulmuş olacaktır. 


Evet, ölüm korkusu stres üreten korkular içinde en etkili olandır. Gerçekten, Hz. 
Peygamber'in (s.a.s) de ifade buyurduğu gibi “ölümde korku ve dehşet vardır.” (Nesai, Cenaiz, 6) Ancak, ölmemek mümkün olmadığına göre, hayatın anlamını kavrayıp, ölüm ötesini planlayabilmek ölüm korkusunu yenme- nin tek yolu olarak kalmaktadır. Kur'an ölümün tabii ve kaçınılmaz bir süreç olduğunu; onun bir yok oluş değil, ebedi hayata geçiş olduğunu bildirir. Ebedi hayata hazırlanmayı 


teşvik edip, mükâfatlar vaat ederek insana çıkış yolunu gösterir. Bu eğitimden geçen insan için “Ölüm korkunuz, kendisine şeref payesi vermek üzere elini uzatan hükümdarın huzurunda duran çobanın titreyişinden başka bir şey değildir.” (Halil Cibran, Ermiş, Türkçesi; İlyas Aslan, Kaknüs Yay, 4. Baskı, İstanbul 2007, s. 105) yargısı tam yerini bulmuş olur. 


Korku gibi, öfke de ruh dengesini bozucu, stres yapıcı etkiye sahiptir. Bu noktada Kur'an'ın, öfkeyi yenip, bağışlayıcı olmayı övgüye layık davranış olarak sunması (Âli İmran, 3/134), ruh sağlığını koruyucu bir ilkeye işaret etmesi bakımından dikkat çekicidir. 


Din, insanlar arasında sağlıklı ilişkiler geliştirecek ahlaki ve hukuki ilkeler getiren bir kaynak olması ve süreç içinde yitirilen değerlerin yeniden kazanılmasını sağlama özelliği ile insan ruhunu yıpratan gerginlikleri önleyici bir rol oynar. “Dünyayı değiştirmek mi, kendini değiştirmek mi gibi bir soruya; “Belki her ikisi, ama önce kendini değiştirmek” şeklinde verilecek bir cevap yanlış olmasa gerek. Bu sırf değişim olsun diye değil, kişinin insani ve ahlaki niteliklerinde ortaya çıkan yıpranmaların telafi edilmesine yönelik pratik yararı olan bir değişme olacaktır. Bu değişim sayesinde kişi, ruh dengesini bozan, kendisini bunalımlara ve açmazlara sürükleyen birtakım etkenler den de kurtulmuş olacaktır. İslam büyüklük olgusunu Allah'a has kılarak insanların büyüklenmelerini, gurur ve kibire kapılmalarını ahlaka aykırı davranışlar listesine ekler. 
Eric Hoffer, “Gurur, zayıf adamın güçlü taklidi yapmasıdır.” (Tarhan, s. 25) der. Dolayısı ile bu davranış biçimi strese sebep olan en sinsi etkenlerden biridir, denebilir. Zira ömür boyu olmadığı şekilde görünmeye çalışan bir insanın farkında olmasa da bir iç gerginliği yaşaması kaçınılmazdır. Kibirlenmekten vazgeçilmesi hâlinde kişi böyle bir baskıdan kurtulmuş olacaktır. 
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İİ man ve onun yansıması olan dini hayat, insanın yaratıcısı ve çevresi ile uyumlu hâlde yaşamasıdır Bu 














Bir vadi dolusu altınımız olsa ikincisini de isteyecek bir yaratılıştayız. (Müslim, Zekât, 

40) Mal hırsı hepimizde potansiyel olarak vardır. Üstelik yaşlandıkça daha da artar bu hırs. (Tirmizi, Zühd, 28) Bazı kimselerin elindeki imkânlara bakıp, onlara mutlaka sahip olmak arzusu sıklıkla görülen mal hırsı şekillerindendir. Hak etmediğine göz dikme yönelişini besleyen kaynak da burasıdır denilebilir. “Herkesten daha başarılı olmak, çok başarılı olmak için, üzerine düşenden/ gerekenden fazla çalışan, zaman kullanımını fiziki ve ruhi şartları aleyhine işleten aşırı hırslı kimselerde tükenmişlik duygusu ortaya çıkar. (bk. Acar Baltaş-Zühal Baltaş, Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, Yirminci Basım, 2002, s. 77) Bunun için Kuran, insanlara verilen farklı imkânların esasen birer imtihan vesilesi olduğuna dikkat çekerek ne olursa olsun, benim de olsun gerginliğini yasaklar. (Taha, 20/131) Nitekim rızık için çalışmak Müslüman için farzdır, fakat rızık endişesine kapılmak yasaktır. Çünkü birincisi sebeplere tevessül noktasında asli bir görev olurken (Taha, 20/131) ikincisi, Allah'ın “Rezzak-ı âlem” olduğu inancına halel getirir. 


İman ve onun yansıması olan dini hayat, insanın yaratıcısı ve çevresi ile uyumlu hâlde yaşamasıdır. Bu uyumluluk sevgi dediğimiz o harika duyguya sahip kılar insanı. (Meryem, 19/96) Yüreğine sevginin hâkim olduğu bir kişinin dünyasında stres ve bunalım gibi olumsuzluklar kalıcı olarak yer bulamaz. B 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Depresyon ve Dini İnanç 


Ahiret inancı bir taraftan insanlara zulüm ve sıkıntılar karşısında büyük bir teselli kaynağı sunarken, diğer taraftan ölümsüzlük arzusuna sahip insan için ebediyetin kapılarını açmakta, insanın ruhi dengelerinin bozulmaması 


hususunda büyük rol oynamaktadır. 


Doç. Dr. Muammer Cengil Hitit Üniv İlahiyat Fak 





Din, psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilecek pek çok etkenden insanı korumaktadır. 
Din, egoistliği meneder, başkalarını düşünmeyi teşvik eder, kalpte kin ve düşmanlığın yaşamasına müsaade etmez, düşmana bile merhamet ve affı telkin eder. Ayrıca din, insan için üzüntü ve ıstırapları azaltan, ona teselli veren bir umut kaynağıdır. Nitekim insan, yüce bir yaratıcıya bağlanmak suretiyle, yaşadığı bu dünyada bulamadığı güveni temin etmiş olmaktadır. Bu güven duygusu ise gelip geçici bir duygu olmayıp, insanın tüm bedenini ve ruhunu kuşatan sürekli bir duygudur. (Necati Öner, Stres ve Dini İnanç, TDV Yayınları, Ankara 1994, s. 36) 


Din; sabır, fedakârlık, mücadele vb. duyguları kuvvetli tutmak suretiyle hayatın acı ve ıstıraplarını hafifleten, yaşam gücünü besleyen motive edici bir güç olarak kişiyi psikolojik olarak koruyabilmekte, ayrıca hayatın manasını öğreterek, mesuliyet duygusunu geliştirip şahsiyet bütünlüğü sağlamaktadır. 
Nitekim insan hayatına bir anlam kazandır ması, dini inanç ve değerlerin başta gelen 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fonksiyonlarındandır. (Erich Fromm, Erdem 

ve Mutluluk, çev; Ayda Yörükan, İş Bankası Kültür Yayınları, 1995, s. 67) Birey böylece dini inancı sayesinde, sağlam ve güçlü bir maneviyata sahip olarak hayatın getirdiği çeşitli engeller karşısında mücadele edebilme gücü bulabilmekte, stres ve depresyondan kendisini koruyabilmektedir. 


Allah'ın sürekli kendisi ile birlikte olduğunu düşünen insan, beden ve ruh sağlığı açısından daha sağlıklı olacaktır. Böylece hayatta karşılaştığı zorluklarla daha rahat mücadele edebilecektir. Bununla birlikte din, insana karşılaştığı sıkıntıların karşılığını mükâfat olarak alacağını vaat etmektedir. Böyle bir vaat de insanların çektiği acıları hafifletmekte ve sıkıntılarla başa çıkma gücünü arttırmaktadır. 


Güçlü bir dini inanç ile üstesinden gelinebilecek hadiselerden birisi de insanın güç ve kudretini aşan, ruhunda derin fırtınalar kopmasına sebep olan ölüm hadisesidir. Ölüm, bu dünyadaki yaşamı tamamlayan bir noktadır. Fakat varlığın son noktası değil, bilakis 


ebedi hayatın başlangıcıdır. İslam inancında insanın ölümü, dünya ile ahiret arasındaki bir geçişi ifade etmektedir. Nitekim “Bireyin, ölümün hayatın bir gerçeği olduğunu göz önüne alarak hayat ile ölüm arasında sıkı bir bağ olduğunu düşünmesi, Yalom'a göre kişiyi korku ya da kasvetli kötümserlik varoluşuna mahküm etmekten çok, onu daha otantik hayat tarzına yöneltmek için bir katalizör olarak hareket eder ve hayattan alınan zevki arttırır.” (Naci Kula, Gençlerde Izdırap Tecrübesine Bağlı Dini Krizle Başa Çıkmaya Yönelik Öneriler, (Yayınlanacak Çalışma), s. 19) Fakat burada şunu da hemen belirtmek gerekir ki ölüm korkusu gerek her insanda varlığını hissettirmesi yönünden gerekse şiddet ve etkisinin gücü bakımından diğer bütün korkulardan ayrılır. 
Hatta yaşadığımız bütün korkuların temelinde sadece ölüm korkusunun yattığını iddia edenler vardır. (Hayati Hökelekli, “Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikolojisi”, U. Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, Yıl: 1991, S.3,c3,s. 156) 


İslam inancına göre ise bu dünya bir sınav yeridir ve insan bu dünyada yaptığı her hareketinin karşılığını öbür dünyada görecektir. Böyle bir ahiret inancı, hem ölüm düşüncesinin kabullenilmesini sağlayacak hem de bu dünyada karşılaşılan birtakım sıkıntı ve meşakkatlerin karşılığının öbür dünyada kat kat alınacağı düşüncesiyle kişiyi karşılaşabileceği kaygı ve stresten kurtarabilecektir. 
(Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Sönmez Matbaası, Samsun 1993, s. 167) “Zira ahiret inancı bir taraftan insanlara zulüm ve sıkıntılar karşısında büyük bir teselli kaynağı sunarken, diğer taraftan ölümsüzlük arzusuna sahip insan için ebediyetin kapılarını açmakta, insanın ruhi dengelerinin bozulmaması hususunda büyük rol oynamaktadır. Araştırmalarda ümitsizlik vb. durumlarda ahiret inancının inananlara bir ümit sunduğu ve endişeyi azalttığı, insanlara vicdan azabı ve korkularını yatıştıracak teselliler oluşturduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ahiret inancı, ölümden sonra insanın hayatının devam edeceğini, esas olanın ahiret hayatı olduğu fikrini 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Din, insana karşılaştığı sıkıntıların 








Gi ¿mükâfat olarak alacağın vaat etmektedir Böyle bir vaat de insanların çektiği acıları hafifletmekte ve sıkıntılarla başa çıkma gücünü arttırma Gi 











insanın dikkatine sunarak onun yaşantısını daha bilinçli bir şekilde geçirmesine, kendisini otokritik etmesine de yardımcı olacağından olumlu bir değişim ve kaliteli bir yaşam sürmesine imkân sağlar” (Kula, a.g.ç. s. 19-20) Aynı şekilde dini inancın tavsiye ettiği sabır da inanan insanın, hayatın fırtınalı ikliminde sığınabileceği bir başka limandır. Sabır, bireyin arzu etmediği bir durumla karşılaşması hâlinde ona tahammül göstermesidir. 
Bu tahammülü gösterdiği takdirde bunun mükâfatının Allah tarafından fazlasıyla verileceği, sabır ve tahammülün karşılığının cennet olacağı inancına sahip olan bir kimse güven duygusu içerisinde olur, ruhu sıkıntıyla değil, genişlik, ferahlık ve huzurla dolar. 
(Peker, a.g.e, s. 169) Nitekim sabır, Allah'a beslenen hakiki imanın esaslı bir cephesini oluşturmaktadır. 


Dini inancın bir gereği olarak yapılan ve bireyin tabiatüstü varlıkla iletişime girme etkinliği olan duanın da insanın beden-ruh sağlığı üzerinde ve depresyona sebep olan durumlarla baş etmede olumlu bir etkisi vardır. “Umumiyetle dua, bir şikâyetten, bir ıstırap çığlığından, bir yardım dilemeden ibarettir; bazen, her şeyin üstünü ve ezeli aslisinin huşu içinde bir nevi temaşası olmaktadır. Duayı ruhun Allah'a yükselişi şeklinde de tarif etmek mümkündür. Hakikaten dua, insanın görünmez bir varlıkla, mevcudatın yaratıcısıyla, hepimizin kurtarıcısı ve hamisiyle fikren ve hissen münasebete geçmek 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için yapılan gayreti temsil eder.” (Alexis Carrel, Dua (Bütün Eserleri), çev. Refik Özdek, Yağmur Yayınevi, İstanbul 1981, s. 443) Ayrıca dua ferdin Allah'ın üstün varlığını kabul ederek, O'nun karşısında aczini itiraf edip, dileklerini O'na arz etmesi olarak da tanımlanabileceği gibi, her türlü problemin çözümünde kullanılan aktif ve anlamlı bilişsel başa çıkma stratejisi olarak da değerlendirilmektedir. Yapılan araştırmalar, insanların duaya çeşitli sebeplerden dolayı oldukça sık bir şekilde başvurduğunu ortaya koymaktadır. Hatta dini inkâr eden kişilerin bile tehlikeli durumlarla karşılaştıklarında dua davranışında bulundukları ifade edilmektedir. (Pierre Marinier, Dua Üzerine Düşünceler, çev. Sadık Kılıç, İzmir 1990, s. 22) Bu da duanın insanlık için vazgeçilmez bir sığınma kapısı olduğunu göstermektedir. 


Her ne kadar birbirinden farklı şekilleri de olsa, bütün dinlerde var olan ve dini inancın somut bir tezahürü olan ibadetlerin insanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. 
Sözlükte; Tanrı buyruğunu yerine getirme, Tanrıya yönelen saygı davranışı, tapınma, kulluk gibi anlamlara gelen ibadet ıstılahi manada; Allah'a karşı kulluk ve bağlılığı ifade eden sözler ve hareketler, O'nun için yapılan dini davranışlar şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda ibadet, dini inanç, duygu ve düşüncenin objektif dünyadaki bir uzantısı olarak değerlendirilebilir. İbadetlerin temelinde korku ile sevgi ve saygı duygusu iç içe bulunur. İnanan insan Allah'ı sever, verdiği nimetlere karşı şükür borcunu ödemek için Allah'ın emrettiği ibadetleri yapar. Allah'tan korkar, azabından yine O'na sığınır, ibadet etmenin gönül rahatlığını, etmemenin de üzüntü ve korkusunu yaşar. 
(Peker, a.g.e, s. 67-68) 


İbadetlerin pek çoğu cemaat hâlinde yapılmaktadır. Bu ise müminler arasında “birlik şuurunun” uyanmasına vesile olmaktadır. 
Nitekim çağdaş insanın duygusal gerginliğinin temel konularından birisi “kalabalık içinde yapayalnız olma” hâlidir. Bu hal çoğu 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kişide bunalımlar yaratan ve depresyona neden olan aşırı ferdileşmenin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İbadetler ise bireyi Allah'la olduğu kadar, diğer insanlarla da yakınlaştırmaktadır. Ortak duygu ve düşüncelere sahip olarak, müşterek bir amaç için bir araya gelmiş olan insan kalabalığı içerisinde ferdi benliklerin duvarları yıkılarak, kolektif ruh hâkim duruma geçmekte, (Hökelekli, Din Psikolojisi, s. 245) böylece toplum içerisinde yabancılaşan fert o topluluğun bir parçası olduğunun şuuruna varmaktadır. Bu şekilde ibadetler, hem kişinin yalnızlık duygusuna kapılmasını önlemekte hem de sosyalleşmesini sağlamaktadır. 


İslam dininde yer alan kurban ve zekât gibi ibadetler, kişiyi bencillikten kurtararak onda fedakârlık ve cömertlik duygularının 


gelişmesini sağlar. Namaz, oruç ve hac ibadetleri ise özellikle sabır, sebat ve zorluklar karşısında metanetli olmayı insana kazandırır. Nitekim bütün ibadetlerin kişinin ruh sağlığıyla doğrudan ilişkisi vardır. İbadetler Allah'a karşı görev şuuruyla yapıldığı için, yerine getirildiklerinde bir gönül rahatlığı ve iç huzuru sağlar. Sorumluluk duygusunu geliştirerek dengeli bir şahsiyet kurulmasına ve bu dengenin korunmasına yardımcı olur. 
Her ibadetin özelliğine göre kişi birtakım süreçler yaşar ve böylece duygu, düşünce, kabiliyet ve karakter özellikleri etkilenerek müspet yönde gelişmeler sağlanır. (Şentürk, Din Psikolojisi, s. 153-154) 


Görüldüğü gibi dini inanç ve bu inancın gereği olarak yapılan ibadetler amacına uygun bir şekilde yapıldığında kişinin ruh ve beden 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sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturmakta, toplumsal birlik ve beraberliği sağlayarak bireyin toplumsallaşmasına da katkı sağlamaktadır. Ayrıca güçlü ve sağlıklı bir dini inanç, bireyi depresyona götürebilecek olumsuz olaylara karşı korumaktadır. Kişi bu gibi durumlarda her şeyi yaratan ve yine her şeyin mutlak sahibi yüce Yaratıcısına yönelerek ruhunu teskin edebilmektedir. Aksi takdirde bir ömür boyu karşılaşılan ölüm, kaza, boşanma, iflas vb. pek çok maddi ve manevi yıkıcı olaylarla kolay kolay baş etmek mümkün olamamaktadır. Netice itibarıyla din, kişileri yaşadıkları olayları göğüsleyebilmeleri ve onları açıklayabilmeleri için kapsamlı ve aynı zamanda bir bütün olan inançlar ile donat makta ve böylece ruh ve beden sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. B 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İnsan “Sıkıntu İçerisinde 


Yaratılmıştır 


Karşılaştığı veya yaşadığı problemleri, sıkıntıları bu dünyada bir “imtihan” olarak gören insanlar da bu tür bir manevi kuvvetle bunların üstesinden gelmeyi daha başarılı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. 


İhsan Kurt Psk Dan ve Reh Uzmanı 





“Biz insanı birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık." (Beled, 90/4) 


“Duvarı nem, insanı gam yıkar.” diye çok iyi bilinen bir atasözümüz vardır. Gam, keder, sıkıntı gibi benzer kavramların anlamlarını da içinde barındıran stres genelde son çağa damgasını vuran ve 21. yüzyılda da ağırlığını daha çok hissettiren bir rahatsızlık, bir belirti olarak insanlığı kuşatmış durumdadır. 


Stres kavramı 1900'lü yılların başında bir hekimlik terimi olarak ortaya atılmıştır. Bu kavramın ortaya çıkışının dünya nüfusunun hızla arttığı, sanayi ve teknoloji alanlarında insanlığı etkileyen gelişmelerin yaşanmaya başladığı, hatta I. Dünya Savaşı'nın ortaya çıktığı, sosyal ve ekonomik değişmelerin sıkça görüldüğü dönemlere rastlaması çok manidardır. 


İnsanda gerilim oluşturan güçler olarak tanımlandığı gibi artık çağ insanı tarafından neredeyse her türlü kaygılar, sıkıntılar, bunalımlar sadece 'stres' olarak adlandırılmaktadır. Ya da bunlar stresin belirtileri olarak algılanabilmektedir ki kaygı, depresyon, sinirsel gerginlik, uykusuzluk, bitkinlik, 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uyanıklığın azalması, hafıza ve enerji kaybı, aşırı şikâyetçi olma, ölüm ya da intihar düşüncelerinin sıklaşması, migren ve astım gibi çeşitli organik ve fonksiyonel somatik bozukluklar da bu belirtiler arasına girmektedir. 


Öyle ki insanı hemcinsinden uzaklaştıran, onu her türlü insani değerlere yabancılaştıran, hayattan tat almasını sönükleştiren, eğitim ve iş hayatında verimliliğini düşüren hemen her şeyin adı 'stres' olarak işaret edilmektedir. 


Bir psikoloji sözlüğünde ise stres; “Kişinin içeriden veya dışarıdan gelen ve mevcut dengeyi veya duygusal, bilişsel, sosyal işleyişi bozma eğilimi gösteren ve onu bu dengeyi korumaya veya bozulan dengeyi yeniden kurmaya yönelik yeni davranışlara zorlayan gerçek ya da algılanan uyarıcılara verdiği fiziksel-ruhsal-bilişsel tepkiler.” (S. Budak, Ankara 2000) olarak açıklanmıştır. 


Strese sebep olan unsurlara ‘stres yapıcılar adı verilir. Bu stres yapıcılar genel olarak fiziki, psikolojik veya sosyal bir sebebin yol açtığı tesirin sonucu ortaya çıkan stresler şeklinde de tanımlanmaktadır. Yani buradan 





hareketle denebilir ki stres sadece biyolojik, fiziki sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan bir durum değildir, aynı zamanda psikolojik ve sosyal durumlar da stresin nedeni olabilir. 
Çünkü bazı araştırmacılar, stresi biyolojik 

ve ruhsal birçok hastalık vakalarında ortak bir sebep olarak tespit etmiştir. Hatta bu durumda bireyin biyolojik görünümlü rahatsızlıklara ve hastalıklara direnmede psikolojik, manevi gücün önemi özellikle işaret edilmiştir. Dolayısıyla bir bireyin strese karşı koymasında manevi güç önemli bir yer kaplamaktadır. 


Fertler tarafından önce sadece bir dış faktörmüş gibi algılansa da strese karşı koymada geliştirilen savunma mekanizmalarının psikolojik olması durumu daha da karmaşık hâle getirmektedir. Ancak strese karşı koyma amacıyla geliştirilen savunma mekanizmalarının birey açısından bir amacı vardır. 
O da kişinin hayata bağlılığını ve canlılığını sürdürebilmektir. 


Çağımız insanı bilerek veya farkında olmayarak isyana programlı eğitim anlayışlarıyla 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yetiştirilmeye çalışıldığı sürece karşılaştığı en küçük engeller ve zorluklar karşısında önce kendisiyle, sonra çevresi ve toplumla çatışmaya girmektedir. Elbette bu tür bir çatışma ile yaşamasını normal olarak sürdüremeyeceğine göre ister istemez bir kaygı, sıkıntı, stres ve bunalım içerisine girmektedir. 


Çağımızda stres yapan kaynakların bir kısmı bütün insanlar için ortak olduğu gibi bir kısmı da bireysel farklılıklara göre değişkenlikler gösterebilmektedir. Çünkü insanın yaratılışına bakış ve yaratılış gayesini algılama biçimleri, karşılaşılan olaylara, engellere yaklaşımları strese karşı farklı tavırlarını ve farklı savunmalar geliştirmelerini belirler. 


Hemen hemen bütün insanlar için ortak stres kaynakları olarak şu faktörler sıralanabilir: 

İnsanların her gün karşılaştıkları veya karşılaşma ihtimali olan günlük ve güncel problemler az veya çok stres sebebi olabilir. 
Mesela evde, okulda, yolda, iş yerinde karşılaşılan olumsuz davranışları dert edinme bireysel farklılıklara göre kişide stres 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"Rabbim! Kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır" (Hadis-i şerif) 


oluşturabilir. Öğrencilik hayatının, mesleki hayatın getirmiş olduğu yeni sorumluluk 

ve görevler, buralardaki statü ve formasyon değişimleri önce küçük bir kaygıyla başlayıp strese doğru gidebilir. Nitekim bir kurum veya kuruluşta çalışanlar arasındaki rol belirsizlikleri, yetki kullanımı ve neticede ortaya çıkan çatışmaların da strese sebep olduğu tespit edilmiştir. 


Bireyin hayatında, ailesinde, çevresinde, 

iş yerinde, okulunda meydana gelen ani 

ve hızlı değişimler, gelişmeler uyum problemlerini ortaya çıkarır. Çünkü ani ve hızlı değişime uyum sağlamaya çalışacak olan bazı bireylerde bazı gerginlikler, sıkıntılar, kaygılar yaşanabilecektir. Bu yaşananlar ise stresi tetikleyen sebeplerden bazıları olabilecektir. Sosyal çevredeki ve toplumdaki hızlı 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Hat: Ahmet Kutluhan 


değişmelere uyum sağlama çabaları, uyum sağlayamama kaygıları da benzer bir şekilde stres oluşturacaktır. 


Bazı biyolojik ve psikolojik rahatsızlıkların da stres sebebi olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Nasıl ki birey fiziki ya da biyolojik uyumsuzluk yaşadığında bedeni bir rahatsızlığa sebep oluyorsa onun psikolojik veya sosyal bir uyum problemi ile karşı karşıya gelmesi de bireyin stres yaşamasına sebep olabiliyor. Stresi atma adına birey alkol vb. 
gibi sağlıklı olmayan yollara başvurarak başka çıkmazların içine girebiliyor. Ancak her iki durumda da önde ve önemli olan karşılaşılan hastalık veya problemden ziyade bireyin bunlara karşı takındığı tutum ve cevap önem kazanmaktadır. 


Bireysel farklılıklara göre stres sebebi olan faktörlere, o insanın olayı veya problemi algılayış biçimi, hayat felsefesi, inançları, uyum yapabilme yeteneği de gösterilebilir. 


İnsanların stresi algılayış, sağlıklı tavır geliştirebilme yolları içinde, mesele uyum yapabilmede düğümlenmektedir. Bunun için öncelikle az veya çok her insanın stresi yaşayacağının bilinmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında da stresi sadece hep eksi yönde etki eden bir güç olarak düşünmemek gerekir. 


İnsanın hayatının bazı dönemlerinde, bazı durumlarda az veya çok stresle karşılaşması, onu yaşaması kaçınılmazdır. Çünkü biliyoruz ki, “İnsan sıkıntı içerisinde yaratılmıştır.” 
Aslında bu durumda önemli olan stresi hiç yaşamamak için yollar aramak değildir. Asıl olan strese karşı insanlarda geliştirilen tavır, algılama anlayışları ve ondan kurtulmak için başvurduğu çözüm yollarıdır. Çünkü stresin uygun seviyede yaşanması normal olarak kabul edilir ve hatta bazı bireyler 

için üreticidir. Stres birey için tehlikeli bir durumda da koruyuculuk görevini yapabilir. 
Ancak bireyi çevreleyen sıkıntılar çok sık ve dayanılmaz noktalara doğru sürüklüyorsa bu duruma karşı en büyük güç olarak daha çok “manevi kuvvetler” dediğimiz duygu ötesi psişik kuvvetler devreye girer. Bu kuvvetler sayesinde stres azalabilir, yenilebilir. 
“Allah'ım! Ya çektiğim sıkıntılara göre bana güç ver. Ya gücüm yettiği kadar sıkıntı.” 
diyen şair de stresten hiçbir zaman kurtuluş olmadığının şuurundadır. Fakat onun strese karşı tavrı da gayet anlaşılır bir şekilde ortadadır. İşte asıl mesele de burada düğümlenmekte veya burada çözümlenmektedir. 
Mesela karşılaştığı veya yaşadığı problemleri, sıkıntıları bu dünyada bir “imtihan” olarak gören insanlar da bu tür bir manevi kuvvetle bunların üstesinden gelmeyi daha başarılı bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir. 


O hâlde stresi en aza indirmek veya onunla baş edebilmek için yollar ve yöntemler konusunda ve son olarak şunlar söylenebilir: 


Herhâlde birincisi ve en önemlisi eğer yanlışsa stres algısını düzeltmek olmalıdır. Stresin hiç yaşanmaması mücadelesi yerine onunla nasıl sağlıklı olarak başa çıkılabileceği düşünülmelidir. Yanlış ve insan için sağlıksız çareler çare olarak görülmemelidir. Mesela bir acıyı başka acılara sebep olacak davranışlara yönelerek gidermemeye çalışmak gerekir. Bireyin kendisinde stres oluşturan bir problemle karşılaştığında bunu çözmek için umutsuzluğa, intihar düşüncesine, alkol gibi benzer yanlış yollara başvurması bu duruma örnek gösterilebilir. 


Kültürümüzde, “Boş insanın arkadaşı şeytandır.” diye bir söz vardır. Bu da hiçbir şeyle uğraşmayan insanın bunalıma, strese girebileceğinin bir mesajını verir. Boş 

duran insan daha çok kendini değersiz, işe yaramaz duyguları içinde hissedebilecektir. 
O hâlde her insanın muhakkak bir uğraşı alanı olmasında her zaman için yarar vardır. 


İnsan çalışmayı istediği ve başardığı kadar dinlenmeyi, aralıklı olarak eğlenmeyi de kendi hakkı olarak kabul etmeli ve gereğini yapmalıdır. Ancak bunun için “dinlenme” anlayışı da yine bireye yarar sağlayacak şekilde, onda sıkıntıya neden olan her şeyi atmak şeklinde olmalıdır. Mesela egzersizler yapma, uğraştığı faaliyet alanını değiştir me sıkıntıları azaltabilir. B 
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Prof. Dr Kemal bayar le otres ve Depresyon Üzerine 


vöyleşi 


Kadim medeniyetler, insanın hep böyle ağzı kulaklarında, çok mutlu, hiçbir şey düşünmeyen, hiçbir şeyi dert etmeyen varlık olarak görmüyorlardı. Daha ziyade insanı sevinciyle, kederiyle, neşesiyle bir bütün olarak algılıyorlardı. 


Söyleşi: Kadir Öztürk - Fotoğraf Mehmet Kaman 





Hocam temel bir soru ile başlayalım isterseniz, “stres” nedir? 


Stres insan vücudunun ve ruhunun zorlanmasıdır. Kaldırabileceği yükten fazla yük yüklenmesidir. Hepimiz belli bir yükü taşımaya programlıyız zaten. Hepimizin hayatta karşılaştığımız zorlukları göğüsleyebilme kabiliyeti vardır. Fakat bazen çok özel durumlar meydana gelir. Bizim baş edebilecegimiz zorlukların daha ötesinde zorluklarla karşılaşırız. İşte böyle durumlarda ruhumuz ve vücudumuz buna adapte olmakta zorlanır. Kendi dengesini sürdürmekte zorlanır. 
Stres bu zorlanma hâlidir. 
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strese davetiye çıkaran faktörler nelerdir? 


Strese davetiye çıkaran faktörler; iş, aile ve arkadaş hayatında birtakım arıza, tıkanma ve sıkıntılar ile buradaki dengeleri iyi ayarlayamamak şeklinde ana başlıklarla özetlenebilir. Kişi özel hayatında büyük sarsılmalar ve örselenmeler yaşadığında kendi içsel kaynaklarını ve manevi kuvvetlerini imdada çağırır. Ama bu kuvvetler ya yoktur ya tükenmiştir. İşte bu durumda zorlanma kişinin takatini aşar. İnsanın kendi fıtratına uygun bir hayatı tercih etmemesi, mesela çok hızlı, çok hareketli bir hayatın içinde olup sevdiklerine zaman ayıramaması ona yavaş yavaş 


bir yük bindirir. Sosyal çevresinden kopmuş, şehir hayatının içinde atomize olarak yalnızlaşmış bireyler, yaşadıkları tecrübeyi anlamlandıramadıklarında sonraki ufacık bir darbede yıkılabilir. O yüzden biz ruh hekimlerinin hep söylediği bir şey, insanın hayatında onun sıkıntısını çekecek, onu tamponlayacak, onun gerilimini azaltacak rahatlama alanları da olmalı, düsturudur. 
Yani kitap okumaktır, müzikle uğraşmaktır, kendini aşan bir ülkü ve amaca yönelmektir. Dostlarla sık sık buluşmaktır. İnsan yaşadığı anı kıymetlendirmeyi bilmeli, anın içine saklı mucizeyi görebilmeli... 


Stresin psikolojik ve biyolojik etkileri nelerdir? Ya da böyle bir ayrım yapılabilir mi SİZCE? 


Doğru, yapılabilir. Çünkü zorlanma, psikolojik olarak daha sıklıkla endişe bozukluklarına ve depresyona yol açar. Depresyon âdeta içimizdeki o negatif enerjinin birikmesi hâlidir. İnsanlar hayat boyu olumsuz olaylar yaşarlar. Onlara göğüs gererler ancak sonra bir bakarsınız en basit bir olayda depresyona girmişler. İşte orada ben bir benzetme kullanıyorum. Hani depremden önce fay hattında enerji birikmesi diyoruz ya... 
Hepimiz böyle olumsuz olayların, olumsuz yaşantıların getirdiği enerjiyi biriktiriyoruz içimizde. İçimizdeki fay hattı kırıldığında da depresyon ve panik bozukluğu gibi rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Stresin insan vücudundaki etkisi daha çok psikosomatik hastalık dediğimiz rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıklar, tıpkı bir bedensel hastalık gibi belirti verirler fakat tetkik ettiğiniz zaman organik hiçbir sebep bulunmaz. Yani ne beyinde, ne kalpte ne eklemlerde bir şey çıkmaz ama belirti çok şiddetlidir. İnsanı normal bir bedensel hastalık gibi yatağa düşürür, üzer. Bu da yine dışa vurulmayan duyguların içeride birikmesi sonucunda oluşan bir rahatsızlıktır. 


söyleşi / diyanet aylık dergi de 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Modern toplumlarda giderek ruhsal rahatsızlıkların yaygınlığında bir artış var Bunun bir sebebi de insanları rahatlatan manevi kaynaklardan giderek uzaklaşıyor olmamız. 





— 








Bunların belirtilerinden bahsedebilir misiniz? 


Stresin biyolojik belirtileri insanın vücudunun sempatik sisteminin fazla çalışmasıyla zuhur eder. Bu da neye yol açar? Aşırı terleme, titreme, gözlerde büyüme, kalp atışının hızlanması, bağırsaklarda hızlanma... Bunu size yaklaşmakta olan bir köpeğin sizde yarattığı bir hadise olarak da düşünebilirsiniz. 
Adrenalin fazla deşarj olduğu zaman insanda bu tür belirtiler olur. Bu tür belirtilerin çok sık olması ve süregenleşmesi, vücutta kortizol dediğimiz stres hormonunu arttırır ve kortizolün artması da depresyonu davet eder. Yani stres hormonu arttığı zaman depresyon daha kolay bir şekilde gelir, yerleşir insan vücuduna. Psikolojik belirtiler, çabuk yorulma, çabuk bıkma, hayattan zevk almama, çabuk endişeye kapılma, çabuk evhama kapılma, hayatı yaşamaya değer bulmama, heves sahibi olamama, uykusuzluk, iştahsızlık, moral bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösterir. 


Bir yazınızda “Biz geçmiş nesillere kıyasla daha incinebilir durumdayız. Psikolojik anlamda kendimizi emniyette hissetmiyoruz. 
indişeli, gergin ve nevrotiğiz”” diyorsunuz. 
Ne oldu da geçmişe kıyasla kırılgan ve incinir hâle geldik? 

Geçmiş toplumlarda ıstıraplardan kaçılmı- 


yordu. İnsanlar ıstırabı hayattan kovulması gereken bir şey değil, hayatta insana bir şeyler öğreten bir hoca, bir bağış, bir öğretmen olarak görüyorlardı. “Aşk derdiyle hoşam 

/ El çek ilacımdan tabib”, diyor Fuzuli. Mesela Fuzuli'nin şiirlerine baktığınız zaman ıstıraptan hoş olma, ıstıraptan bir şeyler öğrenme, ıstırabı konuk etme yönünde pek çok dizeye rastlarsınız. Kadim medeniyetler, insanın hep böyle ağzı kulaklarında, çok mutlu, hiçbir şey düşünmeyen, hiçbir şeyi dert etmeyen varlık olarak görmüyorlardı. Daha ziyade insanı sevinciyle, kederiyle, neşesiyle bir bütün olarak algılıyorlardı. Dolayısıyla bu yaklaşımda keder, ıstırap hayattan kovulması gereken bir şey değildir. Sadece katlanmamız gereken bir şeydir. Çünkü onun gelişiyle de biz bir şey öğreniriz; hayatın kırılganlığını, geçiciliğini öğreniriz. Her zaman mutluluğun kaim olmadığını öğreniriz. Modern medeniyette ise hüzne dair her şeyi hayattan kovma, 1stırabı hayattan kovma gibi bir şey var. Ölümü görmeme, insana sıkıntı veren her şeyden hızlı bir şekilde kurtulma yönünde bir eğilim var. Buna bazı yazarlar “ağrıdan kaçış toplumu” diyor. Böyle olunca da insanlar, hayatlarında ıstırabı, sıkıntıyı hemen kovmak istiyorlar ve dirençsiz insanlar ortaya çıkıyor. Eskiden insanların çok kolaylıkla tahammül edebildiği bazı basit dertlere bile tahammül edemeyen bunun için hemen doktorlara koşan insanlar hâline geldik. En ufak bir şeyde çabuk tehevvüre kapılıyoruz. Çabuk infiale kapılıyoruz ve hemen o yaramızın, ıstırabımızın dindirilmesini bekliyoruz. Hâlbuki biraz beklemeyi bilirsek, ıstırabımızı dinlemeyi öğrenirsek, o ıstıraptan öğreneceğimiz çok şeyler vardır. Ben buna son kitabımda “üretken ıstırap” adını verdim. İnsan o ıstırabı niçin yaşadığını anlayabilirse, anlam verebilirse yaşadıklarına, o üretken ıstırap hâline gelir ve oradan biz gelişerek çıkarız. Yani aslında filozofun söylediği gibi “bir yumruk, öldürmüyorsa güçlendirebilir de sizi.” 


Eğitimle stres arasında son dönemde ciddi verilere rastlanıyor Eğitimli olmakla, stres arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Psikolojik stres, eğitim ayırt etmez. Psikolojik stres, psikolojik zorlanma insanların zenginlik, rütbe, makam, mansıp gibi tasnif aletlerine göre dağılmaz. Her insanı tutabilir. Her insana uğrayabilir. Ama bir insan o stresi dağıtabilecek, gönlünü eyleyebilecek birtakım vasıtalara sahipse elbette o stresten daha az etkilenir. Bu da eğitimle daha fazla mümkün olabilir. Ama eğitim bunun yeter şartı değildir. İnsan eğitimli olabilir ama 

bir ıstırapla, zorlukla baş edebilecek manevi kaynaklara sahip olmayabilir. Burada çok faktörlü bir şeyden bahsediyoruz. İçinde yaşadığımız kültür, bizim baş etme mekanizmalarımız, bizim ailede yetiştirilme biçimimiz, biyolojik altyapımız, sosyal çevremiz, bütün bunlar, bir stresin bizde ne ölçüde rahatsızlığa yol açacağını belirler. Yani ben biyolojik olarak, genetik olarak daha sıkıntılı bir ailenin içinde doğmuşsam, annemde ve babamda ağır depresyon varsa benim de depresyon geçirme olasılığım yüksektir. Sosyal çevrem darsa, bana destek olan insanlar azsa depresyon geçirme olasılığım daha fazladır. Psikolojik olarak, mesela çocuklukta kötü yetiştirilmişsem, anne ve babam beni ihmal etmişse, sevgi dolu bir ortamda büyümemişsem yine depresyona yakalanma ve stresin getirdiği zorluklara yakalanma ihtimalim daha fazladır. Burada çok faktörlü bir yapıdan bahsedebiliriz. 


Büyükşehirlerde yaşayan her yüz kişiden otuzu psikolojik rahatsızlık içinde, meslekten 


birisi olarak bu tabloyu nasıl yorumluyorsunuz? Ne durumdayız millet olarak? 
Modem toplumlarda giderek ruhsal rahatsız- 


lıkların yaygınlığında bir artış var. Bunun bir sebebi de insanları rahatlatan manevi kaynaklardan giderek uzaklaşıyor olmamız. İnsanlar maalesef modern toplumda birbirine yabancılaşan, birbirinden uzaklaşan, birbirinden imdat isteyemeyen bireylere dönüşmüş durumda. Dolayısıyla modern toplum yalnızlar ordusu meydana getiriyor. Sanayileşme- nin ve kapitalizmin getirdiği yabancılaşma da bunun cabası. Bu yalnızlar ve birbirine yabancı insanlar toplumunda kimse kimseye yar olmuyor, kimse kimsenin kapısını çalmıyor. Özellikle modern batı toplumlarını kastederek söylüyorum. Giderek komşuluk azalıyor, sosyal ilişkiler zayıflıyor ve insana anlam sağlayan büyük çerçeveler kayboluyor; millet gibi, din gibi bu tür anlam sağlayıcı çerçeveler kaybolduğunda insan kendini kurak, yapayalnız, bir adada hissediyor. Ve ruhsal rahatsızlığın üzerinde en kolay temellendiği insan tipi de budur. Yalnız, herhangi bir anlam çerçevesi olmayan, boşlukta asılı insan tipidir. Bu insan tipi çoğaldıkça ruhsal rahatsızlıklar da çoğalıyor. Bu anlamda stres, depresyon ve endişe bozukluklarını modem uygarlığın yaygın olarak ürettiği bir ruh hali olarak tanımlayabiliriz. 


Stresten kurtulmak bireyin elinde midir? 


Elbette elimizdedir. Sevdiklerimize fazla zaman ayırabiliriz. Çalışma saatlerimizi dengeli kılabiliriz. Çalışma saatlerimizin sevdiklerimizin zamanından çalmamasına dikkat edebiliriz. Hayatta sadece bir alanda var olmak yerine birkaç alanda var olmaya gayret edebiliriz. Ne kadar çok alan açarsak kendimize hayatta o kadar iyidir. Etrafımızda yeterince dost olmasına dikkat etmeliyiz. 
İnsanı diri tutan şey, canlı-insan ilişkileridir. 
“İnsan insanın cennetidir” diyorum ben. 
Etrafımızda ne kadar bizi seven, bizim onu sevdiğimiz, dayanışma hâlinde olduğumuz güzel arkadaşlarımız varsa o kadar bu hayata tutunur ve bu hayatı severiz. Bir de tabii insanın ruhunu zenginleştiren manevi pratiklerden uzaklaşmamak gerekir. Bu dünyayı sadece bu dünya için yaşamadığımızı, bu 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dünyanın öte âlemin bir tarlası olduğu idrakiyle yaşamamız gerektiğini bilmemiz lazım. 
Böyle yaşarsak günlük hayatın bazı ufak tefek dertlerini de çok büyütmemiş oluruz. 


Dini inanç insanı stresten kurtarır mı veya inancın stresi önlemede rolü nedir? 


İbadetler layıkıyla yapıldığı zaman, içinde tefekkür nüvesi barındırıldığı zaman, sadece bir ritüel olarak değil de ihtiva ettikleri anlamları da idrak ederek yerine getirildiği zaman insanı elbette bir ölçüde stresten 

ve ruhsal sıkıntılardan koruyabilir. Çünkü müteal âlemle kurduğunuz rabıta sizi bu dünyanın hayhuyundan, dertlerinden bir ölçüde kurtarır. Ayrıca kurmuş olduğunuz bu rabıta, sizin hayatınızın sadece bu âlemle sınırlı olmadığını gösterir, fısıldar. Sizi buna ikna eder. Nitekim hüzünle ilgili yaşantılar, doğu toplumlarında daha kolay kabul edilir. 
Çünkü hüznün hayatın bir parçası olduğuna, insanın hüzün üzere olması gerektiğine, 

çok da fazla dünyaya kendini kaptırmaması gerektiğine inanılır. Dolayısıyla hayatın kırılganlıklarını baştan kabul eden, bu dünyadaki seferin geçici bir sefer olduğunu asıl seferin öte âlemlere olduğunu idrak eden bir bilinç, bize günlük hayatın dertleri karşısında daha dirençli bir yapı sağlar. 


Duanın stresi önlemedeki rolü üzerinde neler söylemek istersiniz? 


Dua, insanın kendi varlığını, kendi bedenini âdeta arkada bırakarak Allah ile hemdem olmasıdır. Ben günlük hayatın içinde pek azımızın Allah ile irtibat kurduğunu düşünüyorum. O bize her yerde konuşuyor ama biz O'na çok az cevap veriyoruz. Çok az O'na, doğrudan hitap ediyoruz. Dolayısıyla dua, has bir varoluşla onu yapabildiğimiz, temiz bir yürekle Allah'a yönelebildiğimiz zaman insana büyük bir arınma imkânı veriyor. Büyük bir kuvvet ve yakınlık imkânı veriyor. Ve elbette insanın sıkıntısını, stresini azaltıyor. 
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Toplumdaki alkol, sigara, internet bağımlılığı vb. zararlı alışkanlıkların stresi arttırmasındaki dolaylı ve direkt ilişkileri üzerinde durur musunuz? Ayrıca bu kadar zarara maruz kalan gençliğin durumunu ve ıstırabını nasıl görüyorsunuz? 


e 











Her türlü bağımlılık insanın stresini arttırır. Buna siz alışveriş bağımlılığını, eğlence bağımlılığını, hedonizmi de ekleyebilirsiniz. Her türlü bağımlılık insanın iradesini sıfırladığı ve onu başka kuvvetlerin tesirinde zavallı bir organizma hâline getirdiği için insanın stresini artırır. O yüzden insan, iradesini kuvvetlendirmeye çalışmalı ve her türlü bağımlılığın üstesinden gelmeye gayret etmelidir. 


Diğer meselede ise gençlik, küresel rüzgârların biraz fazlaca tesiri altında. Küresel rüzgârlar da hep tüketimci bir gençliği özendiriyor. Gençlerin çok harcamasını ve kendi küresel ikonlarına tabi olmasını, Batılı starların tişörtlerini giymelerini, onların kasetlerini almalarını telkin ediyor. Bu da geleneksel kültür ile bizim gençlerimizin irtibatının kopmasına yol açıyor. Ama ah vah etmeye gerek yok. Her aile, çocuğunun, gencinin nerede, ne yaptığını bilmekle mükelleftir. Biz çocuklarımızın kendi gelenekleri ile irtibat kurmasına fırsat veren sorumlu anne-babalar olursak çocuklarımız da daha bağımsız ve küresel rüzgârların gütmediği çocuklar olacaktır. 


Peki, stres ve depresyonun birey üzerinde bu kadar zararları var iken toplumların depresyonu nasıldır? 


Toplumsal depresyon vuku bulduğunda, 

o toplumda iyiliğin pek anlamı kalmıyor. 
İnsanlar eğer iyilerin mükâfata kavuşacakları, kötülerin cezalandırılacakları yönünde bir kanaate sahip olmaz iseler, yılgınlık, “adam sende”cilik, vurdumduymazlık baş gösteriyor. Kimse, kimse için kılını kıpırdatmıyor. 


Böyle toplumlar da yavaş yavaş erimeye ve yok olmaya başlıyorlar. Çünkü bir toplumu ayakta tutan şey, hayat neşesidir. Onun müteyakkız hâlidir. Herkesin birbirine koşmaya, birbirine yardım etmeye hazır olma hâlidir. 
Türkiye her şeye rağmen çok coşkulu bir toplumdur. İşte Van'da bir deprem olur, insanlar seferber olur. Batı toplumları giderek o hayat neşesini kaybediyorlar. Sıkıntının çağdaş batı toplumlarının belirgin ruh hâli olduğunu söyleyen müellifler var. Asrımıza “endişe çağı” adını verenler var. Hayat neşesini bulamadığınız için bir tür yılgınlık görüyorsunuz insanlarda. O yılgınlık hissi bireysel depresyona da dönüşebiliyor. Bizim toplumlarımız hâlâ o yaşama neşesini içinde sakladığı için -bunda inancın hâlâ hayatın merkezinde olmasının büyük rolü var- bu yılgınlığa tam manasıyla teslim olmuş değil. 
Bütün yaşadığımız badirelere rağmen... 


Peki din görevlileri stres ve depresyon içerisindeki insanlara nasıl bir dil kullanmalı, bu konuda neler tavsiye edersiniz? 


Ben Güney Afrika'dan yeni geldim. Yol üzerinde bir pazar ayini bulabilir miyiz, dedik. 
Kilise aradık, siyah vatandaşlar nasıl ayin yapıyorlar, bakalım, dedik. Bir tarla ayinine denk geldik. İngilizce bir ayindi. Oradaki rahip cemaatine bir saat boyunca baştan aşağı bir terapi yaptı. Bir psikiyatrist, bir psikolog ne yapması gerekiyorsa o da onu yaptı. Ben din görevlilerimizin psikolojiye aşina olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bazen insanlar bize gelmeden önce size geliyorlar, sizden yardım istiyorlar. Dolayısıyla kime nasıl yardım edeceğiniz hakkında bir fikriniz, bir düşünceniz olursa onları iyi, doğru yönlendireceğinizi düşünüyorum. Psikolojik kavramlara, durumlara, hastalıklara da aşina olunursa mesajlar da doğru bir şekilde iletilebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden işinizin bir tarafının da insanların ruhsal ıstırabıyla uğraşmak olduğunu unutmamalısınız. Geçmişte batı dünyasında psikiyatristler, psikoterapistler yokken bu işi rahipler yapıyordu. Daha eski çağlarda şamanlar yapıyordu. Bizim toplumumuzda ruhsal sıkıntısı olan insanların sığındıkları yerler tekkelerdi. Yani ruhsal tedavi işinin dini bir tarafı var. Bunu kimse inkâr edemez. 


Hocam son soru olarak stresten kurtulmada pratik olarak neler önerirsiniz? 


Bedensel hareket önemli, yürüyüş önemli, kendine, sevdiklerine zaman ayırabilmek önemli. Hobiler edinmek ve o uğurda çalışmak önemli. Diğerkâm olabilmek, yani başka insanlara bir şeyler verebilmek önemli. 
Çünkü pek çok çalışma başka insanlara bir şeyler verebilenlerin daha mutlu olduğunu gösteriyor. Dostluk ilişkileri, yakın ilişkileri çok önemli. İnsanın kendini bir yere ait hissetmesi, aidiyet çok önemli. Mana duygusu ve hayatı mana duygusuyla yaşayabilmek çok önemli. Niçin yaşadığının cevabını verebilmek önemli. Her şeyden ötesi, herhâlde varlığımızı istinat edeceğimiz bir anlam çerçevesine sahip olmamızdır. İnsan anlamla yaşayan bir varlıktır. W 
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Hz. Peygamber (s.a.s.)'in 
Tebliğ ve Terbiye Metodu 


Hz. Peygamber'in kendisinden öğüt isteyen bir sahabiye defalarca, “Kızma, kızma, kızma” diyerek tavsiyede bulunması, onun tebliğinin ve öğretiminin temel esasının öfkelenmeme olduğunu göstermektedir. 


Doç. Dr. Kerim Buladı (stanbul Üniv İlahiyat Fak 





Âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasul-i Ekrem'in İslam'ı tebliğ etme ve insanları terbiye metodu, Kur'an'ın tayin ettiği ve sınırlarını çizdiği ilkeler doğrultusunda gerçekleşmiştir. Onun davetinin ve taliminin temeli, hikmete, güzel öğüde, merhamet 

ve yumuşaklık prensiplerine dayanıyordu. 
Kur'an ona tebliğ konusunda şu öneride bulunmuştur: 


“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et...” (Nahl, 16/125) 


Ayette geçen “hikmet” kavramı çeşitli anlamlara gelmektedir. Hikmet, sözde ve fiilde doğruyu tutturmak, varlıkların özündeki manaları ve Allah'ın emrini anlamak, varlık düzenindeki her şeyi yerli yerine 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koymak, doğru ve güzel işlere yönelmektir. 
Allah'ın emirlerini düşünmek ve ona uymaktır. Doğru ve hızlı karar verebilmektir. 
Allaha itaattir. Doğruya iletmektir. (Geniş bilgi için bkz. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul, 1971, II. 205-215) İnsanın gücü nispetinde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmasıdır. (Râzi, Fahruddin Muhammed b. Ömer erRâzi, Mefâtihu'-Gayb (Tefsiru'-Kebir), Beyrut 1990, VIII, 60) 


Hikmet kelimesine yüklenen anlamlar çerçevesinde düşünüldüğünde Hz. Peygamber, en güzel, en hızlı, en verimli şekilde tebliğini sürdürmüştür. Sözü ve özü ile tam bir uyum içerisinde tebliğ vazifesini icra etmiştir. Rasuli Ekrem, “Ey iman edenler! 
Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, 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Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.” 
(Saff, 61/23) ayetlerinde bildirilen esaslara bağlı kalmış, Allah tarafından vahyedilen kuralları öncelikle nefsinde ve aile içerisinde hayata geçirmiştir. Zira o tebliğin başarılı olmasının, tebliğcinin hâl ve hareketlerinin söyledikleri ile uyum içerisinde olmasına bağlı olduğunu biliyordu. 


Hz. Peygamber (s.a.s.)'in tebliğdeki başarısını Kur'an-ı Kerim, onun muamelelerinde insanlara merhametli olmasına ve yumuşak davranmasına bağlamıştır. “O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi.” (Âli İmran, 3/159.) 


Görüldüğü gibi Hz. Peygamber'in risalet görevindeki başarısı, onun yufka yüreğe, müşfik bir kalbe ve tatlı bir dile sahip olması ile irtibatlandırılmıştır. Rasul-i Ekrem, bu sayede insanları etrafında toparlamayı başarmış, kendisini ve tebliğ ettiği dini sevdirebilmiştir. Onun tebliğ ve terbiye metodunu şu hadis veciz bir şekilde anlatmaktadır: “Ey Aişe! Allah refiktir. Yumuşak davranmayı sever, Sert davranış karşılığında vermediğini, yumuşaklık karşılığında verir. 
Allah bütün işlerde yumuşak davrananları 


Hat: Turan Sevgili 


sever.” (Buhari, Daavat, 59; İsti'zan, 22; Müslim, Birr, 
77. Ebu Davud, Edeb, 11; Tirmizi, İsti'zan, 12.) 


Eğitim ve öğretimin temelini sevgi oluşturmaktadır. Yumuşak ve yumuşak üsluplarla verilecek eğitimin, daha etkili ve kalıcı olduğu bilinmektedir. Kendisinin kolaylaştırıcı bir muallim olarak gönderildiğini (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 328; İbn Mace, Mukaddime, 
17) söyleyen Hz. Peygamber'in, yukarıdaki açıklaması, çağdaş eğitim sistemlerinin de en önemli kuralı olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Hz. Peygamber'in kendisinden öğüt isteyen bir sahabiye defalarca, “Kızma, kızma, kızma.” (Buhari, Edeb, 76; Tirmizi, Birr, 73.) diyerek tavsiyede bulunması, onun tebliğinin ve öğretiminin temel esasının öfkelenmeme olduğunu göstermektedir. 


Hz. Peygamber insanları Allah yoluna davet ederken, Kur'an'ın kendisine tebliğ konusunda yüklediği sorumluluğu yerine getirebilmek için son derece nazik ve sevecen bir tavırla hareket etmiştir. Onun bu metodunun insanlar üzerindeki muazzam etkisi aşağıdaki misalde bariz bir şekilde görülmektedir. 


Bir genç Hz. Peygamber (s.a.s.)den, “Ey Allah'ın Rasulü! Zina etmeme müsaade et.” 
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diyerek izin ister. Olaya şahit olan ashab-ı kiramın, gencin bu tavrına canları sıkılır, onu azarlar ve susturmaya çalışırlar. Bunun üzerine Hz. Peygamber gençten kendisine yaklaşmasını ister. Genç Hz. Peygamber'in yanına oturur. Hz. Peygamber, gence herhangi bir kimsenin, annesi, kızı, kız kardeşi, halası ve teyzesi ile zina etmesini hoş karşılayıp karşılamayacağını sorar. Genç, böyle bir duruma hoşnutluk göstermeyeceğini söyleyince Hz. Peygamber, “İnsanlar da, annesi, kızı, kız kardeşi, halası ve teyzesi ile birilerinin zina yapmasını istemez.” buyurur. Daha sonra Hz. Peygamber, elini gencin üzerine koyarak onun hakkında şöyle dua eder: “Allah'ım! Onun günahlarını bağışla. 
Kalbini temizle, namusunu koru.” Genç bu hadiseden sonra böyle olumsuz ve kötü şeylere iltifat etmez. (Ahmed b. Hanbel, V, 257) 


Görüldüğü gibi ashab-ı kiram, Rasulüllah (s.a.s.a karşı adaba mugayir hareketinden dolayı genci susturmak isterken Hz. Peygamber onu azarlamamış, rencide etmemiş, son derece anlayışlı davranmıştır. Aksine Rasul-i Ekrem, Allah'ın haram kıldığı bir fiili yapmak için kendisinden ruhsat isteyen genci, empati yöntemi ile irşat etmeye çalışmıştır. Rasulüllah'ın bu tebliğ ve terbiye metodu yerini bulmuş ve gencin daha sonra böyle bir düşünce ve tavırdan vazgeçtiği bildirilmiştir. Günümüzde İslam'ı 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tebliğ etmek, anlatmak ve kitlelere ulaştırmak için Peygamber (s.a.s.)'in yöntemini uygulamaya ne kadar muhtaç olduğumuzu vurgulamaya bile gerek yoktur. 


Hz. Peygamber'in kendisine hakaret edenlere, yakışıksız söz söyleyenlere ve onu adaletsiz davranmakla suçlayanlara bile gayet anlayışlı davrandığını görmekteyiz. 
Bir ganimet dağıtımı esnasında kendisine adaletli davranmasını ve Allah'tan korkmasını söyleyen bir kimseye “Ben adaletli davranmazsam kim davranır? Ben yeryüzündeki insanların Allah'tan korkmaya en layık olanı değil miyim?” buyurmuştur. Hz. Ömer ve Halid b. Velid, Rasulüllah'ın adaletini ve takvasını sorgulamaya çalışan ve terbiye sınırlarını aşan bu şahsı cezalandırmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir. Ancak Hz. 
Peygamber, böyle bir harekete karşı çıkmış, “Belki ileride namaz kılan bir kimse olur.” 
diyerek Hz. Ömer ve Hz. Halid b. Velid'in teşebbüslerine ruhsat vermemiştir. Ashab-ı kiramdan bazıları kendisine “Nice namaz kılanlar var ki, kalbinde olmayanı söyler.” 
dediğinde Hz. Peygamber, “Ben insanların kalplerini açmak, karınlarını yarmak için emrolunmadım.” buyurarak hiç kimsenin kalbinden geçen duyguları ve niyetleri sorgulamakla görevli olmadığını söylemiştir. 
Söz konusu çirkin sözleri söyleyen şahsın iki yüzlü (münafık) olduğuna hadiste ayrıca işaret edilmiştir ki, (Müslim, Zekât, 142-148) buna rağmen Hz. Peygamber, onu cezalandırma yolunu tercih etmemiştir. 


Bu uygulama Hz. Peygamber'in engin bir merhamete, İslam'ı tebliğ etmek ve onun güzelliğini göstermek için üstün bir sabra ve fedakârlığa sahip olduğuna işaret etmektedir. “Halkın, benim ashabımı öldürttügğümü söylemelerinden Allah sığınırım.” 
buyurarak İslam'ı tebliğ etmek uğrunda asılsız yakıştırmalara, iftiralara ve incitici dedikodulara tahammülün ne demek oldugunu şahsında göstermiştir. 


Rasul-i Ekrem'in terbiye ve tebliğ yöntemi karşı tarafı incitmeme, gönlünü kırmama ve rencide etmeme temeline dayanıyordu. 
Bir gün evinde bulunduğu sırada bir sahabi selam vermeden yanına girmek için izin ister. Bunun üzerine Hz. Peygamber, hizmetçisine, “Dışarı çık. Ona izin istemesini öğret. 
Ona, 'esselamü aleyküm edhulü” (selam sizin üzerinize olsun içeri girebilir miyim?), demesini söyle” buyurur. Dışarıda beklemekte olan sahabi, Peygamber (s.a.s.Yin sözlerini işitir ve aynen bu sözleri uygular ve neticede Hz. Peygamber'in izni ile içeri girer. (Ahmed b. Hanbel, V, 369; Buhari, Edeb, 38, 48; Ebu Davud, Edeb, 138.) 


Görüldüğü gibi, Hz. Peygamber, bir başkasının evine girmek için nasıl hareket edileceğini gelen misafirine onu incitmeden öğretmek istiyor. Bunun için de hizmetçisini görevlendiriyor. Misafir, olayı izlemekte ve Rasulüllah'ın hizmetçisine verdiği talimatı duymaktadır. Can kulağı ile meseleyi dinleyen sahabi hizmetçinin kendisine daha henüz talimatı bildirmeden ne yapacağını kavrıyor ve uygulayarak Allah Rasulünün yanına girmekle müşerref oluyor. 


Hz. Peygamber bir kimse hakkında hoşlanmadığı bir şeyi duyunca, “İnsanlara ne oluyor ki, böyle böyle söylüyorlar?” diyerek genele yönelik tenkit yapar ve uyarıda bulunur, şahsın ismini zikretmezdi. (Ebu Davud, Edeb, 6) Hz. Enes'in anlattığına göre, üstü başı kirden sararmış birisi Hz. Peygamber'in yanına girdi. Söz konusu şahıs Hz. 
Peygamber'in yanından ayrılınca Rasul-i Ekrem “Yıkanmasını emretseniz iyi olur.” (Ebu Davud, Edeb, 6) buyurmuştur. Görüldüğü gibi Hz. Peygamber, bir kimsede hoşlanmadığı bir şey görse yüzüne vurmaz, onu insanlar arasında utandırmaz ve gayet yumuşak üslupla davranırdı. Bazen de dolaylı olarak terbiye etmeyi ve tebliğde bulunmayı tercih ederdi. 
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üslupla davranırdı. 





Bedir Savaşı'nın gerçekleştiği sırada Peygamber Efendimiz'in amcası Abbas henüz Müslüman olmamıştı. Savaş Müslümanların zaferi ile neticelenmişti. Hz. Peygamber gömleksiz bir şeklide esirlerin arasında bulunan amcasına acımış, ona gömlek arama- ya koyulmuştu. Abbas uzun boylu bir kimse olduğu için onun bedenine uyan gömlek ancak münafıkların reisi Abdullah b. Übey b. Selül'de bulunmuştu. Hz. Peygamber, Abdullah b. Übey'den gömleği alarak amcasını giydirmişti. Abdullah b. Übey vefat edince Hz. Peygamber, bu münafığın Müslüman olan oğlu Abdullah'ın gönlünü hoş tutmak ve Bedir günü yaptığı iyiliğe karşılık olmak üzere kefenlenmesi için kendi gömleğini verdi. Hz. Peygamber, “Benim gömleğim 

bu şahsı Allah'ın azabından kurtarmak 

için ona hiçbir fayda sağlayamaz. Benim yaptığım bu uygulama ile onun kavminden bin kişinin Müslüman olmasını ümit ediyorum.” buyurmuştur. Rasulüllah (s.a.s.Yin bu uygulamasından dolayı Hazreç kabilesinden bin kişinin Müslüman olduğu ve yaptıkları nifak fiilinden tövbe ettikleri bildirilmiştir. 
(bkz. Kurtubi, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensari, el-Câmiu li Ahkâmi'l-Kur'ân, Dâru'l-Fikr, Beyrut 1995, c. IV, cz. VIII, 143, 144) 


Günümüzde yukarıda zikredilen nebevi metotla İslam'ı tebliğ etmenin zarureti ortadadır. Hz. Peygamber'in yukarıdaki uygulaması, tebliğ ve irşadın temeli kabul edildiği takdirde, çok faydalı ve köklü çözümlerin gerçekleşeceği unutulmamalıdır. E 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Ölümün Bile Bitiremediği Sevgi 


İslam, sevgiyi tabiatın harcı, insanların vazgeçilmez bir parçası kılmıştır. 
Allah, kullarını severek onlara iyilikte bulunmuştur 


Dr. Abdurrahman Candan Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı 





“İyiliklerin en iyisi, insanın babası öldükten ata ve diğer canlılara karşı saygılı olmuştur. 
sonra, baba dostunu arayıp sorması, görüp Yırtıcı hayvanlar bile bundan hisse almış ve gözetmesidir.” (Müslim, Birr, 11-13) canları pahasına yavrularını koruma güdü- 


Yüce dinimiz, toplum bireyleri arasındaki süne sahip olmuşlardır. 


ilişkileri önemsemiş, onların rahat huzur ve İslam, sevgiyi tabiatın harcı, insanların kardeşlik duyguları içinde yaşayabilmeleri için sağlam bir yapı oluşturmuştur. Bunun için de sılayırahim, komşu haklarına riayet etme, arkadaşlık haklarını gözetme, misafir ağırlama, yol arkadaşlarına yardımcı olma, iş arkadaşlarına saygılı olma ve benzeri kardeşlik eksenli bir yaşam tarzı tavsiye etmiştir. 
Bunun neticesinde ahlaki ve insani ilişkilerin hâkim olduğu, duyarlı toplumsal bir yapı oluşturmayı hedeflemiştir. 


vazgeçilmez bir parçası kılmıştır. Allah, 


Tavsiye edilen davranışların hukuki bir karşılığı olmasa da insani ve ahlaki olarak mümin zihinlerde yer edinmesi sağlanmıştır. 


Kendi iç dünyasına kapanmış, akraba ve komşularını önemsemeyen, yaşadığı toplumun sorunlarıyla hemhâl olmayan, dünya Müslümanlarının dertlerini yüreğinde hissetmeyenler İslam'ın oluşturmak istediği Müslüman vasıflarına uygun kişiler olamazlar. 


Cenab-ı Hakk'ın el-Vedud ismiyle yeryüzünü kuşatan sevgi, bütün canlıların huzur ve afiyet içinde hayatlarını sürdürmelerini temin etmiştir. Eşrefi mahlukat olan insan bu his sayesinde varlığını sürdürmüş, hayata, tabikullarını severek onlara iyilikte bulunmuştur. Kulların O'nun zatına karşı sonsuz sevgi beslemeleri, bütün yaratıkları sevmelerini de gerektirmiştir. O'nun zatını sevmeleri diğer insanları, hayvanları ve bütün tabiatı sevmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla Allah merkezli sevgi, birlikte yaşamanın, saygı görmenin, saygı göstermenin, huzur ve saadetin temelidir. 


İnsanların sevgi merkezli bir hayat sürdür. 
meleri Allah'a imanın bir gereğidir. İman sevgiyi gerektirir. İman sayesinde karşılıksız, gönülden sevgi peyda olur. Sevgili Peygamberimiz de bu anlamda “Allah'a yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmeden de mümin olamazsınız.” (Tirmizi, Sıfatü'-Kıyame, 56) buyurarak sevgi iman ilişkisini ortaya koymuştur. Aynı 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hadisin devamında kin, nefret ve çekememezliğin sevgiyi bitirdiğini, önceki ümmetlerin başına gelen bu hastalığın ümmetine bulaşmaması için ikazda bulunmuştur. 


Kişinin, nefsinin ve basit zevklerinin esiri olmasının önündeki en etkili ilaç sevgidir. 
Modern çağın en büyük musibetlerinden biri olan “ben merkezci”, “faydacı”, “nemelazımcı” anlayış, insanın doğasına uygun olan paylaşımcı, fedakâr yapısını tahrip etmiştir. Kendi yapısına yabancılaşan insanoğlu stres, bunalım ve çeşitli rahatsızlıklar ile boğuşur hâle gelmiştir. Ancak Allah merkezli sevgi bunların çoğunu büyük oranda engellediği gibi, başkaları tarafından kabul edilmeyi ve sevilmeyi de sağlamıştır. 


Sevgi duygusu beslenen ve sevgi ile yaşayanların şefkat ve merhamet duyguları güçlü olur. Sevdiklerinin sıkıntıya uğramalarını, rahatsız olmalarını istemezler. 
Çoğu zaman sevenlerinin yerine kendileri sıkıntılara siper olurlar. Çünkü kendilerine rehber olan Hz. Peygamber onlara sevgide rehber olmuş, sevginin nasıl olabileceğini onlara en güzel şekilde öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in sevgi ve merhameti şöyle anlatılır: “Andolsun size öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona pek ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe, 9/128) Hz. Peygamber de kıyamet gününün en zorlu anların- da ümmeti için dua edeceğini belirterek sevgisinin sürekli, kesintisiz ve salihlerle birlikte ilahi rahmete ulaşana kadar devam edeceğini belirtmiştir. (Müslim, İman, 327) Sevginin müminler arasındaki uygulama biçiminin de birinin diğerini kendi nefsine tercih edecek hâle gelmesi olduğu da ilahi kelamda belirtilmiştir. (Haşr, 59/9) 


Hz. Peygamber'in dilinde müminler tek bir beden gibidir. (Buhari, Edeb, 27) Birinin duyduğu acı diğerinin yüreğinde hissedilir. Bu şekilde bir yapı ancak Allah rızası gözetilen sevgi sayesinde gerçekleşir, sıkıntılar, acılar paylaşılır, rahmet ve sevgi toplumu oluşur. 


Sevgiyi esas alan gönüller, dünyada barış ve huzur dolu bir hayat sürdürürken, ahiret yurdunda da Yüce Mevla'nın sonsuz mükâfatı ile ödüllendirileceklerdir. Allah Teala, kendi rızası için birbirini sevenlerin hesap gününün dehşetinde gıpta edilecek bir makamda, gölgelikler içinde bulunacaklarını vaat etmiştir. (Tirmizi, Zühd, 53) 


İnsan, yaratılışı itibarıyla sevmeye, sevilmeye yatkındır. Seveni sevmeye, kötülük işleyenden de uzaklaşmaya meyillidir. Sevmek karşılık getiren, geçişli ve yararlı bir eylemdir. Sevgi bir şekilde karşılık görür. 
Bu itibarla vefa, merhamet, isar vasıflarıyla bezenmiş insanlara karşı beslenen sevgi misliyle karşılık bulacaktır. 


Sevilmeye layık olanlara vefatlarından sonra da aynı duyguları beslemek insani bir görev ve erdemdir. Hz. Peygamber kabristana giderek “Selam size ey bu diyarın mümin ve Müslüman olan halkı! Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim.” (Müslim, Cenaiz, 104) buyururdu. Müslüman toplumların vefat edenlerine karşı saygı duymaları, onları rahmetle anmaları, kabristanları ziyaret etmeleri ve dirileri selamladıkları gibi 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ölülerini de selamlamaları Hz. Peygamber'e tabi olmalarının bir sonucudur. 


Hz. Peygamber vefat edenlere bu şekilde saygı gösterilmesini tavsiye etmekle yetinmemiştir. Özellikle vefat edenlerin hayatta kalan sevenlerine hürmet gösterilmesini isteyerek sürekli bir sevgi halkasının oluşmasının önünü açmıştır. Kutlu Nebi bir koyun kesecek olursa, “Hatice'nin dostlarına da ikram” ederek bunu fiilen uygulamıştır. (Buhari, Menakıbu Ensar, 20) Bir gün biz, Rasulüllah (s.a.s.)'ın yanında otururken, Seleme oğullarından bir adam gelerek: “Ya Rasulallah, ana ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?” diye sordu. Rasul-i Ekrem (s.a.s.): “Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin; akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin.” buyurdu. (Ebu Davud, Edeb, 120) Bunu esas alan sahabe de Hz. Peygamber'in uygulamalarını kendilerine düstur edinerek hayatlarında uygulamışlardır. Abdullah b. 
Ömer (r.a), yolda karşılaştığı bir bedeviye selam verdikten sonra, onu kendi bineğine bindirmiş ve başındaki sarığı çıkararak 

ona hediye etmiştir. Onu görenler bu tavrı yadırgayıp bedevinin daha az bir iltifatla memnun kalabileceğini söyleyince, “Bu adamın babası, babamın yakın dostuydu.” 
demiştir. (Ebu Davud, Edeb, 119-120) Bu sevgi halkası saadet asrında kesintisiz devam etti. Öyle ki sahabiler kendi aralarında Hz. 
Peygamber'e hizmet edenlerin yakınlarına da hizmet etmekten geri kalmadılar. 
Enes b. Malik anlatıyor: “Bir gün Cerir b. 
Abdillah el-Beceli (r.a) ile yolculuğa çıkmıştım. (Benden yaşlı olduğu hâlde) bana hizmet ediyordu. “Sakın bana hizmet etme” dedim. Bunun üzerine Cerir; “Ben Ensar'ın Peygamber'e gösterdikleri hürmeti gördüm de “Ensar'dan biri ile arkadaş olursam ona hürmet edeceğim.” diye (kendi kendime) yemin ettim, dedi. (Buhari, Cihad, 71) E 





Cami ve Kadın 
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Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevi'de kadınlar için aktif bir dini yaşam söz konusudur Bu yıllar, İslam dininin orijinal şekliyle yaşandığı ve her zaman örnek alınması gereken bir dönemdir 


Allah'ın yanında en sevimli ve yeryüzünün en hayırlı mekânları olan camiler, Müslümanların cemaatle namaz kıldıkları ve topluca ibadet ettikleri yerlerdir. Bu hususu izah etmek üzere Hz. Peygamber (s.a.s); “Mescitler; secde edilen yerler ve Allah'a en sevimli olan mekânlardır.” (Müslim, Mesacid, 
288) buyurmuşlardır. 


Camiler toplumun her kesiminden insanı bir araya getiren ve onları Allah'a kulluk bilinciyle kaynaştıran mekânlardır. İbadetlerin usulüne uygun olarak öğretilmesini kolaylaştıran, bireylere batıl inanç ve hurafelerden arınmış doğru dini bilgilerin kazandırılmasını sağlayan yerlerdir. 


Cami kelimesi, toplayıcı, toplayan ve bir araya getiren anlamına gelmektedir. Cami aynı zamanda Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mekânlara mescit denilirken, daha sonraları cuma namazı kılınan ve içinde minberi olanlar cami, minberi olmayan 


ve cuma namazı kılınmayanlar da mescit olarak anılmıştır. 


Yüce Allah ilk mescidi ‘evim’ (Hacc, 22/26) ifadesiyle yüceltmiş ve ‘bu beytin rabbi” (Kureyş, 106/3) sözleriyle de onu kendine ait kılmıştır. 
Bundan dolayı Kâbe'ye, zatına nispet edilerek ‘beytullah’ denmiştir. Beytullahın birer şubesi olması nedeniyle, bütün camiler için de aynı vasıf söz konusudur. Bunun yanında temiz olmak kaydıyla bütün yeryüzü mescit olarak kabul edilmektedir. 


Camiler, gönül birliğinin, sevgi ve saygının perçinleştiği ve kardeşliklerin kuvvetlendiği can evleridir. Bizleri bir araya toplayan, daha doğrusu, 'ben'leri “biz' yapan kutsal mabetlerdir. Cenab-ı Hakk'tan gayrisinin unutularak O'nun huzurunda saf tutulduğu, yapılan secdelerle şeytandan farklılaşıldığı, müminlerin kendilerini bulup yaratana yaklaştıkları gönül evleridir. 


Camiler ibadet edilen mekânlar olmalarının 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yanında Hz. Peygamber döneminde eğitim, öğretim, kültür, adalet, askeriye ve sağlık hizmetleri şeklinde sıralayabileceğimiz değişik fonksiyonları icra etmiştir. Ancak sonraki dönemlerde şehirlerin büyümesi ve insanların ihtiyaçlarının artması nedeniyle bu hizmetlerin her biriyle ilgili özel kurumlar oluşmuştur. 


Tarih boyunca toplumlara genellikle erkek egemen kültür hâkim olmuştur. Vahiy kültüründen uzak olanlar başta olmak üzere, cahiliye döneminde de, aralarında edebiyat ve ticaretle uğraşanlar olmasına rağmen, kadınlar herhangi bir hakka sahip olamamıştır. 


İslam dini, aralarında doğal olarak bazı fizyolojik ve psikolojik farklılıklar bulunan kadın ile erkeği 'insan' ve 'Allah'ın kulu' olmaları bakımından eşit, (Zariyat, 51/56) huzurlu ve mutlu bir hayat sürmeleri için çift yaratmış (Nisa, 4/1; Rum, 30/21) ve değişik rolleri yönüyle de birbirini tamamlayan varlıklar (Aki İmran, 3/195) olarak kabul etmiştir. 


Hz. Peygamber döneminde Mescid-i Nebevi'de kadınlar için aktif bir dini yaşam söz konusudur. Bu yıllar, İslam dininin orijinal şekliyle yaşandığı ve her zaman örnek alınması gereken bir dönemdir. Göz önüne alınması gereken husus, Hz. Peygamber'in sağlığında başlattığı uygulamaları vefatından sonra da devam ettirmektir. Nitekim Allah Teala, “Kim peygambere itaat ederse, Allaha itaat etmiş olur.” (Nisa, 4/80) buyurmaktadır. 


İslam'ın ilk yıllarında sosyal hayatta aktif olarak yer alan kadınlar, beş vakit, 

cuma ve bayram namazlarına katılıp, Hz. 
Peygamber'in hutbe ve vaazlarını dinlemişlerdir. Bunun yanında Rasulüllah, “Kadınları mescitlerden alıkoymayın.” (Müslim, Salat, 134-137) sözüyle hanımları mescitlere devam etmeye teşvik etmiş hatta mazeretleri sebebiyle namaz kılamayacak durumda olanların bayram namazlarında cemaatin gerisinde durup tekbirlere katılmalarını ve bu durumda bile cami ve cemaate devam etmelerini 


istemiştir. (Buhari, İdeyn, 15) Ayrıca gece namazı için camiye gitmeye izin isteyen kadınlara müsaade edilmesini sağlamıştır. (Buhari, Ezan, 
162) Sahabe hanımlarından Atike b. Zeyd (kayin Hz. Ömer'in evlilik teklifini kabul etme şartlarından biri de mescitten alıkonulmamaktır. (Asri Çubukçu, “Âtike b. Zeyd” DİA, &48.73) 


İslam tarihinde çokça ibadet yapan ve takvasıyla ünlenen hanımlara rastlamak mümkündür. Rasulüllah bir gün mescide girdiğinde iki direk arasında asılı bir ip görünce bunun ne olduğunu sormuş, oradakiler o ipin Hz. Zeynep'e ait olduğunu, namaz kılıp yorulduğunda bu ipe tutunduğunu belirtmişlerdir. (Buhari, Teheccüd, 18; Müslim, Müsafirin, 219) Bunun yanında peygamberin hanımlarından Hz. Aişe, Hz. Zeynep ve Hz. Hafsa'nın itikâf kastıyla mescitte kaldıklarıyla ilgili rivayetler söz konusudur. (Buhari, İtikâf, 33; Müslim, İtikâf, 14) 


Kadınların günün erken saatlerinde kılınan sabah namazına mescide gittikleri Hz. 
Aişe'den nakledilen şu rivayetten anlaşılmaktadır. “Rasulüllah (s.a.s.) sabah namazını kıldırdığı zaman, mümin kadınlar örtülerini örterek orada hazır bulunurlar ve daha sonra da evlerine dönerlerdi ki, (hava karanlık olduğu için) onları kimse tanıyamazdı. 
(Buhari, Salat, 13) Hz. Peygamber döneminde kadınlar camiye Kur'an dinlemek için de giderlerdi. Harise kızı Ümmü Hişam diyor ki, “Ben Kâf suresini cuma namazlarında Hz. 
Peygamber'in dilinden öğrendim. Çünkü her cuma günü Kâf suresini okurdu.” (Müslim, Cuma, 50) İbn Hişam, Hz. Ebu Bekir'in bahçesinde bulunan mescidinde Kur'an okuduğunu ve kadınların gelip onu dinlediğini belirtmektedir. (İbn Hişam, es-Siretü'nnebeviyye, Beyrut 1992, c. 1, s. 249) 


Hz. Peygamber kadın-erkek ayrımı yapmadan herkesin eğitimine büyük önem vermiştir. Bu doğrultuda Mescid-i Nebevi 





dâhil olmak üzere diğer mescitlerde de kılınan namazlara katılan kadınlar, bu vesileyle dünya ve ahirete yönelik pek çok meseleyi öğrenme fırsatı bulmuşlardır. Mescid-i Nebevi'de erkeklerin daha çok olması sebebiyle onu duymakta zorlanan hanımlar Hz. Peygamber'e gelerek, “Ey Allah'ın Rasulü, erkekler sizi dinleyip sohbetlerinizden istifade etmeleri konusunda bizi geçtiler, bize de özel bir gün ayırsanız.” talebinde bulunmuşlardır. Hz. Peygamber de perşembe günleri ikindi namazı sonrasını onlara ayırmıştır. 
(Buhari, İlim, 36, 192) Zaman zaman da erkekler bölümünü geçip kadınlar bölümüne gelerek onlara dini bilgiler verdiği ve sadaka vermeyi tavsiye ettiği olmuştur. (Buhari, İdeyn, 4) Bu da kadınların cemaate iştirakinin azımsanmayacak sayıda olduğunun göstergesidir. İlk yıllarda kılınan bir namazın cemaat sayısı ile ilgili on iki erkek bir kadın, (Mukatil b. 
Süleyman, Tefsir, Beyrut 2003, c. 3, s. 361; Abdürrezzak b. Hemmam, Tefsiru'-Kuran, tahk.: Mustafa Müslim 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Muhammed, Riyad 1410, c. 2, s. 292) on iki erkek iki kadın, (İbn Abbas, Tenviru'l-mikbas min tefsiri İbn Abbas, yy. ts. c. 2, s. 86) on iki erkek yedi kadın (Abdurrahman b. Ebu Bekir es-Suyuti, ed-Dürru'kmensür, Mısır ts., c. 14, s. 482) gibi sayılara rastlanması, kadınların cami ve cemaate devam etmelerini göstermesi bakımından manidardır. 


Vaaz ve hutbelerden faydalanan sahabe hanımlar, elde ettikleri eğitim ve kültürün etkisiyle Hz. Ömer gibi sertliği ile tanınan halifeye çekinmeden itirazda bulunmuşlardır. Hz. Ömer de mehirle ilgili kararından bu itiraz üzerine vazgeçmiştir. (Heysemi, Mecmeu!'7- zevâid, Mısır, ty., c. 4, s. 283) 


Hz. Peygamber, hanımların camilere gelmelerini teşvik etmenin yanında, onların camide rahat olmaları ve rahat girip çıkmaları için de gerekli tedbirleri almıştır. 

O dönemde mescidin üç kapısının olduğu ifade edilmektedir. Kadınların sayısının artması nedeniyle Hz. Peygamber, “Keşke şu kapıyı kadınlara ayırsaydık.” (Ebu Davud, Salat, 
17) buyurarak bir kapıyı kadınlara ayırmıştır. 
“Babü'n-nisa” adı verilen bu kapı günümüzde de aynı isimle anılmaktadır. Mescitlerde çocukların ağlamasıyla namazda kıraatini kısa tutması, kadın ve erkeklere, karşı cinsin dikkatini çekecek davranışlardan çekinmelerini ve yatsı namazına gelen kadınların (dikkatleri üzerlerine çekmemek için) güzel koku sürünmemelerini tavsiye etmeleri Hz. 
Peygamber'in kadın ve çocukların cami ve cemaate devam etmelerini sağlamak konusundaki teşvikleri cümlesindendir. 


Hz. Peygamber'in kadınların cami ve cemaate devam etmeleri konusunda bunca teşvik ve tavsiyesine rağmen, onun vefatının akabinde önceki kültürlerin etkisinden kurtulamayan Müslümanlar, İslam'ın kadınlara tanıdığı bazı hakları bilerek veya bilmeyerek geri alma yanlışına düşmüşlerdir. Tarihi sürece bakıldığında Hz. Peygamber ve Hz. Ebu Bekir döneminde Mescid-i Nebevi'de kadınlara ait yerde namazlara iştirak eden hanımların, Hz. Ömer zamanında ayrı bir imamla 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ayrı yerde namaz kılmaları ön görülmüş, Hz. 
Osman döneminde tekrar Hz. Peygamber dönemindeki uygulamaya geçilmiştir. Hazreti Ömer (ra), Ramazan ayında erkeklerden ayrı namaz kılmaları için mescidin içinde kadınlara bir yer ayırmış ve onlara Süleyman bin Ebu Hasme'yi imam tayin etmiştir. 
(İbn-i Sa'd, Tabakat, Beyrut ts. c. 5, s. 26) Bu uygulama daha sonra Hazreti Osman zamanında kaldırılmış ve kadınlar erkeklerle beraber aynı imama uyarak namaz kılmışlardır. (M. 
Akif Aydın, İslâm'da Kadın, DİA, c. 24, s. 87) 


Peygamber Efendimiz (s.a.s), sadece cuma günleri değil diğer günler de namazlardan sonra mescitte, inen ayetleri tebliğ ve tefsir ediyor, o ayetle ilgili olan ya da olmayan sorulara cevaplar veriyordu. İşte bu sohbetlere kadınlar da katılıyor, hatta sorular da soruyorlardı. (Buhari, İlim, 41) 


Kadınların sohbetleri ve hutbeleri dinlemeleri daha sonra Hulefa-i Raşidin döneminde de devam etmiştir. Hazreti Ömer hutbe verirken bir kadının kalkıp mehirin azaltılmasıyla alakalı fikrine karşı çıkması ve bunu ayetten delil getirerek rahatlıkla ifade etmesi, bu meselede bir örnektir. Bu anlatılanlardan da anlaşılıyor ki, kadınlar asr-ı saadette -bazen çeşitli tedbirlerle beraber- mescitlerin manevi ve ilmi feyizlerinden istifade etmişler ve hep ilme açık olmuşlardır. 


Kadınların cami ve cemaatten uzak tutulmak istenmesi zamanla etkisini göstermiş, camiye gitmenin fitneye sebebiyet vereceği ve evdeki ibadetlerinin daha faziletli olacağı inancı yerleşmiştir. Bu durum sonraki dönemlerde kadınları tekke, türbe ve zaviyeleri ziyarete yöneltmiştir. Bu ise dinin teorik ve ameli yönünü değil şekli yönünü ön plana çıkarmıştır. Bu gelişme, din dışı bazı uygulamaların zamanla dindenmiş gibi gösterilmesinde etkili olmuştur. (M. Akif Aydın, İslâm'da Kadın, DİA, c. 24, s. 87) 


Günümüzde cami ve kadın buluşması daha çok ibadetlerin ifası şeklinde gerçekleşmektedir. Camiler hanımlar için ramazan 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aylarında mukabele hatimleri ve teravih namazlarına katıldıkları, dinlerini öğrenmek üzere vaaz dinledikleri ve Kur'an öğrendikleri kutsal mekânlardır. Ancak günümüzde kadınlar, cami ve cemaatten istifade etme konusunda yapılan bunca iyileştirmeye rağmen Hz. Peygamber dönemindeki konumunu elde edememiştir. Bunun nedenlerini araştırmak, sorunun çözümüne yönelik öneriler getirmek, kadınların camiyle bütünleşmesi açısından önemlidir. 


Cuma ve vakit namazlarında bazı camilerde hanımlara özel yerler ayrılması, bu konunun gündemde tutulması, meseleye son yıllarda farklı bir canlılık getirse de arzu edilen gelişme henüz elde edilememiştir. Yılların getirdiği önyargılarla camiye giden kadın tedirginlikten, onu gören erkek cemaat de olumsuz tavır sergilemekten kurtulamamıştır. Belki şehrin birkaç merkezi camiinde hanımlar kendileri için yer bulabilirken, mahalle camilerinde maalesef yer bulamamakta veya erkek cemaatin tepkisiyle 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karşılaşarak, “kadınların bu vakitte camide ne işleri var, kadınlar da nereden çıktı” gibi söylemler, camilerin ve kadınların boynu bükük kalmasına, camilere kadınların yürek sızısı ile bakmasına sebep olmaktadır. Günümüzde camilerde kadınlara yer verilmek istense bile şartları zorlanarak ancak ilave bir oda, perde çekilmiş bir kısım veya soğuk ve ürkütücü bir yerin tahsis edilmesi veya hiç yer verilmemesi İslam tarihi adına büyük bir vebal ve sorumluluktur. 


Amacımız asr-ı saadet dönemindeki kadınerkek ve çocukların birlikte namaz kıldığı, büyük cemaatler hâlinde kendisinden istifade edilen camilere kavuşmak olmalıdır. Huzur ve mutluluğumuzun adresi camilerimiz, gerekli düzenlemeleri yapılarak ve mahremiyet sınırları korunarak bütün müminler için canlı ve hazır hâle getirilmelidir. “Erkek veya kadın mümin olarak kim iyi amel işlerse, ona mutlaka güzel bir hayat yaşatacağız ve mükâfatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz.” (Nahl, 16/97) E 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Kuruluşunun 83. Yılında 
Diyanet İşleri Başkanlığı 


| Temmuz 2010 tarih ve 6002 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı yapısal olarak yeni bir biçime kavuşmuştur 


Abdurrahman Han - Yıldıray Kaplan 





“Türkiye Cumhuriyetinde muamelat-ı nasa dair olan ahkâmın teşri ve infazı Büyük Millet Medlisiyle onun teşkil ettiği hükümete ait olup, din-i mübin-i İslam'ın bundan maada itikadat ve ibadata dair olan bütün ahkâm ve mesalihinin tedviri ve müessesat-ı diniyenin idaresi için Cumhuriyetin makarrında bir Diyanet İşleri Reisliği makamı tesis edilmiştir.” kanun metniyle 3 Mart 1924'te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı, esasen uzun tarihsel köklerden beslenen bir yapının modern Cumhuriyetle birlikte yeniden şekil lenmesinin tezahürüdür. 


Bilindiği gibi ülkemizde din hizmetleri geçmişten günümüze hep bir kamu hizmeti olarak deruhte edile gelmiştir. Osmanlı Devletinde İslam dinine dair işler ve Müslümanlara sunulacak din hizmetleri Meşihat Makamlığınca bir devlet görevlisi olan şeyhülislam eliyle yürütülmüştür. Daha sonra din hizmetleri, 3 Mayıs 1920 tarihinde TBMM hükümeti tarafından oluşturulan Şer'iyye ve Evkâf Vekâleti adı altında bir bakanlık marifetiyle yerine getirilmiştir. 

Bu bakanlık 3 Mart 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığının kurulmasına kadar varlığını devam ettirmiştir. Din hizmetlerinin gündelik politikanın dışında ve üstünde tutulması gerçeğinden hareketle kaldırılan bu bakanlık, Osmanlı devletindeki şeyhülislamlık 

ile Türkiye Cumhuriyetindeki Diyanet İşleri 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Başkanlığı arasında bir tür köprü vazifesi görmüştür. 


1961 Anayasası, Diyanet İşleri Başkanlığına, 
bir Anayasa kurumu olarak genel idare içinde yer vermiş ve özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini öngörmüştür. 
22 Haziran 1965 tarih ve 633 sayılı “Diyanet 
İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile Başkanlık Merkez Teşkilatı yeniden düzenlenmiş; ayrıca bu kanunla Başkanlığın görevleri arasındaki inanç ve ibadetin yanına ahlak da eklenmiştir. 


1982 Anayasası, 1961 Anayasasında yer alan 
hükümlere ek olarak, Başkanlığın görevlerini yerine getirirken uyması gereken kıstasları düzenlemiş; milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinme vazifesini vermiştir. 


1 Temmuz 2010 tarih ve 6002 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı yapısal olarak yeni bir biçime kavuşmuştur. Başkanlık yeni yüzyılın şartlarına göre ve ülkemizin şartlarının elverdiği ölçüde yeniden şekillenmiştir. Başkanlığın merkez, taşra ve yurt dışı din hizmeti konsepti ve anlayışı yeniden belirlenmiştir. Böylece Diyanetin uhdesine tevdi edilen görevleri ulusal ve uluslararası düzlemde, çağın gerektirdiği talepler istikametinde yerine getirme 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imkânları daha da gelişmiştir. Gerek Din İşleri Yüksek Kurulu gerekse diğer birimlere verilen yeni birçok görevle uluslararası arenada etkin bir din hizmeti sunmanın yasal alt yapısı oluşturulmuştur. Bu noktada, çağımızda din hizmeti sunmanın bir gereği olarak cami dışı din hizmetlerinin önü açılmış, Başkanlık personelinin hizmet içi eğitimleri için gerekli alt yapı hazırlanmış, ayrıca bir radyo ve televizyon kurulması hususu da Başkanlığa bir görev olarak verilmiştir. Âdeta Başkanlık, toplumu din konusunda aydınlatma hususunda her türlü imkândan yararlanmaya memur edilmiştir. 
Modern yönetimin bir gereği olarak insan kaynakları yönetim sistemi yeniden düzenlenmiş ve personelin kariyer sistemine göre planlanarak yetiştirilmesi ve hizmet üretmesi öngörülmüştür. 


633 sayılı yasadaki 6002 sayılı değişiklik 
doğrultusunda hazırlanan Stratejik Planda Diyanet İşleri Başkanlığının misyonu, “toplumun dini, ahlaki ve manevi değer lerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve ibadet yerlerini yönetmek” şeklinde belirlenmiştir. Aynı Stratejik Planda Başkanlığın vizyonu, “toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini 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sürekli ayakta tutan, bütün insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan, din-i mübin-i İslam ile ilgili her konuda referans alınan en etkin ve saygın kurum olmak” şeklinde ifade edilmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için Başkanlığımız; temel kaynaklara dayalı, doğru ve güncelleştirilmiş bilgiyi esas alarak samimiyet-ahlakilik, güvenirlilik, dürüstlük, liyakat-ehliyet-yetkinlik, gönüllülük, fedakârlık, şeffaflık, tutarlılık, kuşatıcılık, birleştiricilik, etkililik, erişilebilirlik, hızlı, verimli ve kaliteli hizmet anlayışı, temel hak ve özgürlüklere saygılı olma ilkelerini benimsemiştir. 


Başkanlığımız, bu temel ilkelerden hareketle din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak ve etkinliğini artırmak; dini bilgi üretimini, İslam'ın bilimsel metodolojisi temelinde sistematik hâle getirmek ve kurumsallaştırmak; toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmak; Başkanlığımızın kurumsal kapasitesini geliştirmek; dünyada objektif İslâm algısı oluşturmak ve bu anlayışı yaymak gibi stratejik amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bir taraftan sayısı yüz bini aşan personeliyle insan kaynaklarına yatırım yapmakta, diğer taraftan yeni faaliyet alanları oluşturarak modern hizmet anlayışı geliştirmektedir. 
Bütün bunları yaparken sadece yurt içinde 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değil Avrupa'dan Amerika'ya, Japonya'dan Avustralya'ya, Haiti'den Kanada'ya, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Balkanlara ve Afrika ülkelerine kadar yüzü aşkın ülkeye hizmet götürmektedir. Başkanlığımız gerek ülkemizde gerek bölgemizde gerekse dünyada ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip etmekte ve hizmet anlayışını da bu doğrultuda geliştirmektedir. İnsanlık âleminin karşı karşıya kaldığı manevi problemleri çözüme kavuşturmanın gayreti içerisinde mazlum coğrafyalarda bir umut ışığı ve sevgi seli olmaktadır. 


Kurulduğu günden beri halkımız arasında birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygı bağlarını pekiştirme gibi çok önemli görev ve fonksiyonlar icra eden Başkanlığımız; etnik, siyasal, mezhepsel ya da felsefi hiçbir ayrım yapmadan toplumun her kesiminin din konusunda doğru bilgilenmesi ve kuşatıcı bir din hizmeti alması yönünde hizmetlerini sürdürmekte; toplumsal sorunları, sosyal problemleri din hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte; yeni vizyonuyla da önemli hizmetlere ve projelere imza atmaktadır. “Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku” başlığıyla kardeşlik hukukunu toplum gündemine yerleştirmiş; “Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet”, sloganıyla engelli kardeşlerimize dikkat çekmiş; “Cami-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Çocuk Buluşması” ile toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. 


Diğer taraftan camiyi hayatın merkezine taşımak amacıyla cami hizmetlerini geliştirme projeleri kapsamında camilerde hadis dersleri yapılması, sabah namazı buluşmaları tertip edilmesi, camilerin kadınlara göre yeniden düzenlenmesi konularında önemli mesafeler katedilmiştir. Camilerimizin ibadet vakitleri dışında da gün boyu halkımızın dinî bilgi ve ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde hizmete hazır ve açık hâle getirilmesi yönünde bir çalışma yapılmıştır. Mimari açıdan camilerimizin mevcut sorunlarının üstesinden gelebilmek ve günümüz cami yapılarının mimari, estetik, kentleşme, yapının insan ve hayatla ilişkisi ve işlevsellik bakımından yeniden değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen “Cami Mimarisi Sempozyumu", alanında önemli bir ilk olmuştur. Camilerde Kur'an Eğitimi ve İhtiyaç Odaklı Kuran Kursu Projesi ile Kur'an öğrenen insan sayısında ciddi bir artış sağlanmıştır. 


İslam ülkelerinde takvim birliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Uluslararası Ruyet-i Hilal Konferansı Hazırlık Toplantısı; ilk defa düzenlenen Uluslararası Kıraat Sempozyumu; ticari hayata, helal gıda konusuna, ibadet ve aile ile ilgili bazı meselelere ilişkin Güncel Dini Meseleler ve İstişare Toplantıları; 81 il 


merkezi ile 152 ilçede müftülükler bünyesinde kurulan aile irşat ve rehberlik bürolarının yaygınlaştırılması; yine ilk defa yapılan Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu; İslam Ansiklopedisinden sonra TDV bünyesinde gerçekleştirilmiş en büyük proje olan "Hadislerle İslam" adlı eserin, kamuoyunun istifadesine sunulması ve Diyanet TV'nin kurularak Başkanlığın medya aracılığıyla din hizmetleri sunmaya başlaması yeni dönemde gerçekleştirilen önemli hizmet ve faaliyetlerdir. 


Bölgesel ve küresel ölçekte artan önemine paralel olarak Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı hizmet alanı genişlemiştir. Başkanlığın yurt dışı temsilciliklerinin sayısı 40'tan 120'ye çıkmıştır. Bu bağlamda yurtdışındaki STK'lar ile önemli ilişkiler kurulmuştur. 
Kardeş Şehir Projesi ile zor bölgelere din hizmetleri götürülmüş; sadece Afrika'da 

31 ülke Kardeş Şehir Projesinde yer almıştır. Dünya çapında ülkemiz kentleriyle 170 
kardeş şehir eşleştirilmiştir. Tarihinde ilk kez Avrupa Konseyine davet edilen Diyanet İşleri Başkanlığı, küresel etkinliğini ortaya koymuş ve tüm dünyadaki Müslümanların sorunlarına dikkat çekmiştir. Afrika coğrafyası ekseninde II. Afrika Kıtası Müslüman Ülke ve Topluluklar Dini Liderler Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Avrasya İslam Şüraları artık geleneksel hâle gelmiştir. Balkan müftüleri 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ile mutat toplantılar; Balkanlardaki vakıfların kurtarılmasına yönelik çalışmalar; Vakıfların Fıkhi Sorunları Sempozyumu; “İslam Dünyası Ramazan'da İstanbul'da Buluşuyor” etkinlikleri yurtdışına yönelik yapılan önemli çalışmalardır. 


Bütün bunlarla birlikte kalıcı bir din hizmeti sunmanın ancak kalıcı müesseseler kurmakla mümkün olacağından hareketle Başkanlığımız, dünyanın pek çok ülkesinde Diyanet Vakfı ile işbirliği yaparak kurumsal yapılar kurmakta ve geliştirmektedir. 


Diyanet İşleri Başkanlığı bir taraftan mevcut ilişkileri geliştirirken diğer taraftan yeni ilişkiler kurmakta ve hizmet ağını sürekli genişletmektedir. Yaklaşık altmış milyon Müslümanın yaşadığı Çin ile yapılan temaslar sonucunda Çin'le hac, yayın, din eğitimi ve cami inşası konusunda önemli adımlar atılmıştır. Ayrıca Orta ve Güney Amerika Ülkeleri ile yeni ilişkiler kurulmuş ve; Başkanlığın tarihinde ilk defa hizmet alanına dünyadaki Müslüman azınlıklar da girmiştir. 


Diyanet İşleri Başkanlığı kurumsal yapısı, sunmuş olduğu hizmetler, sahip olduğu birikim; insan kaynakları potansiyeli ve tecrübesiyle yurt içi ve yurt dışında, Batı'da ve İslam dünyasında dini teşekküllere ilham kaynağı olmakta ve model alınmaktadır. W 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Üfke Kontrolü 


Abdullah Babaoğlu Başvaiz / Maltepe-İstanbul 





Hayatın akışına aşırı derecede kendini kaptıran günümüz insanının değer yargısı, maddenin ön plana çıkması şeklinde tezahür etmekte ve bu da insani 


özellikleri alt üst etmektedir 


İnsanı onarılması güç dert, sıkıntı ve zararlara sokan duygulardan biri de öfkedir. 
Bundan dolayıdır ki atalarımız: "Öfke ile kalkan zararla oturur." demişlerdir. Aslına bakarsanız olaylar karşısında ani reaksiyon gösterme duygusu az çok her insanda mevcuttur. Burada önemli olan öfkenin, hiddetin, tepkinin kontrol altında tutulması, tabir caiz ise, pire için yorgan yakılmamasıdır. 


Kâinatın efendisi sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in de, zaman zaman hiddetlendiği görülürdü. Ancak onun hiddeti, kızması basit dünya menfaati için değil, sadece Allah için idi. (Müslim, Fezail, 77, 2327) Ünlü müsteşrik Bernard Shaw: "O, kendi dönemindeki çok karmaşık olayları, kızmadan, darılmadan, gücenmeden, kimseyi azarlamadan daima bir kahve içme rahatlığı içinde çözmüştür." 
demektedir. İşte size onun döneminden iki 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örnek davranış: Adab-ı muaşeret bilmediğinden dolayı Mescid-i Nebevi'ye bevleden (Nesai, 1/45, Tecrid-i Sarih, 1/165) bedevi sahabiye ne kadar nazik davrandığı herkesin malumudur. Hudeybiye dönüşü mola yerinde Hz. Bilal (ra.Yin ezan okuyuşunu alaya alan Ebu Mahzure'nin yanına yaklaşarak, "senin sesin ne güzelmiş" diyerek gönlünü okşaması, ona iman telkin etmesi ve daha sonra onu Kâbe'ye müezzin tayin etmesi, (İbn Mace, Ezan, 2) Hz. Peygamber (s.a.s)'den bize miras kalan en güzel nezaket örneklerindendir. 


Hayatın akışına aşırı derecede kendini kaptıran günümüz insanının değer yargısı, maddenin ön plana çıkması şeklinde tezahür etmekte ve bu da insani özellikleri alt üst etmektedir. Bundan dolayıdır ki sabır gösterilemediği için basit münakaşalar çoğu zaman cinayetle sonuçlanmakta, bu yüzden 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aileler perişan olmaktadırlar. Bugün ceza lik, nezaket ve zarifliğin yerini öfke, stres, evlerinde yüz yirmi bin civarında tutuk- sinir, kin ve nefretin almasına ve insanların lu ve hükümlünün bulunması bu açıdan her an patlamaya hazır bir bomba gibi oldukça düşündürücüdür. O bakımdan olmasına sebep olmaktadır. 


ahlak ve fazilet sahibi bir mümin, olayları sükünetle karşılamalı, daima sulh (Nisa, 4/128) ve selameti tercih etmelidir. Ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Onlar, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah, iyilik edenleri sever." 
(Âli İmran, 3/134) Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) de konuyla ilgili olarak şeytan metaforuna işaret ederek şu tavsiyede bulunmuştur: "Öfke şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateşi ise su söndürür, öyleyse sizden biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın." (Ebu Davud, Edeb, 4, 4784) Aniden sinirlenip öfkelenen kimse: "Eüzübillahimineşşeytanirracim” diyerek Allah'a sığınırsa (Buhari, Bed'u'-halk, 11; Ebu Davud, Edeb, 4780) öfkesi diner. Ayrıca; "Biriniz ayakta iken öfkelenecek olursa hemen otursun, şayet oturunca öfkesi dinecek olursa ne âlâ! Eğer dinmezse o zaman uzansın." (Ebu 
Davud, Edeb, 3, 4782) buyuran Efendimiz (s.a.s) bize bu konuda üç önemli çıkış yolu göstermektedir. 


Bütün bunlardan çıkış yolu, Yüce Rabbimizin hayat dolu beyanlarına kulak vermek ve O'nun habib-i edibi Peygamberimiz (s.a.s.Yin örnekliğine gözümüzü ve gönlümüzü açmaktır. B 






















Günümüz modem hayat tarzının daha çok kazanmaya, zengin olmaya ve 

lüks tüketime endeksli olması ve 

bu vesile ile insan egosunun ön plana çıkması, bazı televizyon dizi ve filmlerinin bu konuda destekçi olması, insanlar arası ilişkilerde beyefendilik, hanımefendi- 
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Emaneti Gözetmek İçin En büzel Ortamı Hazırlamak 


Anne baba ile çocuk arasında olumlu mesajlarla desteklenmiş sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için ebeveynin ilk dikkat etmesi gereken nokta, çocuğunun farklı bir algı dünyasında yaşamakta olduğudur 


Sevde Düzgüner Necmettin Erbakan Üniv İlahiyat Fak. Arş Görevlisi 





Allah tarafından dünyaya gönderilen bir can, muhakkak ki ailesine emanettir. Anne baba ve bazen de ailenin diğer üyeleri, bu emaneti en iyi şekilde gözetmek, büyütüp yetiştirmek ve bu süreçte ona sağlıklı bir ortam hazırlamakla yükümlüdür. Yüce Rabbimizin, halifesi olarak nitelendirdiği insanın bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi, içinde bulunduğu ilişkiler ağından oldukça etkilendiği için ebeveynlerin bu konuya hassasiyet göstermeleri gerekmektedir. 


İletişim söz konusu olduğunda sözlü olarak söylenen ifadelerin yanı sıra gizli olarak verilen mesajlar da önem kazanmaktadır. 
Örneğin asık bir suratla söylenen sevgi ifadesi karşıdaki kişi için bir anlam ifade etmeyecektir. Anne baba ile çocuk arasında olumlu mesajlarla desteklenmiş sağlıklı bir iletişim kurulabilmesi için ebeveynin ilk dikkat etmesi gereken nokta, çocuğunun farklı bir algı dünyasında yaşamakta olduğudur. Oyunda birinci olmak, sınıf arkadaşıyla küsmek gibi ebeveynler için çok da önemli olmayan konular çocuklar tarafından hayat memat meselesi gibi algılanabilir. Çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesine yardım ederken hayata onun penceresinden bakabilmek ve ona doğru mesajlar verebilmek gerekmektedir. 


Tüm insanlarda olduğu gibi çocukların da çeşitli fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçları vardır. Nasıl ki bir ebeveyn çocuğunun beslenmesine dikkat ediyor ve ona sağlıksız gıdalar yedirmemeye özen gösteriyorsa, yavrusunun psikolojik ihtiyaçlarını giderirken de aynı dikkat ve özeni göstermesi gerekmektedir. Bu konu, çocuğun kişilik gelişimini şekil lendirdiği için aslında onun tüm hayatında kalıcı izler bırakma potansiyeline sahiptir. 
Çocukla kurulan her iletişimde çeşitli mesaj alışverişi varsa bu süreci iyi yönetebilmek için de donanımlı olmak gerekmektedir. Bu noktada ise her daim çocukların ilgi odağı olmuş ve kendisi de onlarla güçlü ilişkiler kurmuş olan Efendimizin hayatı bizim için bir yol haritası niteliğindedir. 


Bir aileye katılan yeni bireyin, başta psiko- sosyal gereksinimlerin yanı sıra kendini güven içinde hissetmeye, sevmeye-sevilmeye, önemsenmeye ve başarıyı yaşamaya ihtiyacı vardır. Çocuk dünyasının en temelinde yer alan bu psikolojik ve sosyal ihtiyaçların doğru ve yeterli miktarda karşılanması için 


ebeveynlerin dikkat etmesi gereken birkaç hususu şu şekilde özetleyebiliriz: 


Güven: Bir bebeğin kendini en çok güvende hissettiği ortam anne kucağıdır. Evde en ufak bir ses çıksa huzursuz olan ve hemen uyanan bir bebeğin, anne kucağındayken çok gürültülü ortamlarda dahi rahatça uyuyabildiğini gözlemlemek zor değildir. Zaman içerisinde anne kucağı, güven merkezi olma özelliğini aile ortamına bırakır. Dolayısıyla sadece çocukla kurulacak birebir iletişim değil, aile fertleri arasındaki tüm etkileşim şekilleri çocuk üzerinde etkili olacaktır. Çocuğun kendini güvende hissedebilmesi için ailedeki bireylerin birbirlerine karşı sevgi ve saygı dolu olmaları önemlidir. İlgisizliğin ve hatta şiddetin var olduğu bir ailede yetişen çocuk doğal olarak kendini güvende hissetmeyecek ve buna bağlı olarak da özgüven geliştirme noktasında sıkıntılar çekecektir. 


Varlığıyla hepimiz için en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz, yuvalarda huzuru sağlamak için pek çok nasihatte bulunmuştur. Öncelikle, “Müminlerin iman ve ahlak olarak en mükemmel olanı aile fertlerine yumuşak davrananıdır.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, Il, 272) hadisiyle o, aile içi iletişimde merhamet unsurunu öne çıkarmıştır. Aile olmanın sadece bir arada bulunmak olmadığını vurgularken Efendimiz; ‘Hepiniz çobansınız ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. İdareci, çobandır ve yönetimi altındakilerden sorumludur. Erkek, aile efradı içinde çobandır ve gözetimindekilerden sorumludur. Kadın da kocasının evinde çobandır ve gözetimi altındakilerden sorumludur... (Velhasıl) hepiniz çobansınız ve gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.” (Buhari, Cuma, 11) buyurmuştur. Aile içindeki herkesi birbirine karşı sorumlu tutmak onlar arasında güven bağı oluşturmakla eş anlamlıdır. 


Sevgi: Sevmek ve sevilmek, insanın bu dünyaya gönderildiği andan itibaren en çok ihtiyaç duyduğu duygulardan birisidir. 
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Küçük, büyük, genç, yaşlı hemen herkes hem birilerini sevmek hem de başkaları tarafından önemsendiğini ve sevildiğini hissetmek ister. Ne var ki kişiliğin temellerinin atıldığı ilk çocukluk yıllarında, özellikle 3-6 yaşlarında bu ihtiyaç biraz daha fazla hissedilir. Bu dönemde çocuk, sevmek fiilini cümlelerin- de çok sık kullanır. Düştüğü zaman başını vurduğu sehpayı onu sevmeyerek cezalandırır. Burada hayati öneme sahip olan husus, anne-babanın çocuğuna sınırsız fedakârlık değil koşulsuz sevgi göstermesi gerektiğidir. 
Çocuğuna olan sevgisinden dolayı onun ödevlerini yapan bir anne-baba, çocuklarına sorumsuz olmayı, anne-babasına bağımlı olmayı ve kendine güvenmemeyi de öğretir. 
Oysa koşulsuz sevgide çocuğa sadece kendisi olduğu için onu sevdikleri mesajı verilir. 
Ayrıca, "Aferin oğluma tüm dersleri pekiyi. 
Aslan oğlum benim." şeklindeki bir ifade çocuktan çok başarısını öne çıkarır. Bu tür 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sevgi ifadeleri koşulsuz sevgi ile desteklenmelidir. Ancak unutulmamalıdır ki sevgi, söz değil eylemdir! Bir çocuğa onu sevdiğimizi göstermek, sözlü olarak bunu beyan etmek demek değildir. Kimi zaman başını okşamak, bir şeyler anlatmak istediğinde göz hizasına inerek onu dinlemek, kimi zaman ise beraber vakit geçirmek veya hastayken başında beklemek, hep sevgi yüklü mesajlar olarak algılanacaktır. 


Sevgi ifadesi noktasında bize eşsiz bir incelikle ışık tutan Efendimiz, ashabın yanında kimi zaman çocuklara sarılarak öpmüş (Buhari, Büyu, 49), kimi zaman ağzına su alıp püskürterek şakalaşmış, onlarla atçılık oynamıştır. (Buhari, İlim, 
18), (Tirmizi, Menakıb, 
30) Düşe kalka yürüyen torunları- 


nı görünce hutbesine ara vermiş ve onların sevgisinin imtihan olduğunu belirtmiştir. 
(Tirmizi, Menakıb, 30; Nesai, Cuma, 30.) 


Önemsenmek: Çocuğun hem kendi var lığının hem de duyguları, düşünceleri ve davranışlarının anne babası tarafından kabul edildiği ve önemsendiğini hissetmeye ihtiyacı vardır. Hayata tutunmaya çalışan tazecik bir fidan, sıklıkla “ben de varım, farkında mısınız” diyen eylemlerde bulunur. Onun sürekli ilgi isteyen hali bazen anne babaları bezdirebilir ancak çocuğunun psikolojik ihtiyacının farkında olan ebeveyn onun ne demek istediğini anlayacak ve onlar için ne kadar değerli olduğunu hayatın akışı içerisinde ona hissettirerek bu konuyu sorun hâline gelmekten çıkaracaktır. Örneğin öğretmeninin sorduğu soruya cevap vererek ondan aferin almış olmanın mutluluğuyla eve gelen bir çocuğu, elindeki işi yapmaya devam ederek, onun yüzüne bakmadan dinleyen ve basitçe “hı hı” diyerek geçiştiren bir baba, çocuğuna, onu önemsemediği mesajını verecektir. Baba her ne kadar, hem çocuğumu ihmal etmedim hem de işimi hallettim gibi düşünse de çocuk tarafından bu tutum farklı algılanacaktır. Oysa baba çocugunun heyecanını görür görmez işini bıraksa ve göz hizasına inerek ona "Bugün okulda bir şey olmuş belli. Gel de bana anlat ancak tam on dakikan var. Sonra işlerime dönmeliyim" dese, çocuk tüm günü o on dakikaya sığdırır. Böylece ona "Sen ve senin duyguların benim için önemli. İşlerim senden önemli değil, on dakika bekleyebilir." mesajı verilmiş olur. Elindeki işi yapmak da çocukla ilgilenmek de eş değer ölçüde sorumlu olunan bir alan olduğu için ikisi için net sınırlar çizmek, birini diğerine tercih etmeden orta yolu bulmak anlamına gelir. 


‘R 


Güzel ahlakın kendisi olan Efendimiz ise 


çocuklara değer verme konusunu bir adım daha öteye taşır ve bunu yapılması gereken bir yükümlülükten alarak çocuğun kararına saygı duyduğu bir seviyeye çıkarak ona “ufaklık” muamelesi değil “insan-birey” muamelesi yapar. Sağ tarafında henüz bir çocuk olan amcasının oğlu Abdullah b. Abbas, sol tarafında ise ashabın ihtiyarlarından birinin bulunduğu bir sofrada Peygamberimiz, içtiği meşrubatın kabını önce sol taraftaki sahabeye vermek için Abdullah b. Abbas'tan izin ister. Herkesin içinde ondan izin istemesi bile onu önemsediğini göstermek için yeterliyken çocuk buna izin vermeyince de ikrama ondan başlayarak onu yüceltir ve herkese örnek olur. (İbn Hacer, Fethu'lBari, I, 328) Peygamberimizin, çocukların kendisine biat ederek bağlılıklarını ifade etmelerine izin vermesi (Müslim, Âdab, 25) de yetişkinlerin çocuklara yaklaşımlarında değeri öncelemeleri gerektiği fikrini aşılar. 


Başarı: Bir insanın kendi gözünde önemli olan bir işi başarabildiğini görmesi, benlik gelişimi ve özgüven oluşumunun temel taşlarından bir tanesidir. Çocuk ayrı bir birey olarak var olduğunu fark ettiği andan itibaren kendini güçlü görmek ister. Bu ihtiyacını ise çeşitli şekillerde ifade eder. Annesine yardım etmek isterken tabakları kıran, babası gibi tamir yapacağım derken ev aletlerini bozan çok çocuk vardır. Misafir geldiğinde kapıyı kendisinden önce annesinin açtığını görünce kıyametleri koparan, zorla misafirleri tekrar dışarı çıkarıp zile bastıran ve kapıyı kendisi açan bir çocuk tiplemesi bize yabancı gelmeyecektir. Tatlı bir gülümsemeyle andığımız bu ve benzeri örneklerde çocukların asıl vermek istedikleri mesaj, “bakın ben de yapabiliyorum” mesajıdır. Bu ihtiyacın farkında olan ve çocuklarının tepkilerini doğru okuyabilen anne babalar, onlara üstesinden gelebilecekleri küçük işler vererek başarıyı tatmalarını sağlayıp “aferin” diyerek çabalarını ödüllendirdiklerinde küçük olaylar kendi içinde çözülecektir. Ancak bu süreç, bol sabır ve emek isteyen bir süreçtir ve ebeveynin 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olgun davranması gerekmektedir. 


Kendi çocukları ve torunlarının yanı sıra çevresindeki tüm çocuklara sevgi ve merhametle yaklaşan Efendimizin Enes b. Malik'le iletişim şekli, hepimiz için en güzel örnektir. 
Bir gün Efendimiz Enes'i bir iş için gönderir. 
Enes önce gitmek istemez, sonra gönlü olur, gitmeye karar verir ancak bu sefer de gecikir. Peygamber Efendimiz onun arkasından gider ve Enes'in arkadaşlarıyla oyuna dalmış olduğunu görür. Sakin bir ses tonuyla “Enescik, sana dediğim yere gittin mi?” der ve ne ona kızar ne de işini yapmasına engel olur. 
(Müslim, Fedail, 54; Ebu Davud, Edeb, 1) Çocuklara karşı hem sevgi, merhamet ve sabır dolu tavırla onların başarı ve sorumluluğu tatmalarına izin verir. 


Çocuklarımız, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenene kadar bize emanettirler ve onların güçlü bir kişilik geliştirerek bizler gibi birer yetişkin olabilmeleri için uygun ortamı hazırlamak bizim sorumluğunuzdadır. Onlar bize ait değildir; sadece yetişmeleri için elimizden gelen yardımı yapmamız gereken kutsal emanetlerdir. Onların bizden tek farkı, bizden onca yıl sonra, bizim aracılığımızla bu dünyaya gelmiş olmalarıdır. Evlerimizi neşelendirdikleri günden itibaren onlar bizden farklı birer bireydir ve birey olarak sevgi ve saygıyı hak etmektedirler. İletişimin yönünü belirlemek ve sınırlarını çizmek ilk etapta ebeveyne düşmektedir. Bu noktada ise âlemlerin sultanı Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa bizim için en güzel örnektir. 


Sağlıklı bir gelişim dönemi geçirmeleri için "büyüme yolunda" çocuklarımızın ellerinden tutmalıyız. Ancak unutmamalıyız ki; bu ifade tek taraflı bir eğitim sürecini içermez. Bırakın büyürken çocuğumuz da bizim elimizden tutsun. Mücadele içinde geçen ömrümüzde kimi zaman bir çocuk olabilmek, yaşama çocuk gözüyle bakabilmek, bizim için de hayat kurtarıcı bir tecrübe olabilir. B 
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‘Işte, Allah (size) bir örnek veriyor; güvenlik ve refah içinde bir şehir (düşünün ki) 
oraya (ahalisinin) 
rızkı her yandan bolca akıp duruyordu; 
ama ahalisi tutup 
Allah'ın nimetine karşı yakışmaz bir biçimde nankörlük etti ve bunun üzerine 
Allah da onlara, inatla yapageldikleri (kötülüklerden) ötürü kuşatıcı bir açlık ve korku felaketi tattırdı” 
(Nahl, 16/12) 





Bir Ayet Bir Yorum 


Nimet ve Musibet Anında 


oavrulmamak 


Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi 


ihkarslimdiyanet.govir 


“Nan” Farsçada “ekmek”, “kör” 
de Türkçemizdeki manasıyla “görmeyen” anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla “nankör”, yediği ekmeği görmeyen, yapılan iyiliği bilmeyen kimse demektir. Arapçada aynı manada “küfran-ı nimet” terkibi kullanılır. Yani iyiliğe karşı nankör olmak, teşekkür etmesini bilmemek anlamlarına gelmektedir. Kur'an'da nankörlüğün timsali şeytan olarak gösterilir. 
(İsra, 17/27) 


İnsan tabiatında kendisine yapılan iyilikleri yeterince takdir edememe, kötülüklerden ise şikâyet edip sızlanma eğilimi vardır. İnsan sayısız nimete mazhar olmuştur. (İbrahim, 
14/34) Ancak genelde bunların kadr u kıymetini bilmez, bunlardan bahsetmez. Fakat bir musibete uğradığı zaman, şikâyet eder, sızlanıp durur. 
Aslında tersi olması gerekmez mi? Çünkü insan maruz kaldığı musibetlere nazaran sayısız lütuf ve ihsana mazhar olmaktadır. Nitekim insanla ilgili olarak Âdiyat suresinde geçen “kenud” terimi, iyilikleri unutan, kötülükleri ise sayıp döken anlamında yorumlanmaktadır. 


Nankörlük esas itibarıyla inanmayan insanın karakteridir. (Ankebut, 29/65-66) Ancak 





inananlar olarak bizlerde de bu tür bir eğilimin olduğunu inkâr edemeyiz. Nitekim bir musibete uğradığımızda yanlış düşüncelere kapılabilmekteyiz. “Allah'ım, ben buna layık mıyım?” “Şimdi bunun zamanı mr?” gibi şeytani düşüncelerle zihnimiz bulanabilmektedir. 


Her birimiz, insan psikolojisi- ne ait bu gerçekliği şöyle veya böyle yaşarız. Zorluklar ve belalar karşısında işin ciddiyetini, hayatımıza çeki düzen verme- nin gereğini anlarız. Rabbimize daha samimi ve içten yöneliriz. 
Ancak sahili selamete erince, hiçbir şey olmamış gibi, eski hâlimize döneriz. 


Hud suresi 9-11. ayetlerinde kulluk şuuruna sahip olmayan insanla olan insanın, musibet ve nimet karşısındaki tutumları ortaya konur. İlk iki ayette birincilerin, son ayette de ikincilerin tepkisi beyan edilir. 
Dokuzuncu ayette musibet anında nankörleşen insan şöyle anlatılır. “Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet) tattırır da, sonra bunu ondan çekip alırsak, şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir.” (Hud, 11/9; ayrıca bk. Fussılet, 41/49) 


Bu durumda insan sızlanıp durur; bahtsızlığından ve şanssızlığından yakınır. (Mearic, 70/20) 








Hatta “Rabbim beni aşağıladı, haksızlık yaptı” gibi şeytani vesveselere kendini kaptırır. 
(Fecr, 89/16) Tabii ki mümin bir insanın, bu tür saptırma ve ayartmalara kendini kaptırması olacak şey değildir. 


Hud suresi 10. ayetinde de refah ve nimetin, kulluk şuuruna sahip olmayan insanın şımarıp nankörleşmesine sebep olduğu anlatılır: “Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra, ona bir nimet tattırırsak mutlaka “Kötülükler benden gitti” diyecektir. Çünkü o, şımarık ve böbürlenen biridir.” (Hud, 11/10) Çünkü o, sahip olduğu mal, mülk, güç ve iktidar imkânları dolayısıyla kendisini yeterli görür, dolayısıyla isyana dalar. 
(Alak, 96/6-7) Nitekim Kuran, efsanevi zengin Karun'u buna örnek gösterir. (Kasas, 28/76) 


Kulluk şuuruna sahip olmayan insan, hayatın inişli çıkışlı yollarında kâh ümitsizliğe ve karamsarlığa kâh şımarıp kibre kapılır. Bir uçtan öbür uca savrulup durur. Başına bir musibet geldiği zaman, bu durumdan kurtulmanın mümkün olmadığı düşüncesine kapılır. Aynı şekilde bir nimet ve güzelliği tattığında da her şeyden emin olur, musibet ve belalardan azade olduğunu düşünür. Aslında hem karamsarlık hem de şımarıklık hâli, insan psikolojisi açısından aşırı uçlara işaret eder, 


Bütün bu dalgalanmalar karşısında mümin insanın hâli farklıdır. Çünkü o, yaşadığı bu durumların ne anlama geldiğini çok iyi bilir. Dolayısıyla daima denge hâlini muhafaza eder. Ne musibet anında kendini iyice buna kaptırır, bedbin olur; ne de nimet anında hayatın zorluk ve belalarını unutup şımarır. Çünkü o, ifrat ve tefrit ten uzaktır. Bir uçtan başka bir uca savrulup durmaz. 


Mümin, iç ve dış dünyasında yaşadığı gelişmeler karşısında yaprak misali sağa sola sürüklenmez. Zira o, denge ve itidali temsil eder. Ölçü ve ihtiyatı hiçbir zaman elden bırakmaz. 
Sabır ve kararlılıkla yoluna devam eder. Zorluğun peşinden mutlaka kolaylığın geleceğine inanır ve ümitsizliğe kapılmaz. 
(İnşirah, 94/5-6) Refah ve rahatın da kalıcı olmadığını, her an bir imtihana tabi tutulabileceğini bilir. (Âraf, 7/99) Nitekim onun bu hâli, inanmayanlardan farklı olarak, şu ayette veciz bir şekilde beyan edilir. “Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükâfat vardır.” (Hud, 11/11) 


Kulluğun temeli, Rabbimizin sayısız nimet ve lütfuna mukabil, şükür duygusuyla 
O'na yönelmek ve nankörlük etmemektir. Mümin insan, daima bu psikolojiyi kendi 

iç dünyasında yaşar ve buna göre hareket eder. Bu açıdan başta beş vakit namaz olmak üzere bütün ibadetler bir nevi teşekkür ve şükür eğitimidir. 
Mümin sürekli olarak ilahi ihsan ve nimetlere karşı kulluk görevini yerine getirmeye çalışır. 





Devamlı yaşanan bu duygu ve davranış tarzı, insanın beşeri ilişkilerine de yansır. Teşekkür ve hayırhahlık müminin âdeta karakteri hâline gelir. 

Bu durum onu, nankörlük ve vefasızlığa düşmekten kurtarır; aksine şükran ve iyilik yapma duygusuyla hareket eden bir insan hâline gelmesini sağlar. 
Tersini düşünmek de pek makul değildir. Çünkü Mevla'nın nimetlerine karşı sürekli şükür duygusuyla hareket etmek, doğal olarak onun kullarına karşı teşekkür duygusuyla hareket etme neticesini verecektir. 


Minnettar olmak, şükretmek, önce Rabbimize karşı olan borcumuzdur. Ondan sonra anne-babamıza karşı teşekkür hisleri besleriz. Eşimize karşı bu duygulara sahibiz. Çünkü gerek anne-babamız, gerekse eşimiz, bizim için fedakârlık yapmakta, zorluk ve sıkıntılara katlanmaktadır. Yine ilim tahsil ettiğimiz hocalarımıza karşı vefa ve şükran duyguları taşırız. Zira onların bizim üzerimizdeki emeği çoktur. Onlar yeri geldiğinde, çocuklarına göstermedikleri ilgiyi ve alakayı bize göstermektedirler. 


Rabbimize karşı şükrümüzü yerine getirmemiz, hem bireysel hem de toplumsal planda nimetlerin artmasına sebep olacaktır. (İbrahim, 14/7, Nuh, 71/10-12) Nankörce bir hayat sürmemiz de, Allah korusun, aynı şekilde açlık ve korku felaketiyle sonuçlanacaktır. (Nahl, 71/112) W 
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“Ey insanlar!) Bu 


Gilhicce)-âüinzda;bii 
(Mekke) şehrinizde bu (arefe) gününüz 

nasıl sağgın ise kanlarinız, mallarınız ve rzlarınız (Şeref ve-haysiyetiniz) da aynı şekilde saygındır (dokunultnazdır)? 
(Müslim, Hac 47) 





Bir Hadis Bir Yorum 


Mükerrem Varlık: İnsan 


Rukiye Aydoğdu Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı 


Mukaddes bir mekân, mübarek bir zaman... Nurun alâ nur... 
Hicretten on yıl sonra, zilhiccenin dokuzunda, arefe gününde 
Arafat toprakları binlerce inanmış yüreği misafir ediyor. Allah Rasulü, öğle sıcağının altında kızıl devesinin üzerinde, mübarek dudaklarından dökülecek her bir kelimeye dikkat kesilmiş ashabının karşısında duruyor. 
Hüzünlü yürekler, “Belki de 

bu haccımdan sonra bir daha haccedemem.” (Müslim, Hac, 310) buyuran Allah Rasulü'nün sözlerini hafızalarına nakşetmek için dikkatle onu izliyor. O gün, Rebia b. Ümeyye'nin yüksek sesle tekrarlayarak kalabalığa duyurduğu (İbn Hişam, Siret, II, 605) ve ashap arasında ağızdan ağza nakledilen o sözler, yüzyıllar sonra onun ümmetinin kulaklarından gönüllerine şöyle akıyor. 


“(Ey insanlar!) Bu (zilhicce) ayınızda, bu (Mekke) şehrinizde bu (arefe) gününüz nasıl saygın ise kanlarınız, mallarınız ve ızlarınız (şeref ve haysiyetiniz) da aynı şekilde saygındır (dokunulmazdır)...” (Müslim, Hac, 147) 


Sevgili Peygamberimiz, bu sözleriyle cahiliye karanlığından henüz kurtulan insanlara, insanın canıyla, kanıyla, mal ve ırzıyla mukaddes bir varlık olduğunu hatırlatıyordu. İnsanla- 





rın kim olduklarını unuttukları, kendilerine yabancılaştıkları ve âdeta aynadaki suretlerini tanımakta zorlandıkları bir zamanda onları içine düştükleri girdaptan o çekip çıkarmıştı. 
Beşerin yırtıcılıkta sırtlanları geçtiği, insanın kanını dökmenin, malını yağmalamanın, onurunu ayaklar altına almanın fazilet olarak görüldüğü cahiliye zulmüne o son vermişti. 
İnsanın atalarından devraldığı soyun, gücün, zenginliğin, asabiyetin ve tüm diğer sahte övünç vesilelerinin hükümdarlığını o bitirmişti. Yirmi üç yıl süren nübüvveti boyunca insanoğluna kaybettiği değerlerini kazandırma mücadelesi veren 
Allah Rasulü, Veda Haccı esnasında da onun sahip olduğu dokunulmaz haklarına işaret etmiş ve insanın saygın bir varlık olduğunu vurgulamıştı. 
Muhataplarının gönüllerine iyice yerleşmesi için de kutsal sayılan diğer değerleri zikrederek sözlerine başlamıştı. Buna göre insanın kanı, malı ve ırzı tıpkı zilhicce ayı, arefe günü ve Mekke şehri gibi saygındı. 


Kur'an'da ilk on günü üzerine yemin edilen, (Fecr, 89/2) hakkında Hz. Peygamber'in, 
“Salih amelin Allah katında (zilhiccenin ilk) on gün(ün) 








den daha sevimli olduğu hiçbir gün yoktur.” (İbn Mace, Sıyam, 
39) buyurduğu zilhicce ayı, 

kan dökmenin ve savaşmanın yasaklandığı “haram aylar” arasındadır ve kutsaldır. Hac ibadetinin gerçekleştirildiği, Arafat'ta vakfeye duran hacılann günahlarından arındıkları gün olan arefe günü de Müslümanlar için özel zamanlardandır. Sevgili Peygamberimiz'in “Allah'ın en hayırlı ve Allah'a en sevimli olan beldesi.” (Tirmizi, Menakıb, 68) olarak nitelediği Mekke, harem yani dokunul maz bir mekândır. Mukaddes şehir Mekke'de kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, hayvanı ürkütülmez, yitiğine el konulmaz. 
(Buhari, Cenaiz, 76.) 


Hadiste zikredilen tüm bu kutsal değerler gibi maddi 

ve manevi kişiliği ile insan 

da saygındır. Zira o, en güzel biçimde yaratılan (Tin, 95/4), türlü nimetlerle rızıklandırılan (İsra, 17/70), kâinatın hizmetine sunulduğu (Lokman, 31/20), yeryüzünün en değerli varlığı, Rabbinin yeryüzündeki halifesidir. (Bakara, 2/30) Bu yüzden insanın yaşama hakkını elinden almak, haksız bir şekilde onun kanını dökmek, büyük günahlar arasında zikredilmiştir. (Nesai, Vesaya, 12) Haksız yere bir insanı öldürenin, bütün insanları öldürmüş gibi olacağı bildirilmiş (Maide, 5/32) ve bu fiili işleyenler için dünyevi ve uhrevi birtakım yaptırımlar belirlenmiştir. Allah Rasulü, Veda 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Hutbesi'nde Cahiliye Dönemi âdetlerinden olan kan davalarını ayaklarının altına alıp geçersiz kıldığını ilan etmiştir. 
(Müslim, Hac, 147) 


İnsanın yaşama hakkının yanında hayatını idame ettirebilmesi için mülkiyet edinme hakkı da bulunmaktadır ve tıpkı canı gibi malı da dokunulmazdır; her türlü haksız müdahaleye karşı koruma altına alınmıştır. Bu yüzden İslam hukukunda hırsızlık, gasp, faiz, kumar gibi haksız kazanç şekilleri yasaklanmış, helalinden kazanılan malın helal yollarda harcanmasına dair çeşitli hükümler konulmuştur. 


Hadiste zikredilen, insanın saygı gösterilmesi gereken dokunulmaz değerlerinden biri de “irz” kavramıyla ifade edilen manevi kişiliği ve onurudur. 
İnsanoğlu, sırf insan olma vasfını taşıdığından dolayı saygındır; ırkı, rengi, dili ne olursa olsun tüm insanlar bu hususta eşittir. Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın kulu olmaları yönünden insanlar arasında bir fark bulunmadığını, üstünlü- gün ancak takvada olduğunu bildirmiştir. (ibn Hanbel V, 411) 


İnsan, bizatihi saygın bir varlık olduğundan dolayıdır ki onun kanını dökme, ona maddi, manevi şiddet uygulama, iftirada bulunma, gıybetini yapma, alay etme, küçümseme, taklidini yapma, hatta onunla ilgili eyleme dökülmemiş kötü zanlara sahip olma dahi 





onun onurunu inciteceğinden yasaklanmıştır. Zira o, kâinatın gözbebeği, âlemin zübdesidir. 
Onun gönlünü hoş tutmak, onu incitmemek en değerli ibadettir. Çalab'ın tahtı olan gönlü yıkma, nazargâk-ı ilahi olan kalbi kırma Kâbe'yi yıkmak kadar büyük bir suçtur. Haksız yere bir insanın onuruyla ilgili ithamda bulunmak, büyük günahların en büyüklerindendir. 
(Ebu Davud, Edeb, 40) Allah, kulun (her türlü) hatasını bağışlar, ancak kul, ne zaman ki kardeşinin şeref ve şahsiyetine dokunacak bir iş yaparsa, işte asıl günah bu olur. (İbn Mace, Tıb, 1) 


Sevgili Peygamberimiz, yeryüzündeki en mükerrem varlığın kendi değerini muhafaza edip onurlu bir şekilde yaşamasına dair hayatın en ince noktalarına varıncaya kadar tavsiyelerde bulunmuştur. İnsanın Rabbine nasıl kulluk edeceği, insanlarla kuracağı ilişkileri, kalbini hastalıklardan nasıl koruyacağı, konuşma, yeme-içme, giyinme adabı ve daha pek çok hususta yol gösterici olmuştur. İnsanın onurlu bir varlık olarak hayatta duruşunun, bakış açısının nasıl olacağı ve onurunu kaybetme- den nasıl mücadele edeceğiyle ilgili tüm ilkeleri insanlığa sunmuştur. İnsanlığın bu ilkeleri hatırlamaya en çok da mukaddes değerlerinin çiğnendiği, dokunulmaz haklarının ihlal edildiği ve çetin bir onur imtihanından geçtiği bugün ihtiyacı vardır. © 
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Haydi Bir İnşirah 


Insanın duyguları, düşünceleri ve davranışları uyum içerisinde olduğunda iç başarısını sağlamış olur. İç başarısını sağlayabilen insan kendini hafif 


hisseder huzurlu ve mutludur 


Mükerrem Üçkan Hz Hacer Kur'an Kursu / Bandırma 





Sabahları derse başlamadan önce bir Ayetü'l kürsi ve İnşirah suresi okumak âdeta günü selamlamak adına alışkanlık hâline gelmişti. İnşirah suresini okuduktan sonra mealini de kısaca söylüyordum. 


Kursiyerlerin birbirlerine kısaca hâl hatır sorduktan sonra, “Hocam haydi bir İnşirah” demeleri derse hazırız anlamına geliyordu ve benim çok hoşuma gidiyordu. 


Yine bir sabah İnşirah suresini okumuş, Allah'a hamd etmiş, Peygamber Efendimiz'e salat ve selamlarımızı göndermiştik... 


Otuz yıllık memuriyetin ardından en yakınlarını kaybeden ama öğrenmeye dair hırsını hiç kaybetmemiş olan yetmiş dört yaşındaki Kuran talibi teyzemiz: 'Hocam bir soru sorabilir miyim” dedi. 

- Bu sure Peygamberimize peygamberliğin ilk yıllarında vahyolunmuş. O yıllarda Peygamberimize, peygamberlik görevi verilerek sorumluluk yüklenmiş hem de çok sıkıntılar çekmiş. Allah (c.c) niçin sırtından belini büken yükünü kaldırdık, gönlüne ferahlık 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verdik diyor ben bir türlü anlayamıyorum. 
Bana peygamberimizin yükü daha da artmış gibi geliyor. 


Soru gerçekten çok güzeldi, öğrencilerin sorularına cevap vermek amaçlı oluşan karşılıklı sohbet çok faydalı oluyordu. Sınıfa, “Ne dersiniz, bu soruya cevap vermek isteyen var mı?” diyerek dikkatlerini çekmeye çalıştım. 


Bütün sınıf ellerindeki meali tekrar okudular sonra onlar da "neden" demeye başladılar. 


Onlara Hz. Musa'nın duasını hatırlattım. 
Birlikte bu duayı okuduk: “Rabbim göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır.” 


Hz. Musa'nın bu duayı niçin yapmış olabileceğini düşündük. Hz. Musa'nın istediği ama Peygamberimize verilen İnşirah'ın ve kaldırılan yükün ne olabileceğini konuştuk. 
Sonra, “Siz göğsünüzü ne zaman genişlemiş ve ferahlamış hissedersiniz?” diye sordum. 


En yaşlı teyzemiz yine söz aldı: 


- Hocam ben iyi işler yaptığımda, insanlar arasında doğru davrandığımda göğsüm 





nefes alıyor, rahatlıyorum, o zaman namazlarımı bile daha huzurlu kılıyor, mutlu oluyorum, kendimi hafiflemiş hissediyorum, dedi. 


Diğer kursiyerler de buna yakın örneklerle konuya katıldılar. Ben de konuya şu şekilde açıklık getirmeye çalıştım. 


İnsanın duyguları, düşünceleri ve davranışları uyum içerisinde olduğunda iç başarısını sağlamış olur. İç başarısını sağlayabilen insan kendini hafif hisseder, huzurlu ve mutludur. Karşılaştığı olumsuz ve sıkıntılı olaylar onu yormaz, çünkü eylemlerinde iç dünyası ile çelişki yaşamaz. Yaşadığı sıkıntılı olaylara en doğru çözümleri üretir, bazen sıkıntılarından bile haz alır. Yunus'un, Derdim bana derman imiş dediği gibi. 

Peygamber Efendimiz (s.a.s.) peygamber olmadan önce hissettiklerini ve düşündüklerini bir türlü eyleme geçiremiyordu, sıkıntı içerisindeydi, kavminin yanlış yola gittiğini fark etmişti ama doğru yolun ne olduğunu bilmiyordu, o yüzden Hira dağına çıkıp günlerce tefekkür ediyordu. Yüce Allah gönderdiği vahiyle Peygamber Efendimiz'in duygu ve düşüncelerini eyleme dönüştürmesine izin verdi, ona doğru yolun ne olduğunu öğretti. 


Fotoğraf: Burhan Çimen 


İşte bu yüzden, “Biz sana vahyi göndermekle belini büken yükünü kaldırdık.” buyruldu. 
Peygamberimiz bu yüzden zorluklardan yılmadı, zor zamanlarında bile şikâyet etmedi. 
Çünkü vahiy özünde, fıtratında var olanı açığa çıkarmasına yardımcı oldu. 


Günümüzde insanlığın yaşadığı bunalımın sebebi de, özünden uzak ya da özüne aykırı davranışlarda bulunmasındandır. 


Bizler de, vahyin rehberliğinde yol aldıkça fıtratımıza, özümüze yabancılaşmamış oluruz. En ağır yük kendimizle yaşadığımız çelişkilerdir... 


Yetmiş dört yaşındaki sevimli teyzemiz: 


“Hocam şimdi anladım; bizler de Kur'an'la yaşarsak içimizle barışmış oluruz, hafifleriz.” 
dedi. 


Sonra Kur'an'ı göğsüne aldı, “Benim canım Kuran'ım! Keşke seni daha erken bulsaydım da göğsüm hep inşirah dolsaydı.” diyerek ağlamaya başladı. 

Bir diğer kursiyer, “Bundan sonra İnşirah suresini düşünmeden hiçbir iş yapmayacağım.” 
diyerek katıldı. 


Bu verimli sohbetin ardından yine bir İnşirah diyerek derse başladık. E 





Kültür sanat edebiyat 





Âkif ve “Kahraman Ölüm” 


gehitlik rastgele dağıtılacak bir rütbe değildir 0 tam anlamıyla bir iman, yürek ve Allah'a güven işidir. İslam'a ait bir rütbedir 


İsmail Lütfi Çakan 





Edebiyatımızda Çanakkale şehitlerine şiirle en anlamlı âbideyi diken merhum Mehmet 


Âkif (6. 1936), kutsalları uğrunda can verenle- 


ri selamlarken şöyle der: 


siz ey başındaki destârı etmeyip de fedâ, Onunla âlem-i lâhüta yükselen şühedâ! 
Ne mutlu sizlere: dünyâda çok ölüm gördüm; 


Tahattur etmiyorum böyle kahraman bir ölüm. 
(Safahat, s. 259.) 


NN anam. 


Ge E E E 


Akıtılan kanlar, temelinde yatan niyetten, amaçladığı hedeften dolayı kutsaldır. 


TEREE Ecdâdimizın kanları seller gibi akmış.. 
A ban -Maksatları diniyle beraber yaşamakmış } ; (Safahat, s. 267) 


Hayatı diniyle beraber yaşamak amacında olanlara yüce dinimiz bir şey, bir büyük şey getirmiştir: Likaullah neşesi... Allah'a kavuşma sevinci ve iştiyakı. İşte bu arzu ve iştiyakı yüreklerinde duyanlar, değer adına neleri “> varsa, hepsini bu neşe uğruna vermekte ` tereddüt göstermemişlerdir. Her biri "Milk-i S ~ bekâ'dan gelmişem fâni cihanı neylerem" 









— 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gm diyerek bekâ yolunda şehitliğe koşmuşlardır. 


İnsan sevdiği bir şeyi daha çok sevdiği bir başka şey için feda edebilir. İslam'ın getirdiği likaullah neşesi sayesinde tarih, başkalarının hayatı sevdikleri kadar ölümü sevenlere tanıklık etmiştir. Ölümü hakka varan yol bilenler daha önce şehit olmuş atalarının çağrısını duyunca, şehadet şerbetini içmek için can atmışlardır. 


Gidiyor Hakk'a varan bir yolu tutmuş, Allah'a bakan gözleri dünyayı, unutmuş Vâdında değil doğduğu, ter döktüğü toprak; Vâdında kalan hatıra bir şey, o da ancak: 


Gökten ona "yüksel!" diyen ecdâd-ı şehidi! 
(Safahat, s. 268.) 


Bu sebeple şehitlik, kahramanların ölümü değil, ölümün kahramanlığıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de; “Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz. Onlar diridirler ne var ki siz anlayamazsınız.” (Bakara, 2/154) buyrulmakta, “Allah yolunda öldürülenlerin ölü sanılmaması gerektiği, onların diri oldukları, Rableri katında ağırlandıkları” (bk. Âli imran, 3/169) duyurulmaktadır. 


e 
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11. Depo Alayı 8. Bölük muallim ve esas efradı bayram namazı sonrasında. (Harb Mecmuası, Nr: 10, Haziran 1332/1916) 


Şevk-i şehadet 


Şehitlik şevki, şehadet terbiyesi; nesillerin ve milletlerin hem özgürlük hem istiklal hem de izzet ve şeref garantisidir. Yüce değerleri uğruna ölümü göze alamayanların şerefli bir hayat yaşamaları mümkün değildir. Şerefli bir hayat, şevk-i şehadetle coşan bir kan ve canla yaşanır. 


Gerçekten şevk-i şehadetle coşan kanın önünde durmak en modern ve gelişmiş imkânlara sahip düzenli ordular için bile söz konusu değildir. Çanakkale savaşları bunun delillerinden sadece biridir. 


Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat imân? 
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? 


Mukaddesleri uğruna can pazarına atılmış kahramanları selamlamak, onların soyundan aynı yüreklilikte nesillerin gelmesini dilemek demektir. Sonuç ise, ya şehadet ya da devlettir. 


İslam'a özgü 


Şehitlik rastgele dağıtılacak bir rütbe değildir. O tam anlamıyla bir iman, yürek ve Allah'a güven işidir. İslam'a ait bir rütbedir. 
O, onun özellik ve şartlarını taşıyanlara verilir. Bunun dışında kalan "şehit" değerlendirmeleri, mecazi ifadelerdir. Hele temelde şehitliğe ters ve karşı olan düşünce ve anlayışları hatta eylem ve davranışları değişik düzeylerde sergilemekten kaçınmamış kişilere bile birtakım sıfatlar eşliğinde şehit denilmesi, dini açıdan hiçbir önem ve değer taşımayan beyanlardır. Böylesi değerlendirmeler, birilerinin aslında benimsemedikleri İslam'ın, özgün değerlerini kullanma çabasıdır. Bu çaba bile, şehitliğin bizim kültürümüzdeki ve değerler sistemimizdeki güçlü ve inkâr edilemez yerinin farklı bir şekilde itirafı anlamına gelir. 


Cihat ve şehitlik düşüncesi, Müslüman nesillerin, daha ninnilerden itibaren almaya 


i SA v E iay 3 >“ ri N “ere A 
D vok Ea kaia Ias 
LAM e VR a 
İL Aİ Za e GEMİ 


Ta 











başladıkları bir kimlik terbiyesidir. "Ya gazi ol, ya şehit" telkinleri, Müslüman yavruların kulaklarına okunan ezan ve kamet'in yanında onların kişilik yapılarını dokuyan paha biçilmez manevi değerlerdir. İslam adına dünyaya ulaştırılan insanlık ve medeniyet, itiraf etmeliyiz ki şehitlik terbiyesiyle büyütülmüş nesillerin armağanıdır. 


Toprak-vatan-şehit 

Unutulmamalıdır ki toprağı vatan yapan, ona anlam kazandıran şehitlerdir. Şehidi olmayan toprak, henüz vatanlaşamamış olmanın öksüzlüğünü ve çoraklığını yaşıyor demektir. 
Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme tanı! 


Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı 


Enbiyâ yurdu bu toprak; şühedâ burcu bu yer; Bir yıkık türbesinin üstüne Mevlâ titrer. 

Dışı baştan başa bir neski kerimin yâd; 

İçi boydan boya milyonla şehid ecsâdı 

(Safahat, s. 165.) 

Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak 


Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak. 
(Safahat, s. 150.) 


Âkif, Çanakkale Harbi aslanlarının şahsında, kanı Tevhid'i kurtaran şehitleri öylesine coş- 


“ku ve duyguyla selamlar ki, onu anlatmakta 


değilse bile, ona ikram etmekte fevkala- 

de zorluk çeker. Onu yere göğe koyamaz, şehide dar gelmeyecek makberi kimselere kazdıramaz, tarihe gömmeğe kalkar, oraya da sığdıramaz. Ebediyetleri/sonsuzlukları çagırır imdada. Evrende ve İslam'da ne kadar yüksek değer varsa, hepsiyle şehide bir türbe yapıp ona hizmette bulunmaya çalışır ama sonuçta itiraf etmek zorunda kalır: 


| Vine bir şey yapabildim diyemem hâtırana!" 
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Çanakkale siperlerinde: Saatlerce süren ateş muharebesinden galip çıkan er bakışlı yiğitler çevresi. 
(Harp Mecmuası, Nr: 4, K.S. 1331/1915) 


Gerekçesini de yine kendisi açıklar: Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât! 


Neticede mümin Âkif, şehide yakışan bir yer bulabilmiş olmanın huzuru içindedir: Peygamber kucağı... 

Ey şehid oğlu şehid! İsteme benden makber Sana âğüşunu açmış duruyor Peygamber! 
(Safahat, s. 390.) 


Şehitlerin isteği 


Merhum Âkif'e göre, Allah'ın veli kulları şehitlerin, yaşayanlardan beklentileri, uğruna can verdikleri dinin değer ölçülerine uygun olarak tamamen manevidir: 


Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde, 

Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez; Gufrâna bürünmüş, yalnız Fâtiha bekler 

(Safahat, s. 446.) 

Öyle sanıyorum ki şehitlerimizin bizde görmek istediği, tarihe Çanakkale misali yeni şeref sayfaları eklemeye hazır "şevk-i şehadetle coşan bir kan'dır. Çanakkale işte 


bu anlamda bizim için candır, şandır. Ölüm, ancak şevk-i şehadetle kahramandır. B 





Yunus Emre'de sevgi 


İnsan, bugün de kendini arıyor. Çünkü kendini bulunca Hakk'ı bulacak, O'nu bulduktan sonra ise insan olmanın yüce sorumluluğuyla barış ve muhabbet 


dolu bir vakte erecektir. 


Mustafa Özçelik 





Bir “aşk ahlakçısı” olarak tanımlayabilecegimiz Yunus Emre'nin bütün şiirlerini bir tek mısrasında özetlemek mümkündür. 

Bu mısra, “sevelim, sevilelim” mısrasıdır. 
Bunun da dayanağı, çıkış noktası ise Maide suresinin “Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever.” şeklindeki 54. ayetidir. 


Buradan hareketle şunu söylemek gerekir. 
Sevmek ve sevilmek, Allah'ın vasfıdır. Sevginin sebebi ise güzelliktir. Gerçek güzellik ise Allah'a aittir. “Allah, güzeldir ve güzeli sever.” şeklindeki hadis-i şerifi tasavvufi açıdan yorumlayan mutasavvıflara göre Allah, kendi güzelliğini temaşa için kâinatı yaratmıştır. Buna göre âlemin yaratılma sebebi sevgidir. Yani “Ol” emrinde aşk vardır. 


Bu sevginin boyutlarına sınır çizmek ise imkânsızdır. Çünkü bu sevgi evrensel bir 


prensip olarak ortaya çıkmıştır. Allah'tan zuhur etmiş ve bütün kâinatın yaratılmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla bütün varlıklar, bu ilahi cevheri özlerinde taşımaktadırlar. Hepsi, esmanın tecellileridir. 


Durum böyle olunca, en başta iman, ancak sevgiyle kemale erebilir. Bu, inanmanın esasını teşkil eder ama hadise burada bitmez. Yaratılmışlar Yaradan'dan öz taşıdıkları ve O'nun eseri oldukları için kâinatta mevcut her şeyin sevilmesi de imanın kemali açısından gerekli hâle gelir. Böylece, Yaradan'ı sevmek ve O'na kavuşmak, ancak yaratılanları sevmekle gerçekleşebilir. 
İnsan, bu sevgi ışığıyla karanlıkları aydınlığa çevirerek mutlu ve barış dolu bir dünya kurabilir. 


İnsan, ilahi özle birlikte şeytani ve hayvani, 





=. 


mart2013 / sayı 267 ` 










amm 
9 s 


"i 


bir potansiyele de sahip bir varlıktır. İlahî tarafı onu melekler katına yükseltirken, şeytani tarafı hayvanlardan da daha aşağı bir seviyeye düşürmektedir. İşte aşk, en başta insanın kâinat içerisinde bu duruş noktasını belirlemesi açısından önem taşımaktadır. 
İlahi referanslı aşk, insanı hamlıktan, çiğlikten kurtarıp olgunluk derecesine getirirken bu aşktan yoksunluk onu insan olmaktan uzaklaştırmaktadır. İşte insanın önce kendisine, sonra diğer insanlara ve bütün varlıklara karşı zulmünün temelinde 


aşksızlığı yatmaktadır. 


Seven insan, en başta inançlı insandır. 
Yaratıcısıyla samimi bir münasebet hâlindedir. Bu, ona bir taraftan dünyada bulunuşunun anlamını kazandırırken bir yandan da sorumluluk yükler. Böylesi bir donanım içerisinde olan insan, yıkıcı değil yapıcı olur. Şahsiyet ve karakteri, yaratılış gayesine uygun olarak teşekkül eder. Menfi hareketler içerisinde 


= olmaz. Kendiyle ve çevresiyle barışıktır, 


barış hâlindedir. Bütün yaratılmışlara aynı -göz ile ve sevgiyle bakar. Her varlıkta ilahi - güzelliği temaşa eder. Böyle olunca bir 


— 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insanı öldürmesi, bir şehri yakıp yıkması, bir çiçeği soldurması düşünülemez. 





Sevgisiz insan ise, en başta kendisiyle kavgalıdır. Bu huzursuzluk onu anarşinin kucağına iter. Böylece sevgisiz insan, Hakk'ı ve halk edilmiş olanları unutur. Doğru 

ve güzel olana karşı savaş açar. Huzur ve sükün böyle bir insanın dünyasına çok uzak kavramlar haline gelir. Yeryüzüne ge- 


lişinin hikmetlerine yabancı düşer. Düzeni değil kargaşayı, adaleti değil zulmü seçer. 
Gülü koklamaktan değil kan dökmekten zevk alır. Masumların çığlığı yürek telini titretmez. Çünkü kalbi, kuru ve çorak bir tarlaya dönüşmüştür. Onun içinde sevgi çiçekleri açmaz. Gözyaşını bilmez. Hikmetten yoksundur. 


İşte Yunus'u hem kendi çağında hem de sonraki çağlarda önemli kılan özelliği, sevgiyi düşünce dünyasının asıl meselesi yapmasıdır. O, sevgisizliğin hüküm sürdüğü karanlık bir çağda yaşadı. Moğol ve Haçlı seferleriyle her türlü zulümle, kötülükle yüz yüze gelen bir çağda, çağdaşları Hz. Mevlana, Hacı Bayram Veli gibi diğer sevgi kahramanlarıyla birlikte insanları sevgiye çağırdı. Bir gönül doktoru oldu. 
Onun sevgi çağlayanı mısraları, çağrısının ulaştığı her insanı aşkla tanıştırdı. Aşkla yani, kendisiyle ve yaratıcısıyla... Böylece, 


yeni bir toplum, yeni bir insan yapısı kurul- 


du. Cihana adalet, bilgi ve sevgi ışıklarını salan Osmanlı, Yunus ve onun gibi sevgi erenlerinin çabalarıyla kuruldu. 


Savaşların, adaletsizliklerin, hürriyetsizliklerin ve sevgisizliklerin egemen olduğu çağımızda, insanoğlu yine “düşmanımız kindir bizim” diyen sesi özlüyor. Bu, Yunus'un sesidir. “Yetmiş iki millete bir göz ile bakan” bir ermişin sesidir. O, bize yalnızca mücerret Allah sevgisini öğretmedi. 
Zira Hakk'ı sevmek, yaratılmışları sevmekten geçiyordu. Bu yüzden sevgi şemsiyesi altına bütün varlıklar girdi. En başta da insan... Zira asıl sevgiye muhtaç olan oydu. 
Öte yandan sevgi, onda kuru bir teori olmadı. Bu anlayışı bir inanç hâline getirip yaşayarak günlük hayatının bir gerçeğine dönüştürdü. 


İnsan, bugün de kendini arıyor. Çünkü kendini bulunca Hakk'ı bulacak, O'nu 


Yunus, mısralarıyla bu çağın da bir aşk hocasıdır Muhabbet rehberidir vevgi elçisidir Hem Hakk'a hem de doğruluğa, iyiliğe ve güzelliğe, bu değerlerin hâkim olduğu bir dünyaya ulaşmak konusunda yol gösteren bir uyarıcıdır 





bulduktan sonra ise insan olmanın yüce sorumluluğuyla barış ve muhabbet dolu bir vakte erecektir. Bu sadece kuru bilgileri öğrenmekle gerçekleşecek bir şey değil. Bir kalbimizin olduğunun farkına varmamıza bağlı her şey. O kalp ki, marifetullahın tecelli mekânıdır. O saraydaki padişah Hak olursa, gayrı sevgilere ve ilgilere ihtiyaç kalmayacak, bize hükmeden sadece Hak olacaktır. O Hak ki bizim hayrımızı, kurtuluşumuzu isteyendir. Bizi kendisine halife kılandır. 


Öyleyse, sevmeyi “imanı coşku derecesinde yaşamak”, mümin olmayı “aşk eri” manasında idrak etmek, “sevmeyi ve sevilmeyi bir hayat görüşü hâline getirmek cehdini. 
göstermemiz gerekiyor. Yunus, mısralarıyla bu çağın da bir aşk hocasıdır. Muhabbet rehberidir. Sevgi elçisidir. Hem Hakk'a 

hem de doğruluğa, iyiliğe ve güzelliğe, bu değerlerin hâkim olduğu bir dünyaya ulaşmak konusunda yol gösteren bir uyarıcıdır. 


Öyleyse onun şu sözü bize rehber olsun: . 


Gelin tanış olalım işi kolay kılalım Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz. E 


=h 
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Ömrünü Kur'an Hizmetine Adayan Bir Hafız: Osman Karanfil Hoca Efendi 


İlim yolculuğuna ait hatıralarını bizlerle paylaşan hocamız, bir Sübhaneke'yi geçmek için bir ay Aksaray Muratpaşa Gamüi'den Fatih'e İsmail Efendi'ye 


devam ettiğini söylerdi. 


Bünyamin Albayrak Program Geliştirme Daire Başkanı 





31 Mart 1934 yılında Sivas'ın Doğanşar ilçesi, 
Karkın köyünde mütevazı bir hayat süren Ali Efendi ve Hesna Hanım'ın bir erkek çocukları dünyaya gelir. Hz. Osman Efendimiz gibi Kur'an hadimi olmasını diledikleri yavrularına “Hafız Osman” adını verir Karanfil ailesi. Hafız Osman'ın ilim yolculuğundaki ilk rehberi babaannesi Seher Hanım'dır. 
Kur'an aşığı olan Hoca Efendi'ye memleketi dar gelir. Bilgisini artırmak, daha büyük ilim deryalarına ulaşmak, güçlü pınarlara kavuşup son Osmanlı temsilcilerinden müstefit olmak ister. Bu ilim aşkı Hoca Efendi'yi ilmin merkezine, İstanbul'a hicrete mecbur kılar. 


29 Mayıs 1951 de 16 yaşında adını her 
ağzına aldığında gözleri yaşaran çok kıymet verdiği hocası, Sultan Ahmet Camii Başimam-Hatibi reisülkurra merhum Gönenli Mehmet Efendi'nin maddi ve manevi himmetine sığınır ve 60 kuruş harçlıkla eğitimine devam eder. 


Babaannesinde başladığı hafızlığını Şehzadebaşı Camii'nde, Fatih Camii Başimamı merhum Siirtli Ömer Efendi'de tamamlar. 
Kur'an kıratına büyük önem veren Osman Hoca Efendi reisülkurra İsmail Bayrı (Kesikbacak) Hoca Efendi'den talim, tecvit ve tashih-i huruf dersleri alır. Zaman zaman ilim yolculuğuna ait hatıralarını bizlerle paylaşan hocamız, bir Sübhaneke'yi geçmek için bir ay Aksaray Muratpaşa Camii'den Fatih'e İsmail Efendi'ye devam ettiğini söylerdi. 
İlim yolculuğunu hiç aksatmadan devam ettiren hocamız yıllar sonra ilerlemiş yaşına rağmen şeyhü'-kurra Mahmud Sarıcaoğlu Hoca Efendi'den Cezeri'yi okur. 


Arapça tahsiline Yozgatlı Ahmet Şahin Hoca Efendi'de Emsile, Bina, Maksud okuyarak 


başlar. Arap Edebiyatı muallimlerinden merhum Tayfur Dinçkol Hoca Efendi'den Izzi, Merah, Avamil, İzhar, Kâfiye ve Molla Cami; Aksaray Murat Paşa Camii İmam Hatiplerinden merhum Mustafa Efendi'den Hadis-i Kutsi, Hadis-i Erbain ve Tefsir-i Hammami; Diyarbekirli Marangoz Muhammed Tahir Hoca Efendi'den İmamı Nevevi'nin Hadis-i Erbain; Abdurrahman Hoca Efendi'den Merakılfelah, Kuduri, Münebbihat; askerlik vazifesini yaparken Bitlis Müftüsü merhum Abdülkerim Saruhan Hoca Efendi'den Şerhu'-Emali; Türkistanlı merhum Celalettin Karakaş Hoca Efendi'den Usul-ü Hadis, Tac ve Buhari Şerif'in ilk iki cildini; hadis âlimi Emin Saraç Hoca Efendi'den 3. ve 4. ciltleri; merhum Prof. Dr. İbrahim Canan Hoca'dan Sahih-i Müslim ve Sünen-i Tirmizi ve Ali Ulvi Hoca Efendi'den Mülteka ve Hidaye okur. 


Aksaray Muratpaşa Camii'nde geçirdiği zorlu yılları çok defa yad eden hocamız 

nice günler yer yokluğundan, bir yatağı iki kişiyle paylaşma mecburiyetinde kaldıklarını, tuvalet sırası beklerken tecvit bilgilerini tazelediğini, yemek almak için kuyruğa girdikleri Kızılay Aşevindeki kazanın içinde nohut, fasulye vb. sayılacak kadar az olduğunu, yağın suyun yüzünde belirecek kadar az konulduğunu, yokluk yıllarını hatırlaftı)rdı. 
Kursta nöbetçi olduğu günlerde etleri yemeyip tabağın kenarına bırakan, ekmek bayat diye yemeyen veya mevcut yemekleri beğenmeyen öğrencilere sitem eder, o zor günleri hatırlayarak, çöpe atılmasına engel olurdu. 


Hayatını Kur'an hizmetine adayan Osman Karanfil Hoca Efendi; 22 yıl (1960-1982) Mecidiyeköy'de, 20 yıl (1981-2001) Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda, 7 yıl (2003-2010) Bayrampaşa Kocatepe Kur'an Kursu'nda ve 10 yıl (2000-2010) oğlu Muhammed Karanfil Hoca'nın Kur'an Öğreticiliği yaptığı Bahçelievler Yenibosna Merkez Camii Kur'an Kursu'nda hafızlık, Tecvit, Talim ve Tashih-i Huruf dersleri verdi. Bununla beraber, isteyenlere Sarf, Nahiv, Celaleyn Tefsiri, Buhari, Riyazü's-Salihin ve Kuduri dersleri okuttu. Bugün birçok talebesi Diyanet İşleri Başkanlığımızın çeşitli kademelerinde görev yapmakta olan hocamız 200'den fazla hafız yetiştirmiştir. 


Talebe yetiştirmeye, ders okutmaya çok büyük önem veren hocamız halkın içinde olmaya, vaaz-irşat faaliyetlerine de zaman ayırırdı. 
1996-2006 yılları arasında Kur'an hizmetlerine eşzamanlı olarak Bayrampaşa Mega Center Camii'nin mihrabında imamlık yapmış, minberinden imanlı gönüllere nur saçmıştır. 


Osman hocamızın Kur'ana olan aşkı, talebe yetiştirmeye olan sevdası hiçbir zaman sekteye uğramamıştır. Mecidiyeköy Gülbahar mahallesindeki evinin bulunduğu çevreyi Daru'-Erkâm misali medreseye çevirmiş, genç yaşlı demeden isteklilere Kur'an öğretmeye ve onları irşat etmeye çalışmıştır. 
Yeşil cami Kur'an Kursu'nda görev yaparken böbrek yetmezliği (diyaliz) hastalığına yakalanan evladı kurra hafız Abdulkerim'in (hem babası hem hocası hem de hizmetçisi olmuş) 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tedavi süreci de hizmetini engellememişti. 
Ömrünün son demlerinden kursa gitmeye 


sağlığı elvermeyince (evine yakın olan) Koca- 


tepe Kur'an Kursu'ndan hafızları evine davet edip onlara tashih-i huruf dersleri vermeye devam etmiştir. Bizler her ziyaretine gittigimizde hasta yatağında yatarken (Allah'a hamd eder) büyük bir heyecanla hâlâ talebe okutmaya devam ettiğini söylerdi. 


Günümüz Kuran hadimlerine örnek olacağını düşündüğüm, Osman Karanfil hocamızın (tüm öğrencileri tarafından malum olan) bazı özelliklerini burada paylaşmak istiyorum: 


Öncelikle iyi bir Müslüman ve dava adamıydı: Olaylara iman penceresinden bakar, Kuran ve sünnet zaviyesinden değerlendirir di. İslam'ın güzel ahlakını, emir ve yasaklarını öncelikle kendi hayatına uygular, sonra da ailesine ve talebelerine tavsiye ederdi. 
Genç yaşta evladını kaybettiğinde o büyük imtihana karşı vakur bir duruş sergilemişti. 


Misafire ikram etmeyi çok severdi: Hocamızın masasında mutlaka ikram edeceği bir şeyler bulunurdu. Hiç olmasa ya bir çay şekeri veya misk kokusuyla ikramda bulunur- 


du. Talebelerinden aileleri İstanbul dışında olanlarla ayrıca ilgilenir, aileleri geldiğinde evinde misafir ederdi. Gerektiğinde talebelerinin yırtık/sökük elbiselerini evinde tamir ettirirdi. 


Zevkiselim sahibiydi: Odasında onlarca çiçeği bulunur, onlarla ayrı ayrı ilgilenirdi. 
Kaza ile de olsa çiçeklere bir zarar dokunsa gözyaşı dökerdi. Doğadaki her bitkinin Allah'ı zikrettiğini en iyi bilenlerdendi. 


Babacan, sabr-ı cemil ve ihlaslı idi: Hafız yetiştirmek gibi zorlu bir görevde talebelerine karşı hoşgörülü ve sabırlıydı. Yüzüne bazen babacan bir tebessüm takılıverirdi. 
Heybetli duruşunun altında yufka bir yürek ve duygu yüklü bir kalp taşıdığını tüm öğrencileri bilirdi. 


Endamı pehlivanları andırırdı: Fiziği ortalamaların üstündeydi. Özellikle talebeleri onun tek koluyla ilerlemiş yaşına rağmen ne ağır yükleri kaldırabildiğini çok iyi bilirlerdi... Sivas/Doğanşar yöresinin güreş oyunlarını iyi bilen hocamız, yörenin bir güreş şenliğinde, gençlik yıllarında meşhur güreşçilerden bir arkadaşının ısrarı üzerine, “Güre- 


şirsem camiye bir kütüphane yaptıracaksın, yenersem kitaplarını da alacaksın.” diyerek o yöreye bir kütüphane kazandırmıştır. 


Hizmette hasbi idi: Mesai mefhumu asla zamanla sınırlı değildi. Onun için Kur'an hizmeti sabah namazına müteakip başlar, yatsı namazına kadar devam ederdi. Ders dinlemekten, talebelerine yardımcı olmaktan asla usanmazdı. Cumartesi ikindi namazında öğrencileri evlerine uğurlar, pazar günü genelde kursta bulunmaya çalışırdı. Hocamız (çok zaruret olmadıkça) kursta yemek yemezdi. Talebenin hakkına önem verirdi. Nöbetçi olduğu zaman bakkaldan yumurta, domates vb. şeyler aldırarak yediğine biz öğrencileri şahidiz. 


Eğitimde hocalarından öğrendiklerine önem verir ve onları titizlikle uygulamaya çalışırdı. 
Tashih-i huruf ve maharici huruf derslerini temel uygulama olarak kabul eder, harflerin seslendirilmesi ile başlayıp şeddeye kadar devam eden, daha sonra Sübhaneke duaları, Amme cüzü, Yasin, Mülk, Fetih vd.lerini mutlaka tahkik üzere dinlerdi. Öğrencinin ağız yapısı, telaffuz hasletleri bozulmasın diye bu uygulamayı (talim) hafızlık sınavına kadar devam ettirirdi. 


Kuran tilavetinin inceliklerini vakıf-ibtida, manaya dikkat edilmesini, manaya göre seslendirme yapılmasını (Rafı savt-hafd-ı savt yapılmasını) vb. konuları mutlaka öğrencilerine hatırlatırdı. Mesela aşrı şerif (mihrabiye) okurken sakın azap ayetleri ile bitirmeyin, müjde ayetlerini okuyun, diye tembihlerdi. 


Öğrencilerine badi (ikili) sistemi uygulardı. 
Yani aynı cüz/sayfada olan öğrencileri eşleştirir onlar bir gün önce derslerini sayfa sayfa birbirlerine dinletirler, ders okuyacakları sabah baştan sona bir defada tekrar dersi birbirlerine okurlar öylece hocanın huzuruna varırlardı. Bir öğrenci hocaya dersini okurken diğer arkadaşı da onu takip ederdi. 
Bir ders defaatle tekrar edilerek ana belleğe 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yerleşmiş olurdu. Günlük ders okunduktan sonra Hoca Efendi yeni ezberlenecek sayfaları mutlaka önce yüzüne olarak birkaç defa dinler böylece yanlış ezberlemenin (galat) önüne geçmiş olurdu. 


Yetiştirdiği talebelerinin İslam'a hizmet etmesini çok önemseyen Hoca Efendi, kendi hocasından rivayetle şöyle derdi: “Rahmetli hocam bir talebesine selam gönderirken sorardı, namazına devam ediyor mu? Talebe okutuyor mu? Eğer olumsuz cevap alırsa selamını geri alırdı.” 


Hocamızın talebelerinden en büyük isteği hizmet etmeleri idi. Her talebesi ile ayrıca ilgilenir, onların başarıları için dua ederdi. 
Bizler kendisine: Hocam! “Falan talebeniz müftü oldu, bir başkası eğitim merkezi öğretmeni/müdürü oldu, bir diğeri ilahiyat fakültesinde öğretim üyesi, MEB'de öğretmen... vb. hizmetlere geldiler.” dediğimizde çok mutlu olur, gözyaşları döker ve onlara gönülden dua ederdi. 


Evli ve ikisi kurra hafız dört çocuğu olan merhum Osman Karanfil Hoca Efendi, arkasında Kur'an hizmetine gönül vermiş yüzlerce manevi evlatlar bırakarak 28 Temmuz 2010'da Hakk'a yürüdü. Hoca Efendi'nin kabri, Feriköy Mezarlığında, “Karanfil Hafızlar Çeşmesi”nin yanındadır. Hz. Peygamber'den bugüne kadar eli öpülesi tüm Kur'an hadimlerine aldığımız her nefes selam olsun. 
Rahmetli hocamızın; toprağında talebeleri Karanfil, rahmet yağmurları sebil olsun. W 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Koyunu Güden Kurdu Görür 


İnsana en büyük emeği geçen anne-babasıdır Anne-babanın emeği, parayla pulla ölçülecek bir emek değildir. Bu sadece Allah'ın ebeveynin gönlüne 


nakşettiği, içten gelen bir sevginin ürünüdür. 


Mustafa Yavuz Cide İlçe Müftüsü 





İnsan, kendi kendine yetişip tek başına ayakta durması en zor olan ve en çok emek sarf edilen bir varlıktır. İnsan dışındaki bütün canlılar, birkaç gün veya hafta sonra kendisini meydana getirenlere ihtiyaç duymadan ayakta durabilmekte, basit ihtiyaç larını görebilmektedir. Ancak insan farklıdır. Onun doğumu, büyümesi, tahsili ve yetişmesi büyük emekleri gerektirir. İnsana en büyük emeği geçen ise anne-babasıdır. 
Anne-babanın emeği, parayla pulla ölçülecek bir emek değildir. Bu sadece Allah'ın ebeveynin gönlüne nakşettiği, içten gelen bir sevginin ürünüdür. 


Bu gerçeği bilen Mevlamız, bunca emeğin karşılığında evlatlardan bazı taleplerde bulunarak anne-babamıza nasıl davranmamız gerektiği hususunda Kur'an'da: “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri, ya da ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve 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de ki: “Rabbim tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” (İsra, 17/23) demekte ve onların azarlanmamasını, “öf” bile denilmemesini ve onlara iyi dav- 





ranmanın yanında ihtiyarlık dönemlerinde duanın onlar için dillerden eksik edilmemesini istemektedir. 


Kur'an'da yapılan bu uyarılardan insanımızın şöyle veya böyle haberi vardır. Bununla beraber insanlar sanki bu uyarılar uzaylılara veya başka varlıklara yapılmış gibi gereğini yerine getirmemekte, anne-babasına gereken saygı ve hürmeti ihmal etmektedir. 


Aşağıda anlatacağım hikâye gerçek hayattan alınmış, bizzat yaşanmış bir olaydır. İşin asıl vahameti ise beş vakit namazdan çıkmayan, her hafta cuma vaazlarını dinleyen ve defalarca anne-babaya karşı vazifeler konusunda vaaz dinleyen bir insanın duyarsız tavrıdır. 
İbret olması dileğiyle sizlere sunmak istiyorum. 


Doksanlı yılların başı... Atanmış olduğum yeni görevimden dolayı heyecan içerisindeyim. Göreve başladığım yer, kasabaya 4 km. 
mesafede, kenarından çay akan iki vadinin yamacında kurulmuş küçük bir köy. İnsanların çoğunluğu emekli, küçük ölçekte fındık tarımı ve bahçe işleriyle uğraşmakta... 


Hemen camiye yakın 100 metre ileride beş vakit cemaatim olan madenden emekli bir komşum var. Çocuklarını büyütmüş, emekli olduktan sonra onları maden kasabasında bırakarak şehir hayatının stres ve kargaşasından köyün sadeliğine sığınmış bir aile. 


Evin reisi kimsenin işine fazla karışmayan, kendi hâlinde; camiden eve, evden işine giden, her gün kendine küçük meşguliyetler bulmasını ve onlarla oyalanmasını bilen bir kişi. 

Hayat kendi hâlinde hızla ve neşe içerisinde akıp gidiyor. Ben de yeni yerimde görevime ısınmış, gelecekle ilgili yaptığım planlar, önümüzdeki aylarda yapılacak üniversite sınavına çalışmalar ve namaz arasında çoğunluğu yaşlı cemaatimle yaptığım sohbetlerle yaza hazırlanıyorum. Sessiz, kendi hâlinde, kavgası ve gürültüsü olmayan bir ortamda günler günleri kovalıyor. 


Bir gün bu sessiz ve huzur dolu köyün sükünetini bizim komşudan gelen bir gürültü, bağrışma ve kavga sesleri bozdu. 
Kendi hâlinde bir hayat süren komşum bağırıp çağırıyor, hakaretler ve küfürler havada uçuşuyordu. Namaz da yaklaşmıştı. 
Hızla abdestimi aldım ve biraz da merakın verdiği heyecanla caminin önüne koştum. 
Köyün huzur ve sessizliğini kendi hâlinde, kimsenin işine karışmamaya özen gösteren emekli komşunun itiş kakış ve bağrışmaları bozmuştu. 


İyice yaklaştığımda gördüklerime inanamadım. Bizim sessiz komşu, evinin dış kapısın- da 90 yaşlarında, yılların verdiği yorgunluk belini kamburlaştırmış bir ihtiyarı, elinden tutarak kapı dışarı etmiş, ağır hakaretlere boğmuştu. 


Yaşlı amca kimseye bir şey diyemeden, boynunu bükmüş bir hâlde önüne bakarak, 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U güngörmüş, yaşadığı her günün 








gözlerindeki yaşı saklayarak, mahcup bakışlarla köyün bir km. dışındaki yalnız yaşadığı evinin yoluna koyuldu. 


Orada bulunan ve bu olaya şahitlik eden cemaatimden birine sordum. 


“Bu bizim komşunun azarladığı, dövmekten beter edip evinden attığı yaşlı amca kimdir?” 
diye. Dedi ki: 


- O babası. Babasını pek sevmez. Evine almak istemez. Yaşlı amca bu oğlundan başka kimsesi olmadığı için evladının kendisine karşı tavrını bildiği hâlde, yaşlılığın verdiği yalnızlığın acısını bir an olsun hafifletebil mek için oğluna gelmiş. O da kabul etmeyip dışarıya atmış. 


O günden sonra zavallı babasını, oğlunun evine gelmesi bir tarafa evinin yanında bile gören olmadı. 


Çok şaşırmıştım. Nasıl olurdu. Rahmete vesile olması gereken, haklarında Allah'ın “Rahmet kanatlarını üzerlerine gerin ve onlara öf bile demeyin.” buyurduğu babaya böyle bir tavır nasıl takınılabilirdi. 


Bu olay beni çok üzmüştü. Elimden de bir şey gelmiyordu. Ne yapıyorsun, diyecek oldum. Yapamadım. Babasına bu şekilde bir tavır takınan bu adam kim bilir bana nasıl davranırdı. 
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O hafta cuma gününü iple çektim. O cuma anne-baba hakkından bahsedecek, katı yüreklerin incelmesi için çağrıda bulunacaktım. İşte cuma gelmişti. Camiye ilk gelenler. 
den birisi de babasını dışarı atmaktan hayâ etmeyen komşumdu. O gün artık ayet, hadis ne varsa, hepsini hatırlattım ve konuşmamı “Anne-babanın rızasının cennet, onların rızasının olmadığı yerde de cehennem olduğu” hadisiyle bitirdim. 


Bir nebze olsun insani ve vicdani görevimi yapmanın verdiği rahatlama ile cumadan çıktık. Bir de ne göreyim! Beni kapının önünde babasını dışarı atan komşum beklemesin mi? Galiba dersini aldı, yanlış yapmıştım, babamı çok kırmışım, hemen ondan özür dileyeceğim, hocam Allah senden razı olsun, türünden konuşmalar beklerken, “Hocam Allah razı olsun, çok güzel anlattın, demesin mi?” 


Ben havanda su dövmüştüm. Hiç üzerine alınmamıştı. Anlatımın güzelliğine vurulmuş ama manasını hiç düşünmemişti. Sanki ben bir duvara veya taşa konuşmuştum. 
Babasını dışarı atan o değilmiş, hiçbir şey olmamış gibi davranmıştı. O zaman insanların baktıkları hâlde göremediklerini, duydukları hâlde işitemediklerini ve hiç kimsenin kabahati ve yanlışı kabul etmediğini anladım. 


Birkaç gün sonra yaşlı amcayı gördüm. 


“Üzülme, boş ver, aldırma” gibisinden teselliler vermeye çalıştım. O güngörmüş, yaşadığı her günün izleri yüzüne bir çizik atmış olan adam o güne kadar hiç duymadığım atasözüyle: 


-Boş ver hocam! “Koyunu güden, kurdu görür” dedi. “Ne ekersen onu biçersin” anlamına geliyormuş. Kimseye soramadım ama o günden beri hâlâ düşünmekteyim. Acaba ne demek istemişti. Ben babama yaptım, o da bana mr? 
demek istemişti. Yoksa aldırma, bir gün gelecek aynısını yaşamaktan kaçamayacak m? W 


islamla 


yeniden doğanlar 
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Hristiyanlık tan Budizme; 
Budizm den Islama... 


Musa Selman 


Kur'an'ı okumak bir solukluk işti. Ancak beklediğim gibi olmadı. Her satırı birkaç kere okuma gereği duyuyordum. Çünkü basit bir kitap değildi. İçerisi sanki benim için özel hazırlanmış “sık sorulan sorular ve cevaplari” ile doluydu. 


Hazırlayanlar: Aydoğan Arı - Yusuf Karabulut 





1951 yılında Oregon'da dünyaya gelmişim. 
Ailem 1635 yılında İspanya'dan Amerika'ya göç etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinen en eski sülalelerden biriyiz. Dedelerimizin buraya göç etmelerinin sebebi dindar Hristiyan olmalarıymış. Aslen İngiliz olan ailem, kilisenin baskısından kaçarak önce İtalya'ya, oradan İspanya'ya ve en sonunda da Amerika'ya yerleşmiş. Şu an on ikinci nesil dünyaya geldi. Göç etmiş olmamızın sebebi olan din anlayışımız, ortalama bir Amerikalının din anlayışından çok da farklı değildi. Babam bir hukuk profesörü, annem ise iyi bir Katolik ve ev hanımıydı. Dört kardeştik. İki ablam ve bir abim var. Annebabamızın tek hayali hepimizin doktor ya da avukat gibi saygın mesleklerden birini edin- 


memizdi. Üniversiteye kadar olan hayatım Hristiyan bir çevrede geçmişti. Kardeşlerim içerisinde özellikle ben okumaya çok meraklı ve düşünmeyi seven biriydim. Hayatı sürekli sorguluyordum. 


Mirasyedi bir Hristiyan'dım, gerçek manası ile dindar bir Hristiyan olamamıştım. Yüzyıllardır ailemin dini hayatında süregelen erozyonlar beni de etkilemişti. Tıp öğrencisi olarak Princeton'da okumaya başladım. Ancak aldığım derslerde insanın tanımı/insanın nitelendirilişi, insan olarak tarif edilen mahluklardan biri olmak beni tatmin etmemişti. 
İnsan bir makine gibi değildi. Sadece beden- den ibaret olan biyolojik bir aygıt olamazdı. Bu düşünceler beni tıp tarihi okumaya 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yönlendirdi. Deliler gibi okuyordum. Doğu bilgilerinde geçen insan tanımından etkilenmiştim. Bu bilgilerde insan üç farklı varlık seviyesinde ele alınıyor ve birbirleri ile olan etkileşimleri anlatılıyordu. İnsanın ruh, 

can ve beden boyutu vardı. Bizim aldığımız eğitim, sadece beden boyutu üzerine eğilen ve diğer boyutları hiçe sayan bir anlayışa sahipti. Bu sebeple tıp okumayı bıraktım. 

Bir doktor olmamı bekleyen ailemin, okulu bıraktığımdan henüz haberi yoktu. Ciddi bir bunalıma girmiştim. İnsan neydi? Kimdi? 
Hristiyanlığa karşı olan inancımı iyice yitirmekle beraber, Doğu dinleriyle ilgili eserler okumaya başladım. Evime büyük sayılabilecek bir kütüphane kurdum. Düşünce tarihi, tıp tarihi, dinler ve insan üzerine ne varsa kütüphaneme ekliyor ve sürekli okuyordum. 
Bu okumalarım beni Budizm'e doğru götürmeye başlamıştı. Budizm'in insan anlayışı ve modeli beni hayli etkilemişti. Hepsinden ötesi, Batı insanının yaşadığı karmaşayı çözüyor gibi görünüyordu. İnsanlara huzur vaat ediyordu ve benim o sıralar en çok ihtiyacım 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olan şey huzurdu. Bu konudaki okumalarımı artırdım ve Budistlerle tanıştım. 


Kısa bir süre sonra da Budist oldum. Benim için çok farklı bir deneyimdi. Sanki hayattaki sorularımın cevabını bu dinle birlikte bulmuştum. Kafamdaki karmaşıklığın çözüldüğünü hissettim. Budizm'in tüm versiyonlarını öğrendim. Vejetaryen oldum. 
Bedensel eğitim için gerekli olan bütün egzersizleri kendi üzerimde uygulamaya başladım. Özellikle nefes egzersizlerini oldukça dikkatli yapıyordum. Bir ara, bir 

ay sürecek olan, yavaş hareket etme ve nefes sayma, yenilene içilene dikkat etme gibi uygulamalardan oluşan ağır bir Budist inzivasına başladım. Bu tarz uygulamalarda inatçı ve sabırlı olduğumdan, hayli zor olan bu süreci başarı ile bitirdim. Ancak içimde tatmin olmayan bir yanım vardı. Zihnim yeniden sorular üretmeye başlamıştı. Tamam, bir huzur vardı; ama hareket yoktu. 
Bir şeyler eksikti ve tatmin olamıyordum. 
Aradığım şeyin Budizm olmadığına karar verdim ve tekrar arayışa geçtim. Yeniden ve 


daha yoğun bir şekilde kitapların dünyasına döndüm. Aradığım cevap oralarda bir yerler- de gibi geliyordu bana. 


O sıralarda üniversite hayatına geri dönmüştüm. Felsefe tarihi okumaya başladım. 
Üniversitede bir hocamız vardı; Müslüman olmamasına rağmen Arap kıyafetleriyle derse geliyordu. Kendisi Nijerya'da görev yaptığı sırada bu kıyafeti beğenmişti ve okulda da giymeye devam ediyordu. Bir gün kendisine sıkıntılarımı açtım ve o da bana Kur'an okumamı, aradığım cevapların orada olabileceğini söyledi. Sonra bana İngilizceye tercüme edilmiş bir Kur'an hediye etti. Zaten kitap delisi olan biri için Kuran'ı okumak bir solukluk işti. Ancak beklediğim gibi olmadı. 
Her satırı birkaç kere okuma gereği duyuyor dum. Çünkü basit bir kitap değildi. İçerisi sanki benim için özel hazırlanmış “sık sorulan sorular ve cevapları” ile doluydu. İlk defa bir kitaptan bu kadar etkilenmiştim. İslam üzerine araştırmalara başladım. Aradığım her şey İslam'da vardı. Ancak İslam'a girmek için henüz hazır değildim. 


Müslüman insanlarla tanışmaya başladım. 
İlk tanıştıklarım Kuzey Afrikalı Müslümanlardı. Kültürleri ve inançları ile çok değişiktiler. Müslümanların sohbetlerine gitmeye devam ettim. Bunlardan bir tanesi hayatımın dönüm noktasıydı. Sohbete Türkiye'den gelen bir hocanın da katılacağını söylediler. 
Sohbeti bazen Arapça bazen de Türkçe yapıyorlardı. Ben her iki dili de anlamıyordum ama yine de nasibimi alıyordum. Konuşulan dil bizim konuştuğumuz bir dil değildi ama anlamanız için o dili bilmeniz gerekmiyordu. 
Sadece teslim olmanız yeterliydi. Henüz Müslüman olmamıştım; ancak namazlara katılıp onları seyrediyordum. Onların hâllerini anlamıyor olsam dahi etkileniyordum. Budistken bulamadığım her şeyi burada bulmuştum. 
Hem hareket vardı hem bilgi hem de kalp hayatı vardı. Ancak içimde hâlâ bir fren 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Maba alaha pa hökbacakitam adası Daha global ve herkese hitap eden bir n İslamı 


aşayanlardan en çok etkilendiklerim 

















mekanizması beni Müslüman olmaktan geri tutuyordu. Hâlbuki kalben bu dinin doğru olduğuna çoktan iman etmiştim. Bir cuma namazıydı. Namaz kılındı ve namaz sonrası sohbet başladı. O an ayağa kalktım, o cemaatin önünde ve Allah'ın huzurunda Müslüman olmak istediğimi söyledim. İmamın yanına gittim ve kelime-i şehadet getirdim. Sanki 

o an başka bir varlık boyutuna geçmiştim. 
Garip duygularla dopdoluydum. 


1980 yılıydı ve yirmi dokuz yaşındaydım. 
Bir yandan Müslüman olduğuma seviniyor bir yandan da boşa geçmiş olan senelere üzülüyordum. Cemaatle birlikte namazlara devam ettim. Ramazan ayında oruç tuttum. 
Bir yandan da okula devam ediyordum. 
Eşimle Müslüman olmadan önce tanışmıştım, yaklaşık aynı zamanlarda Müslüman olmuştuk; sonrasında da evlendik. O da benim gibi arayış içerisinde olan bir insandı. 
O da sorularının cevabını İslam'da bulmuştu. Üniversite sonrasında Arap ülkelerine İslam'ın ana vatanını görmek üzere gittik. 
Birkaç yıl orada kaldıktan sonra Türkiye'yi ziyaret ettik. Türkiye'de yaşanan İslam farklıydı. Daha global ve herkese hitap eden bir anlayış geliştirmişlerdi. Zaten İslam'ı yaşayanlardan en çok etkilendiklerim Türkler olmuştu. Şimdi Amerika'dayız ve hayat devam ediyor. Dokuz kişilik Müslüman bir aile olduk. Allah'a bugünleri bize yaşattığı için şükrediyoruz. B 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j oir igin kalkarken aya, ilah nafns olmanın heyecanı ile titrer Dünya muş ve ani tecèllilerin kıblegâhına yüz dónülmüştür yy, 


X. 


Bu dünyadan ötelere uzanan, vahiy kokulu manaların sözcüsüdür onlar. Dillerinde Rahman'ın son mesajı yankılanır ve yer bulur nasipli yüreklerde. Sanki Davud (a.s)'un makamlarından makam lütfetmiştir âlemlerin Rabbi onlara. Asaletlerinde, okudukları geçmiş nebilerin hatıralarından damıtılmış çizgiler bulursunuz siz onların. 
Ahlakları, mihrabın gerçek sahibinden alınan incilerden süslü. 


Cennetten bahseden ayetleri okurken onlar, sanki ayaklarımız yerden kesilir ve saadet müjdeleri dolu sesleri etkiler dinleyenleri. Ama cehennemden bahsederse Allah kelamında, o zaman hüzün yansır bizlere onların sadalarından. Vahdaniyetin minberdeki en güzide temsilcileridir onlar. Yüklendikleri manevi ağırlık omuzlarını büker ama şahsiyetleri dimdik, kutlu önderlerdir onlar. 


Eller tekbir için kalkarken semaya, ilahi huzura çıkmış olmanın heyecanı ile titrer. 
Dünya kovulmuş ve rahmani tecellilerin kıblegâhına yüz dönülmüştür. Huşu ile bağlayıp ellerini ve ardından kelamların en güzelini seslendirir secde izli cemaatine. O üzerine söz söylenmez rüku için tekbir yine kubbelerde. Allahü Ekber... Azim olan Allah her türlü noksanlıktan münezzeh, teslim olanların dillerinde. İlahi irtibatın zirvesi ve kulluğun en görkemli duruşu için alınları secdede... Hiçbir makamın erişemeyeceği yüce makamın kapısındadır işte hem de en mütevazı hâliyle... 


Semaya uzanan minarelerden, tevhit çağrısını günde beş defa bize hatırlatan cennet bülbülleri müezzinlerimiz var bir de... 


Seher doğmak için, onların ellerini kulaklarına tıkayıp gür sesiyle seslenişini bekler. 
Öğle, vaktini aşmayı, ikindi sırasını akşama devretmeyi, gece ise sekineti yeryüzüne 


dağarcık / diyanet aylık dergi ğe 


Allah’ nidası yükseldi mi ürper ruhlar Bir de Ekber sözü yükse eldi mi yıkılır tü im bat llar 








indirmek için onların çağrısına mı muhtaç ne? Kurtuluşa ermenin yollarını hatırlatırlar her daim tüm kâinata... 


‘Allah’ nidası yükseldi mi ürperir ruhlar. Bir de ‘Ekber sözü yükseldi mi yıkılır tüm batıllar. Şehadetler ısıtır soğuk iklimli gönül diyarımızı. Hele o namaz çağrısı yok mu! 
Dilleri lal eder, elleri işten keser. Çeker alır kararmış ruhları engin denizinde temizlemek niyetiyle. Arındırmaktır amacı kirlenmiş dimağları. Kurtuluşun nazlı çiçeğini uzatmaktadır şimdi de o temiz sesiyle. Öyle bir kokusu var ki; erişen ona miski amber aramaz bir daha. 


Ve yeniden... Erittiği ruhları yeni bir manevi kalıba sokmak ve dimdik doğrultmak için tekbirler yankılanır onlar aracılığıyla yine gökkubbede. Allah'tan başka ilahın olmadığı ile bitirirken çağrısını, âlemin susuzluğu dinmiştir bile... 


Gönle verdiği bu taze mevsim hissi, cennetten ödünç alınan esenlik olsa gerek. 
Rableri tarafından verilen bir güvenceyle, ateş korkusundan emin kılınan kulların meşk melodileri dökülüyor sanki onların dillerinden. Esenlik ve selametin en içten dilekçisidir onlar. "Allahümme entesselam ve minkesselam" dillerinde tespih, hamdler kulluklarının naçizane göstergesidir... W 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Din İşleri Yüksek Kurulundan 





Kaza namazlarını kılarken vakitten kazanmak için sünnetleri terk etmek, 

m mesela sadece ettehiyyatüyü okuyarak namaz kılmak caiz midir? 





Namazın sahih ve eksiksiz bir şekilde kılınabik mesi için, birtakım farzları, vacipleri, sünnetleri ve adabı bulunmaktadır. Namazın farzlarından birini yerine getirmemek namazın geçersizliğine (batıl manasında fasit olmasına) sebep olur. Vaciplerin terki hâlinde ise, eğer unutma veya hata ile yapılırsa sehiv secdesi yapılması gerekir; bilerek terk edilmesi hâlinde günah işlenmiş olur ve namazın yeniden kılınması vacip olur. Namazın sünnetlerinin ve adabından birinin veya tamamının terk edilmesi durumunda, namaz bozulmadığı gibi, sehiv secdesi de gerekmez. Ancak namazın fazilet ve sevabı kaçırılmış olur. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.): “Benim namaz kıldığımı gördüğünüz gibi namaz kılınız” buyurmuştur. 


Dolayısıyla namazın sünnetlerine riayet edip devam etmek Hz. Peygamber (s.a.s.)e tabi olmanın alametidir. Meşru bir mazeret olmadıkça namazın sünnetleri terk edilmemelidir. Buna rağmen terk edilirse namaz borcu ödenmiş olur. 





Namaz kılarken sinek, arı, akrep, yılan ve haşarat gibi zarar vermesi muhte- a (Mmelcanlılarakarşıneyapılabilir? 





Namazda sinek, arı gibi küçük haşaratı el hareketi ile kovmak namazı bozmaz. Ayrıca akrep, yılan, fare ve diğer saldırgan canlılar zarar verecekse namaz kılan kimsenin bu hayvanları öldürmesi namazı bozmaz. 
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sürekli olarak gemide çalışan bir kişi namazını nasıl kılmalı, kıbleyi 

yg (Nasıltespitedipnetarafadoğru yönelmelidir? 





Namaz kılarken kıbleye yönelmek namazın farzlarındandır. Kâbe'yi görenlerin bizzat kendisine, görmeyenlerin ise o cihete yönelerek namazlarını kılmaları gerekir. Bu husus, Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir. “(Ey Muhammed! 
Bundan böyle) yüzünü Mescidi Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun (namazda) hep o yöne dönün.” (Bakara, 2/144) 


Kıblenin ne tarafta olduğunu bilmeyen kimse, öncelikle bilen birine sorar. Soracak birini bulamadığı takdirde pusula, yıldız ve güneş gibi imkânları kullanarak kıbleyi bulmaya çabalar ve kanaat getirdiği tarafa yönelerek namazını kılar. Daha sonra bu yönünün hatalı olduğu anlaşılır ise namazı iade etmesi gerekmez. Fakat araştırma yapmadan bir tarafa doğru namaz kılar da, sonradan bu yönün hatalı olduğu anlaşılırsa namazını tekrar kılması gerekir. Araştırma yaptığı hâlde hatalı tarafa döndüğünü namaz esnasında anlarsa, namaz içinde doğru olan tarafa döner. 


Gemi gibi üzerinde ayakta durulabilen vasıtalarda asıl olan, namazı ayakta ve kıbleye dönerek kılmaktır. Baş dönmesi gibi sebeplerle ayakta kılmak mümkün olmadığında, gemide oturarak farz namaz kılınabilir ve imkân varsa ima etmeyip öncelikle rüku ve secdeli olarak kılınır. 
Namaza başlarken mümkünse kıbleye doğru dönülür, gemi yön değiştirdikçe kişinin kendisinin de kıble tarafına dönmesi gerekir. Binek hayvandan farklı olarak, gemide cemaat yaparak da namaz kılınabilir. 


Kaza namazının delili nedir? 


Hz. Peygamber (s.a.s.)'in namazı 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yg kazaya kalmış midir? 


Kur'an'da vaktinde kılınamayan namazların kaza edilmesi ile ilgili olarak açık bir ifade bulunmamakla birlikte, Hz. Peygamber (s.a.s) bizzat kendisi vaktinde kılamadığı namazları kaza etmiş ve ashabına da bunu tavsiye etmiştir. 


Peygamberimiz (s.a.s) “Kim namazı unutursa veya uyuyup kalırsa hatırlayınca onu kılsın. 
Onun kefareti ancak budur.” buyurmuştur. 
(Buhari, Mevakitü's-Salati, No: 572; Müslim, Mesacid ve Mevadi'u's-Salat, 56 H. No: 1592) Yine Hz. Peygamber (s.a.s), Hendek savaşı sırasında harbin şiddetlenmesi nedeniyle ikindi namazını kılamamışlar; bunun üzerine “Bizi ikindi namazından alıkoydular. Allah da onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun.” diye beddua etmiş ve ikindi namazını akşam ile yatsı arasında kaza etmiştir. (Müslim, Mesacid ve Mevadi'u's-Salat, 36, H. No: 1450) Ayrıca Hayber fethinden dönerken, bir yerde konakladıklarında uyuyakalmışlar ve vaktinde kılamadıkları sabah namazını güneş doğduktan sonra kaza etmişlerdir. (Müslim, Mesacid ve Mevadi'u's-Salât, 56, H. No: 1592) 
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Beş vakit namazın farzı ve vitir namazı kaza edilir. Kazaya kalan sabah namazı, o günün öğle vaktinden önce kaza edilecekse sünneti de kaza edilir. Ayrıca öğle namazının dört rekâtlık ilk sünneti de, vakit çıkmadıkça öğlenin farzından sonra kılınır. Öte yandan geçmiş namazlar, kazaya nasıl kaldıysa öyle kılınırlar, yani seferi olarak kaldıysa seferi, mukim olarak kaldıysa mukim gibi kaza edilir. 


Unutma ve uyuma gibi bir mazeret olmaksızın, kasıtlı olarak terk edilen namazların kazası ile ilgili herhangi bir hadis bulunmamaktadır. Fakat bu, kasıtlı olarak terk edilen namazların kazasının gerekmediği anlamına gelmez. Zira örneğin, ramazanda kasıtlı olarak cinsel ilişkiye girerek orucunu bozan kimseye Peygamberimizin hem keffareti hem de o günkü orucun kazasını emretmesi, bir farz ibadetin kasıtlı olarak terk edilmesi durumunda da kazasının gerektiğine delildir. Öte yandan Hz. Peygamber'in bir mazerete dayalı olarak vaktinde kılamadığı namazları kaza etmesi ve sahabeye de bu yönde emir buyurmasına bakılacak olursa, mazeretsiz olarak terk edilen namazların kaza edilmesinin evleviyetle gerekli olacağı sonucuna ulaşılır. 








Bir farz namazı kılmış olan kimse 
&  aynınamaziçinbir cemaate a imamlık yapabilir mi? 


| f 





İmam, kılınan namazın nevi itibarıyla kendisine uyan kişiden aşağı durumda olmamalıdır. Ancak cemaat imamdan daha aşağı durumda olabilir. Buna göre; nafile namaz kılan kimse farz namaz kılana imam olamaz; fakat farz namaz kılan nafile namaz kılana imam olabilir. 


Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Farz namaz, bir günde iki kere kılınamaz.” Bir vaktin namazı iki kere kılınamayacağına göre, ikinci kere kılınan namaz nafile olacaktır. Bu durumda imam, cemaatten daha alt konumda olacağından o kişinin imamlığı geçerli olmaz. 


Şafii mezhebine göre farz namaz kılmakta olan kişi, nafile namaz kılana uyabilir; bir vaktin farz namazını kılmış olan kimse aynı vakit için başkalarına imam olabilir. 
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Kişisel ve Toplumsal Gelişimin Engellerinden Biri Olarak Haset 


Hale Çerçibaşı Diyanet İşleri Uzmanı 





I, Plan a) “Haset” kavramının açıklanması. 


b) “Haset”, “gıpta” ve “münafese” kavramları arasındaki fark. 


c) Hasedin bireysel ve toplumsal açıdan zararları. 


d) Hasetten ve hasetçinin kötülüğünden korunmanın yolları. 


IL İşleniş 


Konuya öncelikle “haset” kavramının açıklanması ile başlanır. Bu kavramla ilgili ayetler ve hadisler verilerek hasedin insan tabiatında bulunan duygulardan biri olmasının yanı sıra kontrol altına alınması ve fiiliyata dökülmemesi gereken kötü bir duygu olduğu açıklanır. Bu çerçevede Kur'an'da zikredilen İblis, Kâbil ve Hz. Yusuf'un kardeşleri örnek gösterilerek hasedin nelere mal olabileceğine dikkat çekilir. Haset, gıpta ve münafese kavramlarının farklarının ne 


mart 2013 / sayı 267 


olduğu anlatılır. Müminin haset etmeyeceği, iyi ve hayırlı işlerde gıpta edeceği vurgulanır. Kişisel ve toplumsal gelişimin önündeki en büyük engellerden biri olarak hasedin sebepleri ve zararları açıklanır. İnsanın içini kemiren bu hastalığın kişinin kendi yaşamını zorlaştırdığı kadar başkalarına da zarar verdiği ifade edilir. Son olarak hasetten ve hasetçinin kötülüğünden korunmak için neler yapılabileceği üzerinde durulur. 


III. Özet sunum 


Haset, başkasının sahip olduğu maddi ya 

da manevi imkânları kıskanmak, onlardan mahrum kalmasını istemek demektir. Kıskançlık, insan fıtratında bulunan bir duygu olmakla beraber hasede dönüştürülmemeli, kontrol altında tutulmalıdır. Zira haset, insanın kalbini esir alan kötü bir hastalıktır. 
Şeytan bu yüzden insanoğlunu kıskanarak Rabbine karşı isyan etmiş; Kâbil, kardeşi Hâbil'in kanını dökerek yeryüzünde ilk kanı akıtmış; babalarının sevgisini kıskanan kar- 


deşleri, Hz. Yusuf'u kuyuya atmışlardır. 


İslam'da haset zemmedilen duygulardan biridir. Bu nedenle imanlı bir kalpte hasede yer yoktur. Meşru olan, iyi ve hayırlı işlerde başkasına gıpta etmek, onunla olumlu bir rekabete girmektir (münafesedir). 


Düşmanlık, kibir, gurur, ulaşılmak istenen şeyleri yitirme korkusu, makam-mevki sevgisi, cimrilik, fayda vermeyen şeylere gösterilen aşırı ihtiras hasedi körükleyen sebeplerdendir. Hasetten kurtulmak için öncelikle bu sebeplerin bilinmesi ve ortadan kaldırılması gerekir. 


Haset, hem kişiye hem de topluma zarar veren bir duygudur. Kişiye ne dünyada ne 

de ahirette faydası vardır. Dolayısıyla haset hususunda ahiretteki akıbetini bilen akıllı bir kimsenin, elde edeceği hiçbir fayda olmadığı hâlde bu zararı yüklenmekten, Allah'ın gazabına uğrayarak dinini ve dünyasını kaybetmekten çekinmesi ve bu kötü hastalıktan Allah'a sığınarak ondan kurtulmanın yollarını araması gerekir. 


IV. Konu ile ilgili bazı ayetler 


“Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kıskanç lıktan ötürü sizi, imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik, Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz Allah, gücü her şeye hakkıyla yetendir.” (Bakara, 2/109) 


“Allah'ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan, O'nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Nisa, 4/32) 


“Yoksa insanları, Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar m? Şüphesiz biz, İbrahim ailesine de kitap 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m etzemmedilen 
Juygular MM denle imanlı bir kalpte hasede yer yoktur Mi ei nayırlı işlerde oh do onunla olumlu b a girmektir. 





ve hikmet vermişizdir. Onlara büyük bir hükümranlık da vermiştik.” (Nisa, 4/54) 


De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5) 


Konu ile ilgili ayrıca şu ayetlere de bakılabilir: 


Âl-i İmran, 3/120; Maide, 5/27-31; Zuhruf, 43/32; Mutaffifin, 83/26. 


V. Konu ile ilgili bazı hadisler 


Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Hz. 
Peygamber (s.a.s.) şöyle demiştir. “Hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir.” (Ebu Davud, Edeb, 44; İbn Mace, Zühd, 22) 


Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s) şöyle demiştir: “..Bir insanın kalbinde iman ile haset bir arada bulunmaz.” (Nesai, Cihad. 8) 


İbn Mes'ud (ra.Yun işittiğine göre, Hz. 
Peygamber (s.a.s.) şöyle demiştir. “Ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlar, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayan kimse ile Allah'ın kendisine verdiği (ilim ve) hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimsedir.” (Buhari, Zekât, 5) 
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iyip bitirdiği gibi 


Ateşin, odunu yi 


haset de her şeyden n Önce haset eden kimsenin kendisini tüketir Bu 


kendisine dünyada Aa olduğu gibi 


ahirette de azap olur 





Enes b. Malik'ten rivayet edildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s) şöyle demiştir: “Birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kul ları! Kardeşler olun!...” (Buhari, Edeb, 62; Müslim, Birr ve Sıla, 23.) 


Zübeyr b. Avvam'dan rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle demiştir: “Önceki ümmetlerin hastalıkları size de bulaştı: Haset ve kin beslemek! İşte bunlar, kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum, aksine dini kökünden kazıyıp yok eder. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmeden cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Bir birinizi sevmenizi sağlayacak şeyi size haber vereyim mi? Aranızda selamı yayın.” (Tirmizi, Sıfatü'-Kıyame, 56.) 


Abdullah b. Amr anlatıyor. Rasulüllah (s.a.s.Ya, “(Ya Rasulallah!) İnsanların hangisi daha faziletlidir?” diye sorulunca o, “Kalbi mahmum (pak) ve doğru sözlü olan her (mümin) kişi.” buyurdu. Sahabiler: “(Ya Rasulallah! Doğru sözlü olanın ne demek olduğunu) biliriz. Mahmum kalp nedir?” diye sordular. 
O, “(Mahmum kalp, Allah'tan korkan, tertemiz, içinde ne günah ne zulüm, ne kin ne de haset olan kalptir.” buyurdu. (İbn Mace, Zühd, 
24) 


Harise b. Nu'man'dan rivayet edildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s) şöyle demiştir: “..Haset 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duygusuna kapıldığın zaman Allah'a istiğfar- da bulun!” (Taberani, e-Mu'cemü'lKebir, HI, 228) 


VI. Konuyla ilgili bazı hikmetli sözler Hasedden kişi ne fâyide görür 

Neye kim lâyık isen Tenri virür 

Ne(y)i neye gerek ol bile gerek 

0 Kâdir'dür virür kime ne gerek 


(Yunus Emre) 


Nice ehliyetli kişiler vardır ki, haset yüzünden naehil olup kalmışlardır! (Mevlana) 


Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir. (Cenap Şahabettin) 


VII. Verilebilecek mesajlar 


Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de her şeyden önce haset eden kimsenin kendisini tüketir. Bu kendisine dünyada eziyet olduğu gibi ahirette de azap olur. 


Başkasında bulunan nimete haset etmek, cahilce davranmak ve Allah'ın takdirine rıza göstermemek demektir. 


Haset duygusuna kapılmamak zor olsa da, onunla mücadele etmeyi elden bırakmamak ve ondan her zaman Allah'a sığınmak gerekir. 


Kalbin en kötü hastalıklarından biri olan haset, ancak ilim ve amelle tedavi edilebilir. 


VIII. Yararlanılabilecek bazı kaynaklar 


e Mustafa Çağrıcı, “Haset”, DİA, İstanbul 1997, XVI, 378-380. 

* Ebü Hâmid el-Gazâli, İhyâu Ulümi'd-din, çev. 
Ahmet Serdaroğlu, İstanbul ty., II, 419-446. 

° Ebu'l-Hasan Ali b. Muhammed el-Mâverdi, Edebü'd-dünyâ ve'd-din, Dâru Mektebeti'k hayat, yy. 1986, 269-274. 

° Ebü Abdullah Hâris b. Esed el-Muhâsibi, er-Riâye li hukükillâh, Dâru'l-kütübi'k ilmiyye, Beyrut ty., 475-502. E 
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İki Devirde Bir Din Adamı 


Biyografi kitapları bizlere sadece tarihi şahsiyetlerin hayatlarını anlatmaz, aynı zamanda o dönemde gerçekleşen tarihi olaylara da ışık tutar. Bir devletin işgal edilip varlık savaşı verdiği bir devir, yeni bir devletin doğum sancılarının yaşandığı bir başka devir ve bir din adamı. “İki Devirde Bir Din Adamı” isimli eser Mehmet Rifat Efendi'nin şahsında sözü edilen iki dönemin arka planına ışık tutmaktadır. 


Abdurrahman Kaplan tarafından kaleme alınan “İki Devirde Bir Din Adamı” isimli kitabın birinci bölümünde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurulması ve faaliyetleri, İstanbul Hükümeti ile karşılıklı verilen fetva mücadelesi, Mehmet Rifat Efendi'nin hayatı ve TBMM'nin 1. Dönem milletvekilliği ele alınmaktadır. 


Mehmet Rifat Efendi'nin Diyanet İşleri Reisliği döneminde yürüttüğü faaliyetler üçüncü bölümde yer almaktadır. Bu bölümde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı ismi konusunda mecliste yürütülen müzakereler, Başkanlığın kuruluşu ve kurumsallaşması, 1924 ve 1941 yılları arasında Başkanlığın teşkilat yapısında gerçekleştirilen değişiklikler gibi başlıklar özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan okurların ilgisini çekecektir. 


Kitapta, dönem dönem gündemi meşgul eden Türkçe ibadet, ezan, sala ve tekbirin Türkçeleştirilmesi konularının tarihi arka planını, tartışmanın taraflarının argümanlarını ve Mehmet Rifat Efendi'nin sözü edilen konulara yaklaşımını 


İKİ DEVİRDE © 
BİR DİN ADAMI 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göreceğiz. Din görevlilerinin dikkatini çekebilecek bir diğer husus ise eserde Mehmet Rifat Efendi'nin döneminde irat edilen hutbelerden örnekler bulunmasıdır. Eserin sonunda Osmanlıca asılları da yer alan hutbelerde dönemin sosyolojik yapısının izdüşümünü görmek mümkündür. 











“İki Devirde Bir Din Adamı" isimli eser, ekler kısmında yer alan tarihi belge ve fotoğraflarla Milli Mücadele dönemi ve Diyanet İşleri Başkanlığı üzerine çalışmalar yapan araştırmacılar için başvuru kaynağı olabilecek bir nitelik taşımaktadır. (İki Devirde Bir Din Adamı, Mehmet Rıfat Börekçi, Abdurrahman Kaplan, Ankara 2011, 331 s.) 
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Tefekkür Gezileri 


Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları tarafından yayın dünyamıza kazandırılan ve Ümit Şimşek tarafından kaleme alınan “Tefekkür Gezileri” isimli kitap, Cem karakterinin yaptığı tefekkür yolculuğunu konu edinmektedir. Dalgaların hışımla kendilerini kayalara çarptığı bir sonbahar gününde deniz kenarında bir bankta otururken tabiata hayretle bakmasıyla başladı Cem'in tefekkür yolculuğu. Özgürlüğü sembolize eden, gökyüzün- de bir balerin edasıyla süzülen bir martı dikkatini çekti Cem'in. Kâinattaki muazzam dengeyi, ahengi ve ritmi hissetmeye başladı o anda. Cem gökyüzündeki martıyı seyir hâlindeyken “Ne Görüyorsun?” diye seslenen bir ses işitti. Bu sesle birlikte artık hesaplaşma zamanı gelmişti. Cem'in martıya hayranlıkla baktığını gören şeytan, onu Cem'e özgürlüğüne kavuşma vadinde bulundu. 
Cem dünyanın geçici zevkleriyle kandırılamayacak kadar bilinçli bir Müslüman olduğu için, daha ilk buluşmada şeytan kendisine özgürlük vadederek çıtayı yüksek tutmuştu. Oysaki şeytan bir Müslümanın alnı secdedeyken hissettiği özgürlük duygusunun bir bedeli olmadığını gayet iyi biliyordu. Sahi özgürlük diye bir şey gerçekten var mıydr? İnsanın nefsinin arzularını tatmin etmesine özgürlük denilebilir mi? Kişi, nefsin kölesi olmuşken özgürlükten bahsedilebilir mi? Eserde felsefe ve kelam literatüründe sıkça karşımıza çıkan bu sorular akıcı bir üslupla ve hikâye diliyle ele alınmaktadır. 


Gönülden Akan İlahi Aşk 
Nağmeleri ve Kur'an Ahlâkı 


Doç. Dr. Muammer Oytan, 
TDV yay., Mayıs 2012, 406 s 









İmparatorluk Çağının 
Osmanlı Sultanları-| 
Feridun M. Emecen, 

İsam yay., Şubat 2011, 168 s 
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Cem'in hikâyesini okuyunca Allah Teala'nın yarattığı hiçbir nesnenin edilgen olmadığını keşfediyoruz. Nesneleri ve fiilleri büyük veya küçük gösteren algımızdır. Maddeden bağını kopartamamış bir nefsin, sadece benlik ve evrenden oluşmuş akıl haritasının, sahip olduğu nimetleri küçük, yaşadığı yokluk, sıkıntı ve acıları büyük görmeye meyilli olduğuna şahit olmuşuzdur. 
Cem'in hikâyesi bizlere algımızı doğru şekillendirdiğimizde mutlu olmak ve Allah'a şükretmek için ne kadar çok sebebimizin olduğunu hatırlatacak ve hikâyede yer alan imgelerin irdelenerek okunması da düşünce dünyamıza zenginlik katacaktır. (Tefekkür Gezileri, Ümit Şimşek, Diyanet İşleri Başkanlığı yay. 2012. 320 s.) 


Bir Vaizenin Günlüğü 


Fatma Bayram, 
Kaknüs yay., Istanbul 2010, 280 s 





Çanakkale Unutulmasın 
Sezgin Çevik, 

Diyanet Işleri Başkanlığı yay., Eylül 2012, 101 s. 





Yeni Yayınlarımız 


“Yaratılış ve Gayelilik ” 


“Yaratılış ve Gayelilik” adlı bu eser, ilmi-felsefi anlatımı güçlükleri yanında metafizik güçlükleri de bünyesinde taşıyan bir konuyu, geniş bir okuyucu çevresine hitap edebilecek bir anlatım içinde sunmaya çalışmıştır. İlim ve fetsefenin imkânlarının sona erdiği verde din devreye girer Bu safhadan sonra din, bir bilgi kaynağı, semavi kitaplarda referans imkânı olarak karşımıza çıkar Yaratılış ve Gayetiliğe bir açiklama getirmeye ran sre te kalınmış, ne felsefenin imkânlarıyla yetinilmiş ne de sadece dinin nass (dogma) larına dayanılmıştır. Konulara sade bir tavır ve açık bir düşünce ile yaklaşılmıştır. 
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YARATILIŞ VI 


GAYELİLİN 


saz a 





of 


“Biliniz ki, kalpler ancak Allah'ıanmakla huzur bulur” 
(Ra'd, 13/28) 
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